
Via deze rustige wijk trekken we richting kerk.



Deze kerk is de OLV kerk . De eerste kapel van Kruibeke stond op de Schephoeck
(Watermolenstraat), waar het toenmalige centrum was. Ze was gewijd aan OLV. 
Gezien het overstromingsgevaar daar werd de nieuwe kerk hier gebouwd en het 
centrum verplaatst. De oorspronkelijke kerk had een vierkante toren.(zie beeld 

rechts uit 1468 .  De parochie Kruibeke kwam los van Bazel in 1332. In 1575 werd 
ze door Spaanse troepen in brand werd gestoken maar onmiddellijk 

gerestaureerd.





Dorpspomp en beeldtenis
van Mercator



Neo gothisch gemeentehuis uit 1870 werd gebouwd op 
de plaats waar vroeger(1725) “den gauden leeuw” of “de 

sonne” stond .  In deze herberg werden 2 ruimtes 
gebruikt als schepenzaal.  

Voormalig gemeentehuis opgetrokken in Jugenstil en 
daterend uit 1906.  Let op de adelaar centraal op het 

dak.



Links, voor de recente verbouwing



Schalienhuis of voormalig klooster van OLV van visitatie.  De naam schalienhuis verwijst naar het pand dat hier stond in de 
16°eeuw en dat voor die tijd bedekt was met schalien ipv met stro.  Het was in gebruik door de baljuw van Kruibeke. 



In 1676 koopt de pastoor dit pand om er een stichting van 
Geestelijke dochters in te huisvesten.  De eerste was Maria 
Goubiau.(zie foto links)  Deze stichting waren vrouwen die de 
gelofte van kuisheid aflegden.  Deze vrouwen maakten deel uit 
van de samenleving en hadden een biechtvader. Ze werden ook 
wel kwezels genoemd. Het pand is nu een deel van de OLV 
School

We rijden terug richting 
het Veer en draaien net 

voor het veer de dijk rechts 
op.



Deze pompen regelen het waterpeil van het achtergelegen gebied, ze 
worden de watervallen van Kruibeke genoemd.









We rijden de Guustje Pluimdijk rechts in.











We komen aan op het kasteelplein in Bazel.



• Bazel zou afstammen van het woord Barsela, 
een samenvoeging van het Frankische Baar 
(woest) en Sele en Sela(woning-onder 1 dak).

• Het dorp ligt net onder de oude Romeinse 
Heirweg van Antwerpen naar Temse. Het tracé 
komt nog grotendeels overeen met de 
gewestweg.

• Boudewijn II de Kale , liet rond 884 hier een 
waterburcht bouwen die ten Westen van het 
huidige Wissekerke zou gestaan hebben.



• In 1232 is er reeds 
sprake van een veer 
naar Hemiksem.

• De abdij van 
Hemiksem werd 
gebouwd in 1242 
met stenen 
afkomstig uit de 
kleilaag Boomse
kleilaag die 
doorloopt tot Bazel.  
Het was het begin 
van de bloei van de 
baksteennijverheid.



• In 1452 werd de slag bij Bazel of de slag op de 
Hanewijkkouter uitgevochten tussen de troepen 
van Filips de Goede, graaf van Vlaanderen en 
Gentse opstandelingen.

• De Gentenaars delfden het onderspit maar 
tijdens hun vlucht doodde één van hen Cornelis 
van Beveren , de lievelings bastaardzoon van de 
Vlaamse Graaf. Als wraak executeerde de graaf 
2000 gevangenen en liet hij het Waasland 
brandschatten.

• Rechtsboven Filips de Goeden , onder Witte 
Kaproenen ( Gentse gewapend politiekorps met 
wit hoofddeksel, die als militie ingezet werd)





In 964 stond hier reeds een gebedshuis met de status van 
parochiekerk.  In 1364 werd de Romaanse kerk vervangen 
door een Gothisch bouwwerk  met vieringtoren. De kerk is 
gewijd aan Sint Petrus, die als apostel van Jezus geldt als 

eerste paus.



Poortgebouw van het kasteel van Wissekerke , opgetrokken in de neo Tudorstijl, 
dateert uit 19° eeuw. Rechts , de eenhoorn.  Dit gebouw diende net voor de slag 

bij Bazel als verschansing tegen de troepen van de graaf.  Het fungeerde als 
vierschaar en ook nog als vergaderruimte voor het hoofdcollege van het Land van 

Waas.







Kasteel van Wissekerke :

• Reeds in 884 zou hier ten westen van het huidige 
kasteel een versterking hebben gestaan , 
gebouwd op last van Boudewijn II ,Graaf van 
Vlaanderen.  Deze zou iets dichter bij de 
Barbierbeek gelegen zijn omdat deze laatste bij 
hoogwater bevaarbaar was.

• In de 10° eeuw wordt hier een waterburcht 
gebouwd.

• In 1238 legt Raas van Baarsele de fundamenten 
van het huidige kasteel, en noemt het naar alle 
waarschijnlijkheid naar zijn vrouw, Wisse.



• In 1583 wordt het kasteel afgestookt 
door Marnix van St Aldegonde, 
burgemeester van Antwerpen.

• Na de heropbouw werd het kasteel in 
1803 zwaar verbouwd.

• Het kasteel kwam in bezit van de familie 
Vilain XIIII. Deze familie leverde 
gedurende meer dan100 jaar  de 
burgemeesters van Bazel en was 
belangrijk bij de vorming van het nieuwe 
Belgie.

Marnix van Sint Aldegonde , overtuigd 
Calvinist en raadsman van Willem van Oranje



• De familie Vilain XIIII ( Vilain qautorze) 
waren een adelijke familie uit Gent , 
alwaar ze burchtgraaf waren.

• De naam zou teruggaan op Josse Vilain
een bastaardzoon .  Om onderscheid te 
maken werd quatorze toegevoergd omdat 
hij 14 bunders land zou gekregen hebben.

• Het kasteel Wissekerke kwam in het bezit 
van deze familie die het huidig uitzicht 
bepaald hebben.






