
Gebouw gekend als ‘vredegerecht’ thans een pannenkoekenhuis. Deze woning werd in 
1892 gebouwd door de Fam Van Duyse als portier en directeurswoning van de kurkfabriek 

die hier gebouwd werd.  Na de dood van Hendrik in 1907 ging het bergafwaarts met de 
fabriek.  De stad Lokeren ruilde het gebouw voor onbebouwde gronden en richtte er een 
vredegerecht in. Het vredegerecht bleef hier tot 2010.  We rijden rechtdoor en draaien de 

Van Duyse straat rechts in en rijden richting de wijk Bergendries in.



De ‘kopkapel’  , gebouwd in 1899  was de  kapel van de wijk Bergendries.  De naam 
Bergendries verwijst naar een hoogte , waarbij de Kop het hoogste punt is.





We rijden verder en komen zo op de fietsostrade richting Antwerpen en dus richting 
Sinaai, waar onze tocht tot een einde komt.



Lokeren was , zoals reeds vermeld de eerste stad die ik 
aandeed in de reeks ‘fietsen om en rond….’
De stad, die me bekend is,  heeft me alleszins 
aangenaam verrast.



De stad bezit nog een groot en mooi gedeelte groen, 
met het Molsbroek als topper.



De Durme is in de stad prominent aanwezig.



De stad heeft zwaar geinvesteerd om 
van Lokeren een mooie centrumstad 
te maken met vele parken en pleinen 
waar het gezellig toeven is.




