
Iets verder steken we de straat over en rijden dit betonpad op.



We komen zo op de heenweg terecht.



We rijden de Rawijdreef in. Voor diegenen die niet graag kasseibaantjes oprijden kan je 
ook rechtdoor en in de Beerveldestraat gewoon rechts rijden.



De kassseiweg gaat wel over in een grindpad na een tijdje.



Maar achter de bocht naar links gaat ie weer over in kasseibaan.



We rijden rechtdoor over de Beerveldestraat .  Hier ook kassei maar die ligt er vrij goed bij en het is ook 
maar voor even want hier ook gaat de weg over in een grindweg.







Om uiteindelijk over te gaan in een betonbaan.



We rijden langs het spoor en gaan erover .



We keren terug langs het spoor en komen de OLV Van Bijstandkapel tegen.  Deze kapel behoorde aan 
het eertijds nabijgelegen klooster van Oudenbos aan dewelke het gehucht zijn naam dankt. De 

Reinaertbank getuigt over de ontmoeting van de vos met de hoenders van het nonnenklooster hier.



We rijden links de Nonnenbosweg in.



En rijden rechts de Singeldreef op.



We komen in de Moleneindestraat en rijden eigenlijk rechtdoor.





Voorbij het bosje op de linkerkant ligt dit wegeltje.



We komen zo in de Heyerstraat waar we rechts afdraaien.







Op de baan gekomen rijden we links



We kruisen de oude baan.



Steken die over en gaan rechts de Gentdam op.



We kruisen de Vijverstraat en de Eksaardebaan.



En rijden zo richting Daknam.



We kruisen de Daknambrug.





En haken even naar rechts om via Daknamdorp en de Kriktestraat nog even te cruisen.  Mensen 
die het voldoende vinden kunnen gewoon rechtdoor rijden vanaf Daknambrug.



We rijden zo Sinaai binnen.



Wanneer ik terugblik op deze fietstocht kan ik gerust zeggen dat ook deze tocht me aangenaam verrast heeft.  Kalken 
heeft nog wel wat moois in zijn marge door de aanwezigheid van de meersen maar ook Laarne biedt heel wat moois 

te bieden en daarmee doel ik zeker niet alleen op het kasteel dat echt een pareltje is, temeer dat ik van dit kasteel nog 
nooit gehoord had.  


