
Bemerk deze boom vol zwammen.  We 
rijden de Eikenlaan in en draaien links









Aan dit huis rijden we de wegel in



Het grindpad versmalt en kronkelt zich 
door het landschap



En wordt weer breder



We steken schuin rechts de straat 
over





We rijden het wegeltje uit en draaien rechts de Bosstraat in



Hier staan de mooiere huizen van Belsele



We komen aan in Puivelde, draaien naar rechts 
en kijken even verder om naar het Zulma plein
Even later passeren we de kapel van OLV van 

Lourdes



We rijden de Duerinckwegel in aan de 
overzijde van het fietspad



We rijden de wegel links in.





We rijden tot in de Waterstraat en 
rijden richting  Sinaai



Na een stukje Waterstraat draaien we links in .  
De Waterstraat is heraangelegd en is geen 

brakke straat meer.



Kapel OLV der zeven smarten , aan het Palinksgat.  
Die gedenkt Maria  die rouwt om het verlies van 
Jezus na een leven van zorg voor hem. We 
vervolgen onze weg richting Puivelde



De eerste kapel werd in 1414 gebouwd als 
boetedoening door de moordenaar van een zekere 

Jacob van der Moere. In 1577 tijdens de beeldenstorm 
verwoest en later ietwat hersteld door de kapelaan, 

bouwde priester Jan Pauwels in 1623 een nieuwe 
kapel.



We rijden richting Sinaai en draaien de 
dreef voorbij De Roover in.



Dit grindpad slingert tussen de bossen van de 
Gouden Leeuw







We rijden de Weduwe Vos wegel uit , 
draaien rechts en vrijwel onmiddellijk 

links



We zijn nu op de grens met Sinaai





Hier was vroeger ‘den bezekoek’(krentenkoek); Bij het openen van 
deze legendarische herberg kregen de eerste klanten hier een 

krentenkoek



1Boskapel , gelegen tussen Belsele, Sinaai en 
Puivelde die elk kwamen ‘beewegen’ naar hier.  

Hier stond reeds een kapel.  Tijdens WO I kwamen 
hier mensen elke dag bidden voor de behouden 

terugkeer van hun zoons aan het front.  De 
bestaande kapel werd in 1920 gebouwd. 



De bedevaartsweg met centraal het 
houten kruis



We rijden verder en draaien dit wegje rechts in



We rijden rechts deze wegel in en volgen het 
grindpad



Aan het brugje draaien 
we naar links en rijden 
zo terug Sinaai binnen.


