
We komen aan het hof ter Grauwesteen.  Deze omwalde hoeve dateert van 1781 en 
gebouwd op de plaats van het in 1743 geslecht kasteel van de heerlijkheid 

Grouwesteen waarvan dan weer sprake is in 1298 toen het behoorde aan Willem de 
Neve.



Hier rijden we rechtdoor.



Dit stuk is iets minder vlot rijden.



We komen op de baan Sint Niklaas naar Hulst en rijden rechts.



Iets verder gaan we naar links.



En rijden  het Bagoniestraatje in.





Op de baan gaan we links in.



En rijden het Waterstraatje in richting Sinaai.





• Sint-Gillis heeft me echt geboeid en heeft van alles wel wat.

• De Klinge is een charmant dorpje en gaat via de polder over in Sint Gillis Waas dat 
al bij al ook wel wat fietsmogelijkheden heeft door het bestaan van de oude 
spoorwegroute en de watergang.

• De toer is om en bij de 56 Km lang.

• In het Stropersbos mag je eigenlijk in het weekend op bepaalde stukken niet met 
de fiets maar als je op het gemak er door fietst voorzie ik geen problemen.

• Wanneer je het stuk Sinaai niet wil doen kan je de lus maken door ipv op de oude 
route links te gaan naar rechts te draaien. Bij het kruisen van de route richting 
Stekene kan je zo richting Stekene rijden zodat je de lus maakt vanaf het 
Steengelaag. Zo verkort je de route toch een 16-tal Km.

• De route is te vinden op:

• https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/13616209

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/13616209

