
Ingang van het domein



Rechtover de ingang ongeveer nemen we deze dreef.  
Hier is het wel een beetje tussen de puttekes rijden



Deze komt uit in deze kasseiweg waar 
we links draaien





We komen uit aan de Terwestbrug die we oversteken, 
vervolgens de Fortstraat inrijden en oversteken naar het 

Heidebos.



We rijden langs het Heidebos over de oude spoorbedding









Het traditioneel gebouwd bareelwachtershuisje.





We volgen de route tot aan de Langelede met 
artistieke brug.



• De Langelede is een 5,5 Km lang kanaal dat in de 14° eeuw werd 
gegraven en vooral gebruikt werd voor het vervoer van turf , zand en 
beer en later ook suikerbieten.

• Het loopt van de grens met Nederland tot aan de Moervaart.









We draaien links dit wegeltje in en zien de kerktoren links 
opdoemen.



Kasteel Stevelinck , voormalig en huidige 
notrariswoning met park.



De vierschaar van Wachtebeke, gebouwd rond 1600 en bijgevolg het oudst bewaarde burgerlijk gebouw uit het Meetjesland.  Oorspronkelijk hing 
Wachtebeke af van de Vierschaar van Assenede maar door het graven van de Sassevaart was er buiten de fysische drempel ook een juridische 
omdat de oevers van die vaart onder jurisdictie van Gent lagen. Na de Franse revolutie  werd het gebruikt als school, gemeentehuis,  herberg, 

soldatenkwartier.   Nu is het in handen van de kerkfabriek.  De waterput was een publieke pompplaats.





Oorlogsmonument van 
Wachtebeke, waarbij de 

Belgische leeuw de Duitse 
adelaar onder zijn poot houdt.



De gebroeders Naudts werden opgepakt 
in Juli 44. De Duitsers vielen binnen in 
de lampenzwartfabriek.  Ze vonden er 

enkel restanten van wapens en munitie.  
De directeurswoning werd in brand 

gestoken en twee werknemers werden 
opgepakt en getransporteerd naar het 

concentratiekamp Neungamme. De 
Franse directeur liet een kapelletje 

bouwen met hun beeltenis.  De 
gemeente werd de gronden gratis 
aangeboden mits onderhoud.  Ze 

reageerde niet. Het kapelletje verviel.  In 
de jaren 90 werden deze plaketten naar 

hier verhuisd.



We fietsen het gemeentehuis voorbij en draaien rechts.  We komen 
aan de Moervaart en draaien rechts.  



We rijden langs de jachthaven.



En komen zo langs de Langelede.


