
• Senator en schepen van Gent , Auguste de Cock liet in 1840 
de vroegere paardenstallen , orangerie en serre ombouwen 
tot het nu bestaande neo classisistische kasteel.

• Ferdinand Vuylsteke onderhield de tuin van het kasteel .  
Het was zijn zoon Charles die hem hielp , die aan de wieg 
stond van de commerciële tuinbouw in de streek.

• Hij kreeg nationale en internationale  erkenning door oa het 
kruisen van orchideen soorten.  



We keren ons met de rug naar de ingang van het kasteel en gaan schuin rechts.



We gaan hier links.



Het grindpad gaat over in een pad met beton.



En komen zo terug in bebouwd gebied.



We komen de kerk van Lochristi tegen.



• In 1156 werd hier al melding gemaakt van een kapel. 
Deze hing af van de Heilige Kerstkerk van Gent.

• Van 1221 tot 1281 werd de parochie onafhankelijk.  Uit 
die periode stamt ook de kerk.  De toren is 16° eeuws.

• De kerk is gewijd aan St Nicolas.  Deze heilige leefde in 
de 4° eeuw in het huidige Turkije.  Hij schopte het tot 
bisschop en aan hem werden talrijke wonderen 
toegedragen.

• Hij is de patroon van scheepsbouwers, vissers, bakkers , 
kinderen,…..



Ook hier een beeld van Reinaert, kijkend over vader vos, bruin, Isegrim , Grimbeert
enTibeert.  Rechts beeld van Dr Jozef Goosenaerts , bezieler van de Reinaertroute.  



Oorlogsmonument met gekruisigde Jezus 
met engel die aan een stervende soldaat 
een lauwerkrans reikt. De soldaat die met 

zijn laatste blik naar het bas relief kijkt 
waarop de vader zijn land bewerkt en de 
vrouw naar hem toekomt. Dit monument 
werd na WOI opgericht op het voormalige 
kerkhof .  Na WOII werden de namen van 

de gesneuvelden uit die oorlog 
toegevoegd.



Gemeentehuis van Lochristi .  Oorspronkelijke woning gebouwd door dokter Rommel in periode 
1770-1780.  in 1961 aangekocht door de gemeente en sindsdien in gebruik als gemeentehuis.



Mooie bloemen alom tegenwoordig in de dorpscentra.



Villa C Vuylsteke .  Genoemd naar de grondlegger van de sierteelt.  De man heeft dit pand niet laten 
bouwen maar heeft het gekocht in 1881 van de weduwe van dokter Jozef Jacobs. Het huis zou 

dateren van voor 1830 en tweemaal uitgebreid zijn waarvan de 1° keer eind 19° eeuw en laatst in 
1940.



We rijden de Schoolstraat in .



Steken de koning Albertlaan over en rijden de Dorpstraat in.



Iets verder gaan we links deze nieuwe wijk in.  Voor de witte tweewoonst 
recht voor ons gaan we links.



En volgen we dit pad.



We komen terug in de Koning Albertlaan en gaan naar rechts.



Voorbij de Kouterstraat gaan we rechts dit pad in.



Op de T kruispunt gaan we links 





We komen de baan op en rijden iets verder rechtdoor.



Op de baan gekomen gaan we links af;  We zien de kerk van Hyfte
in de verte opdoemen.



• De naam Hijfte (uitgesproken Iefte) komt voor het eerst voor in 1187 
als Iveta wat zoveel betekent als plaats waar  taxus groeit.

• Het dorp werd bij naam genoemd in het dierenepos Reinaert de Vos. 
Dit werd geschreven tussen 1257 en 1271.

• De OLV Middelareskerk werd gebouwd in 1950 voor de in 1938 
opgerichte nieuwe parochie.





Voormalige herberg , heden dorpscafé daterend uit 1756 genaamd ‘het wethuis’



De Calvarieberg met 
daarvoor een 

Reinaertpark met 
daarbij de 

Reinaertbank.



We verlaten Hijfte langs deze baan , die naar onze normen nog vrij druk is.



We gaan links de Lindestraat in.



We kruisen de grens met Gent.



Daar waar de Lindestraat naar links bocht gaan we rechtdoor de Putteveldestraat in.





We rijden rechts de Speurdonkstraat in dat eigenlijk meer een verharde dreef is.




