
Let op deze woning aan de linkerkant.  Hier zit nog 
een bunker verstopt uit WO I;  Het kleine deurtje 

hier geeft toegang tot de bunker.



Bij het brugje slaan we rechtsaf.



We passeren het jeugdhuis, Troelant.
Roeland was een ridder die de 

achterhoede aanvoerde in Spanje na 
een strijd tegen de moslims ten tijde 
van Karel de grote. Zij werden tot de 
laatste man vernietigd maar Roeland 

kon door het blazen op zijn hoorn 
Olifant, Karel verwittigen.

Edgar Tinel kreeg voor zijn cantate 
Klokke Roeland de prix de Rome



Zicht op het terrein van FC Herleving 
Sinaai met achteraan ook nog een 

glimp van de sporthal.



Het buurthuis , het enige overgebleven gebouw van het in 
1850 gebouwde Armhuis;  Het diende als stal van de 

boerderij van het armhuis dat hier in de Vleeshouwerstraat
stond



Onze Dries, het visitekaartje van onze gemeente.  In 
tegenstelling tot de traditionele driehoekige dries is de 
onze rechthoekig en diende zij als gemeenschappelijke 

weide.  Een zomereik , de vrijboom , gepland bij de 
onafhankelijkheid van België siert dit plein. De 

plantanen die het plein omzomen dateren van 1950 die 
de olmen vervingen .  Deze waren de vervangers van de 

olmen die WO I niet overleefden. De vrijboom is 
omzoomd om hem te beschermen.





Gemeentehuis van Sinaai, gebouwd 
in 1870.  Het doet nu nog dienst als 

deelgemeentehis.  In 1891 werd 
hier tijdelijk de post ondergebracht.

Oorspronkelijk 
kruidenierswinkelt

je, later 
bewonond door 

zoonlief die 
hoofdonderwijzer 
was en later door 
postmeester die 

er de post in 
onderbracht

Voormalig huis van de 
champetter

Dit gedeelte werd in 1872 
aangebouwd en  had al de naam van 

‘de ster’ om in 1976 te sluiten.  21 
jaar later wordt het terug geopend 

als restaurant



Voormalige brouwerij Capoen. Opgericht rond 1850.  
In de jaren 70 van vorige eeuw sluit de brouwerij zijn 

deuren.



Huis Jozef, voormalig postkantoor van de gemeente 
Sinaai (1958-1985) 



Verborgen tussen het groen staat de St 
Rochtus kapel.  St Rochtus is een 

pestheilige.  Het oorspronkelijk kapelletje 
stond op Zwaanaarde (den Herder) maar 

werd afgebroken tijdens de Franse 
omwenteling.  De neiuwe kapel werd hier 

gebouwd





We verlaten de Tinelstraat door richting 
begraafplaats te gaan.



We rijden rechtdoor deze wegel in





Verborgen in dit bosje in de Bokwegel treffen we nog een 
overblijfsel aan van WO I

Bunker uit de Hollandstellung



We rijden rechts de Neerstraat in.



We draaien mee naar links en komen aan de terreinen van Vos 
Reinaert.  We slaan hier naar linksaf.



We rijden door de Hondsnest.





We rijden rechts richting 
pompgemaal.



Rechts over de gracht zit deze Jezus 
verscholen in een boom als geo-cache.



Pompgemaal Hondsnest .  Deze pomp vervangt een 
ouder exemplaar dat hier rond 1930 gebouwd werd 
om lager gelegen landbouwgrond te vrijwaren van 
oversroming. De eerste versie had een debiet van 

100pk en was destijds de grootste van Belgie.

Oud pompgemaal



We steken over deze voetgangers en fietsbrug de Stekense
Vaart over.



We houden de Stekense Vaart aan onze linkerkant





Dit gebied is een broedgebied voor allerlei vogels.  
Hier zie je een reiger die door ons opgeschrikt 

werd, vertrekken.



We naderen de koebrug.  Deze brug die de 
verbinding maakt met Stekene heeft niets met de 
oversteek van koeien te maken maar met eenden. 
De naam verwijst naar een eendekooi , in het bezit 
van de abdij van Boudelo, en is dus meer kooibrug.





Graf van Edgar 
Tinel : Deze in 
Sinaai geboren 
pianist en 
componist was 
zeer belangrijk 
Deze man maakte 
deel uit van de 
romantische 
kunststroom.  
Ondanks het feit 
dat hij Vlaming 
was zou hij thuis 
geen Vlaams 
gesproken 
hebben



De oude Koebrug  tot 1973 met het hotel 
Delagrande Europe , speciaal voor 

schippers.



Het fietspad werd hier recentelijk aangelegd en is werkelijk 
een zaligheid voor degenen die vroeger hier op de baan op 

gevaar van eigen leven moest rijden.  Dit gebied werd in 
1986 getroffen door een windhoos.  De natuur heeft zich 

hier prachtig hersteld.







We slaan rechts af in de Ettingen’straat’ .



We passeren rechts het Snepke.  In dit godvergeten 
gat was vroeger een café.

Deze foto werd tijdens WO I getrokken om Theofiel 
Poppe, die weggevoerd was naar Duitsland wegens 

smokkelen, te laten weten dat er goed gezorgd werd voor 
zijn beesten en zijn vrouw( zie deurgat met kind op de 

arm)



Hier ligt de urne van Gerarda van ‘ Snepken
begraven.





We komen uit in de Neerstraat , 
draaien rechts mee en steken 

vervolgens over richting Zakstraat



De Hellestraat draaien we rechts 
in.



Hellestraat uit naar links en we komen aan 
bij ‘den Herder’. Dit beeld vereeuwigt Jef 

Smekens die hier woonde .  Het beeld werd 
betaald door de omwonenden. Jef 

overleed een jaar voordat het beeld 
ingehuldigd werd. We rijden hier naar links



Bijna ter hoogte van de school rijden we een 
dreef in die zich splitst.  We rijden rechts het 

smalle weggetje in.



We volgen dit padje , dat overgaat in een weg 
en draaien naar links richting Moervaart.



We komen aan het Keysershof , waar het zeker in de 
zomer zalig toeven is aan de Moervaart;  Hier was 

vroeger de gemeentekaai van Sinaai.



We laten het Keysershof achter ons.



We rijden nu langs de Lee.  Deze werd 
destijds gegraven om het Lysdonck te 

verbinden met de Moervaart.
Het Lysdonck was het zomerverblijf van de 
abten van Boudelo.  De Lee werd gebruikt 

om goederen van het Lysdonck naar de abdij 
te brengen. Bemerk weer een reiger die hier 

opvliegt.





Bijna op het einde van de straat kunnen we even naar 
links.  Ongeveer 50m in de weg heb je zicht op de 

restanten van het Lysdonckhof .



Zo moet het Lysdonck er in de 
Middeleeuwen uitgezien hebben. In 1296 

schonken de zusters Tincke wier broer 
monnik was in de abdij , het goed aan 

Boudelo



We rijden de Leestraat uit en rijden naar 
links richting Sinaai, we passeren het Kruis 

en komen terug aan de Luitentuit.  




