
Belsele en Puivelde



• Na Sinaai zelf, Moerbeke en Eksaarde was het nu aan een andere 
buurgemeente om eens te verkennen.

• Nu ja verkennen, ik heb er twintig jaar gewoond.

• De meeste wegen kende ik wel.

• Belsele heeft een zeer interessante dorpskern, waarvan de meesten 
het bestaan niet kennen terwijl de rand eigenlijk veel groen bevat.



• In Belsele stond er in de wijk 
Steenwerk (ter hoogte van de huidige 
Mierennest) een Romeinse Villa. De 
resten hiervan werden gebruikt om 
de kerk mee te bouwen.

• In 1892 vond een vader met zijn zoon 
, hier een muntschat die dateert uit 
de periode 206 -260 n Christus.  Ze 
omvatte meer dan 1500 zilveren 
munten.



• Over de oorsprong van de naam zijn wel enige 
discussies.

• Volgens sommigen zou het afkomstig zijn van 
“Bella Cella” wat mooie ruimte , kerk betekent.

• Anderen houden het op het verhaal van rovers 
, die in een kuil huisden.  Ze hadden een zeel 
(touw) gespannen met een bel tot aan de 
overkant van de weg zodat passanten er tegen 
liepen . De bel verwittigde hen en zo konden ze 
de mensen overvallen.(een soortgelijk verhaal 
komt later ook terug)

• Anderzijds wijst de uitgang –sele op een 
Frankische oorsprong.



• Wat we wel weten is dat de naam in documenten uit de 9° eeuw  
voorkomt en dat de parochie samen met Sinaai in de 13° eeuw van 
Waasmunster werd gescheiden.

• We weten ook dat het ‘hof van Belsele’ ooit een kasteel was dat 
eigendom was van de ‘heer van Belsele’



• Onze route , gekend bij routeyou als ‘om en rond Belsele’ start 
natuurlijk thuis in Sinaai .

• De aangegeven route brengt ons via het veld naar het station van 
Sinaai. Met de gewone fiets kan je gewoon het Wijnveld of de 
Stationswegel nemen.



• Onze trip begint op de Schrijberg en 
hier komt de legende van de rovers 
terug.  Hier ligt het iets hoger en een 
beroofde handelaar kwam terug met 
enkele kompanen.

• De rovers kregen een pak rammel op 
deze plaats en weenden bitter toen zij 
om genade smeekten. Vandaar de 
naam schrijberg.



• We rijden nu de Oude Baan in : deze baan maakte deel uit van de 
oude heerbaan en komt uit bij de meubelgigant : Deba Meubelen.

• Deba( afkomstig van De Belie Alfons) werd in de jaren 50 gesticht en 
breidde uit tot een vrij grote speler binnen de meubelsector.



We steken de Grote Baan over en 
rijden even verder naar rechts.



Aan het eind van de straat 
draaien we even naar links 
om even stil te staan bij 
het monument van het 
Geheim Leger (het verzet)
Bij de terugtrekking van de 
Duitsers werd er een 
aantal van deze mensen 
gedood bij een 
vuurgevecht met de 
Duitsers die ingekwartierd 
waren in het kasteel.  Zij 
bleken de slagkracht van 
reguliere troepen te 
onderschatten en 
betaalden de hoogste prijs 
daarvoor.



We laten het monument achter ons en vervolgen de Schoonhoudstraat 
van waar we net kwamen.  We rijden even Waasmunster in aan de 
Patotterij en draaien even verder de Eeckhoekstraat in.



De weg wordt landelijk en we komen 
uit langs de E17, vroeger de E3.



We draaien links deze wegel in.  We 
komen zo op de oude spoorroute Sint-
Niklaas-Dendermonde uit.  Recentelijk 
werd deze verbeterd met deze 
betonstroken.



Eens in de Bergstraat 
draaien we rechts en 
zien het vroegere 
voetbalveld van 
Belsele.  Nu huist er 
een hondenclub en 
wordt er met 
miniatuurhelikopters 
geoefend.
Even verder maken we 
de keuze om niet 
bergop richting 
autostrade te rijden 
maar er links van te 
blijven



We rijden de Arkestraat in die 
van een grindweg overgaat naar 

een geasfalteerd baantje



Opvallend grote woning die onze 
aandacht trekt.



We draaien links de Waterschootstraat in .  Hier staan een 
massa paarden links en rechts van de baan.



We kiezen ervoor om rechts deze fietswegel te 
nemen die het allure heeft van een mini dijk en 

komen zo terug op de oude spoorlijn.



Deze komt uit aan café “oud Belsele” waar vroeger het 
station was.



We rijden richting het dorp en bijna weggestopt de 
Romanmolen. De romp van deze molen uit 1862 is het 

enige overgebleven overblijfsel van de 5 molens die 
Belsele rijk was en die hier allemaal in de buurt stonden.  

We zijn hier nl op het hoogste punt van het dorp. Vele 
straatnamen herinneren ons aan deze molens.



Ter hoogte van schoenen De Ruyte
rijden we dit kasseiwegje in en komen 

zo in het Hof van Belsele.





Dit gebied zou verkaveld geworden zijn in de jaren 80-90 
van vorige eeuw.  Protest van de lokale bevolking en de 

vzw Raaklijk hebben dit echter belet wat resulteert in dit 
mooi resultaat.



We komen aan het kasteel van Belsele. Hier stond reeds in de 13°eeuw 
een kasteel dat volgende eigenaars had : heren van Belsele-geslacht 

Van Steenlant- Van der Gracht-Van der Noot.  De Fransen maakten in 
de 18°eeuw van dit kasteel de woning van de kantoncommisaris .  

Nadien werd het een jongenskostschool . Na verkoop aan particulieren 
werd het doorverkocht aan het Bisdom Gent, dat het inrichtte als 
rusthuis voor priesters vandaar de naam bisschoppelijk kasteel.



Het domein is 
nu in privé 

handen



We draaien naar links en daarna rechts , passeren 
deze kasteelpoort en steken de straat over.  Eens 

overgestoken kijken we richting dorp en zien deze 
herenwoningen die symmetrisch gebouwd zijn



Voormalige jongensschool 
met de directeurswoning nu 

en vroeger.



We draaien even mee naar 
links en rijden net over het 
spoor.  Hier is de Kouter. Dit 
was een apart gehucht met 
een eigen mentaliteit met 
vooral arbeiders .  Dit deel 
was een wat achtergesteld 

gebied.  We rijden het spoor 
af richting Belsle en draaien 
onmiddellijk terug het spoor 

over.  



De drie lindekens, brasserie nu , 
afspanning toen.  Lindebomen werden 
vaak geplant bij de geboorte van een 
dochter. 



Fransiscus Van Damme , kocht dit domein  en liet er een herenhuis bouwen.  De tuin loopt tot aan het spoor en bevat allerlei 
bomen. Het domein wordt na WO I verkocht aan de familie Scheerders-Van Kerckhove.  Dochterlief trouwde met de Gentse 
advocaat en politicus , August de Schrijver.  Hij was een belangrijk politiek figuur en was voor WO II minister, een functie die

hij gedurende de oorlog ook uitoefende in ballingschap.  Na de oorlog was hij één van de mede oprichters van de CVP. Hij 
speelde een belangrijke rol in de koningskwestie, de Schoolstrijd en de onafhankelijkheid van Congo



In 1861 bouwde de notaris Rogman-Van Den Bulcke deze 
woning. Deze behoorde tot een vrij invloedrijke familie want 

ze was ook in het bezit van de brouwerij ‘les Tilleuls’(De 
linden) Van 1885 tot 1913 brouwden zij zelf bier .  De 

mouterij bleef draaien en leverde de mout voor de brouwerij 
Wielemans de mout.



Klein kasteeltje in het park van het Bisschoppelijk 
kasteel.



We rijden verder en draaien 
rechts het straatje in . De weg 
loopt licht af en we draaien links 
in.  We zien de kerk van Belsele.  
Hier is duidelijk dat de kerk hoger 
gelegen is.



Kerk van Belsele , dateert uit de 10° eeuw en werd gaandeweg 
verruimd en verhoogd. Achterkant van de kerk met Calvarie met twee 

zeer oude taxussen.



Sint Andreas, één van 
de apostelen van 

Jezus, stichtte de Kerk 
van Byzantium en 

wordt beschouwd als 
de eerste bisschop 

van die kerk.  Hij stierf 
de marteldood aan 
een diagonaal kruis( 

nu het Sint 
Andrieskruis 

genoemd. Datzelfde 
kruis komt voor in de 

Schotse vlag .

Sint Ghislenus
was een 

kluizenaar in 
Henegouwen 

waar hij predikte 
en een klooster 
stichtte (zie zijn 
hand)  in de 7°

eeuw



Nog één van de statige herenhuizen 
die Belsele rijk is.

Op zekere dag kwam er een ketellapper in het dorp, die beweerde de 
klok te kunnen maken. Men vroeg hem wat hij daarvoor nodig had en hij 
antwoordde "Klokspijs van goud en zilver en ge zult nooit een schonere 

klank gehoord hebben". Al spoedig werd hem al het goud en zilver 
gebracht dat er in het dorp voorhanden was en de volgende dag zou de 

kunstenaar met zijn werk beginnen. Maar 's anderdaags was de 
ketellapper niet meer te horen of te zien. Dit beeldje staat naast de kerk



Monumentale dorpspomp uit 1858 met 
twee wassende vrouwen en een kind.  
Het was de enige bron van drinkbaar 
water binnen het dorp voor de komst 

van het leidingwater.
De Reynaertbank, met een vers uit het dierenepos 

Reinaart De Vos : daar na kwam ik en Isegrim bij 
Belsele onder een boom samen.   Een bewijs dat het 

epos zich afspeelde in het Waasland.



Oud gemeentehuis van Belsele, ingehuldigd 
in 1899.  De twee vroegere dienstpoorten 

zijn vervangen door een raam en de ingang 
van de Bibliotheek.



We rijden de Sint Andries wegel in 
links in .  Na een scherpe bocht met 

helling verbreedt het pad zich.

Uit de wegel 
gekomen draaien 

we even naar links 
en zien de oude 
meisjesschool.



Op de plaats van het oude rusthuis staat 
nu een fonkelnieuw gebouw De oude mouterij vroeger en nu.



We rijden richting het spoor en draaien naar rechts , de spoorwegwegel 
of de fietsostrade in.  Even voorbij het bosje draaien we het wegeltje in 

Hier ligt de 



We rijden door de wijk Mierennest.  Dit stukje bos was 
vroeger het oord van ontspanning voor gezinnen in Belsele.  

Doordat kinderen vaak terugkwamen met mierenbeten, 
krijgt het hier de naam Mierennest



We komen terug op de oude spoorlijn en 
rijden links .  Zo passeren we de wijk ‘het 

Steenwerck’



We zien de spoorlijn afbuigen op de 
lijn Antwerpen-Gent



Deze brug is enkele jaren nieuw gebouwd 
en legt een deel van Belsele in de ring rond 

Sint-Niklaas



We rijden het spoor over en draaien 
even verder rechts de Omloopdreef 

in.  Na een tijdje zien we links de 
mooie omwalde omloophoeve



We rijden de dreef uit , steken de Hoge Bokstraat over 
en rijden de Watermolendreef in.  We draaien verder 

de Pijdreef in



De wegel gaat over in een smal pad dat je links 
inmoet.  Daarna rijden we door de fruitbomen 

terug richting Hoge Bokstraat.



We rijden de Marktstraat in en volgen deze 
verder richting Puivelde.



We komen aan dit leuke pleintje.  Even ervoor 
kunnen mensen de verkorte versie van deze 

route nemen.


