
Tielrode



• Tielrode , een klein dorpje  langs de boorden van de Durme en 
deelgemeente van Temse.

• Aanvankelijk wilde ik deze gemeente befietsen samen met Temse 
maar deze tocht zou te lang worden.

• Ik neem jullie mee door het kleine dorp dat toch wel wat te bieden 
heeft.

• Eerst neem ik jullie mee doorheen de geschiedenis van het dorp.



• Reeds in het Stenen Tijdperk was hier bewoning.  

• Hier werd ook een bijltje gevonden dat druïden gebruikten 
om Maretak te snijden.

• In de Romeinse periode was hier een nederzetting. 
Getuige zijn de woningen die men hier vond waaronder 
één met een hypocaustum , of de voorloper van de 
centrale verwarming.

• Ter hoogte van de Smesstraat heeft men uit die periode 
een nederzetting van pottenbakkers gevonden.



• Na de Romeinen kwamen de Franken en zij spreken het eerst van 
Tigelrotha.

• Naast de abdijen van Lobbes (zie Hamme), Boudeloo en 
Roosenberg bestond Tielrode uit een aantal heerlijkheden. De 
abdij van Lobbes stelde de pastoor aan alsmede de baljuw die de 
vierschaar leidde. Boudeloo beschikte over het visrecht.

• Door de keure van het Waas kreeg Tielrode van gravin Johanna 
van Constantinopel het statuut van keurdorp. Zo werd het dorp 
één van de 19 Wase dorpen die rechtstreeks onder het gezag van 
de gravin kwam, maar gehorig aan de hoofdcollege van Waas.



• In 1646 vielen Hollanders en Fransen de regio binnen olv
maarschalk Grammon, die Hulst had ingenomen.. De kerk 
van Tielrode werd geplunderd.

• Midden 19° eeuw werd Vlaanderen getroffen door 
hongersnood waardoor Tielrode een terugval kent in 
bevolkingsaantal.

• Gedurende WOI liep hier de grens tussen het 
Etappengebied(leiding bij 4°Leger) en het Generaal 
Gouvernement(militaire regering in bezet gebied). Door de 
prijsverschillen werd hier volop gesmokkeld.

• Hier werden  in april 1918 ,450 Beierse soldaten in Tielrode 
ingekwartierd.  Zij vertrekken na de Wapenstilstand.



Gedurende WO I werd de 
meisjesschool van Tielrode 
een tijd bezet door de 
Fransen.
In de winter van 43-44 
werden 4 klassen gebruikt 
als gevangenis voor 
Russische 
krijgsgevangenen.
Op 1 juni 1977 fusioneerde 
de gemeente met Temse.



We starten onze tocht aan de parking ter hoogte van de Mira 
brug.



We duiken onder de brug van de N16





Terwijl links het net ontpolderde ‘Klein Broek’ ligt, 



slingert de Durme aan onze rechterkant door het 
landschap.



De Beerkaai.  Schepen uit Antwerpen en Nederland brachten hier hun beer.  De 
lokale vlasnijverheid had immers veel bemesting nodig. Toen men in de 19° eeuw 

meer en meer katoen ging gebruiken in de textielnijverheid raakte deze in onbruik. 
De beerputten werden nadien gedempt maar de kaai is nog steeds aanwezig.



• De eigenaar 
van deze 
villa werd 
rijk met de 
handel in 
beer. De 
woning 
kreeg de 
naam van 
Beervilla



Het veer dat Tielrode verbindt met Hamme. 



Bij het veer staat een beeldtenis van Cyriel Van Bogaert ,alias 
‘den Toeter’.  Deze legendarische figuur (1905-1977) was meer 

dan 60 jaar hier de veerman.



Ietwat verdoken zien we ook deze kikker;  Het beeld 
heet ‘kijkend naar de stilte’



We rijden langs de dijk en zien links het ‘Groot 
broek’ terwijl



Na enige tijd de Schelde op onze rechterkant voorbij 
stroomt.



Zicht vanuit de polder op de kerk van Tielrode.


