


We rijden het park uit , draaien rechts en komen in dit straatje uit; ter hoogte van het 
kapelletje rijden we links omhoog en verder naar links.  We rijden rechtdoor dit padje in.



We komen hier aan de St Barbara kapel uit. 
Hoewel Barbara  werd vereert in onze 
streken zijn kapellen aan haar gewijd 

zeldzaam.



We draaien links om even naar deze oude woning te 
kijken.  Dit is de voormalige molenaarswoning uit 

1891.  De molen werd reeds afgebroken. We rijden 
terug richting Barbara kapel.



We rijden het pad links af en komen zo aan de oude gebouwen van de Manta. Deze in 1924 gestichte fabriek, kreeg hier een 
vestiging die al gauw uitgroeide tot de hoofdzetel van het bedrijf. In dit dekenfabriek werkte een heel deel van de familie. 

Het bedrijf sloot in 1986 zijn deuren. De hier geproduceerde Solemio dekens waren wereldwijd vermaard. In de hoogdagen 
werkten hier 1200 mensen.



Op onze rechterkant rijden we deze dreef in.  Een 
pittige klim in het mulle zand is zeker moeite.





Op het einde van de wegel rijden we naar links , we steken de 
autostrade over en draaien rechts dit straatje in.



We bevinden ons op één van de hoogste punten van 
Waasmunster. Dit deel maakt deel uit van het oud 

vliegveld



Oude vlieghangar omgebouwd tot huis.



Bijna terug op de Grote Baan draaien we 
rechts deze verharde wegel in.



We komen nu aan het domein van de 
familie De Clercq, één van de rijkste 

families van België.



Zij kochten het Oud Vliegveld op en zo werd dit 
afgesloten voor wandelaars en fietsers. Na een lang 

proces moesten de rijke stinkerds een weg 
aanleggen zodat de mensen door konden.  Hier 

imposante poort voor het al even imposant 
gebouw.









We botsen op de E17 en volgen het pad naar links



Voor de MTB’rs hier het bos induiken, voor de gewone fietsen rechtdoor 
blijven rijden.





De stuurvaste fietsers rijden naar rechts en volgen het 
smalle pad dat het bos inslingert (zie pijl)

Deze pijl dus





We komen terug op de baan en draaien rechts.  We 
steken de E17 over en draaien rechts deze wegel in.



We rijden het pad links in



En komen aan bij de nieuwe Roosenbergabdij;  Dit is de 
derde locatie van de abdij.  De eerste lag aan de 

Durmeboorden, de tweede in het centrum.



Dit huis heeft me als kind altijd al gefascineerd.  Bij 
navraag bij de huidige bewoners blijkt een oud 

station van Waasmunster te zijn zoals er één in het 
centrum stond. Het gebouw is wel wat verbouwd. 



We rijden de oude spoorwegbedding 
rechts in





We rijden iets verder, maar na een weg gekruist te hebben,  links 
omhoog dit padje in.



We blijven dit pad volgen, steken een aantal 
straten over,  tot we terug op de weg komen;  



Landhuis ‘het patrijske’ gebouwd in 1919 in 
schril contrast met de na oorlogse grote 

woningen hier in de buurt.  Voormalig woning 
van toondichter Mortelmans , wiens  bronzen 

beeldtenis hier ook staat



We komen op de weg waar de wegel niet meer 
rechtdoor gaat draaien we naar rechts en gaan 

iets verder links in.  Opgelet na 50mr rechts 
afdraaien of je zit bij mensen in de tuin



Uit de wegel draaien we rechts de weg 
op en blijven die volgen.



Aan het driehoekig pleintje draaien we naar links en 
zien in de verte de brug van de E7



Na de afdaling draaien we links de Kuilstraat in



En onmiddellijk links de dreef in



We rijden de dreef uit tot we op de baan komen. 
We rijden daar de autostrade over en volgen naar 

rechts.



En rijden terug de Heide in



We komen zo aan bij de Lekkerbek.  In 1932 maakte 
men van deze dorpsherberg een afspanning.  Het 

bestaan van deze zaak heeft er toe bij gedragen dat 
deze streek een toeristische trekpleister werd.





De Heidekapel  gewijd aan OLV 
der 7 weeen;  Hier zou al een 
kapel gestaan hebben rond 

1351. Het oudste deel van de 
kapel dateert uit de 15°eeuw.



We steken de baan over en komen in deze dreef, voor 
de tweede keer.



We passeren de Heidekapel en rijden de baan uit. We steken de baan over en komen na de Roosenbergabdij dit kasteel 
tegen . Kasteel ‘les gobelets’ , eigendom van de familie de Lovinfosse , eigenaars van de voormalige Manta.



We volgen de weg en rijden rechtdoor deze 
verharde grindweg in.  



De grindweg gaat over in een gewone weg.  Op het 
einde daarvan links draaien en houden.  Zo komen 

we bij het begin van onze route aan .



Onze fietstocht zit erop.
Ik wens hierbij Danny Van Goethem te bedanken voor de extra 
info die hij me gegeven heeft.
We kunnen onthouden dat Waasmunster , zeer mooie natuur 
omvat met bos, heide en Durme en toch ook enkele mooie 
kastelendomeinen bevat die bij vele mensen toch onbekend zijn.


