


We komen uit op de Rodendries waar we 
eigenlijk rechtdoor steken.



Rodendries was het centraal plein van de voormalige heerlijkheid Ten Rode op 
de kruising van de wegen Zele-Hamme en Dendermonde-Waasmunster. De 
familie Van Der Haeghen-De Neve liet hier een kapel bouwen ter ere van Sint 
Antonius ter bedanking voor het genezen van hun dochtertje.
Antonius ( niet te verwarren met Antonius van Padua) was in de 3° eeuw één 
van de eerste met veel volgelingen en wordt gezien als vader van het 
kloosterleven.
Boven de deur beeld van St Antonius en het wapenschild van de familie De 
Neve-d’Hanins. Foto boven toont nog de tramsporen die er vroeger lagen.





Op de baan rijden we richting Durmebrug om net 
voor de brug rechts te draaien.





We rijden langs de Durmedijk.



Een paar honderd meter verder draaien we rechts en volgen 
het fietspad langs de oude Durme;



De Oude Durme is het gedeelte Durme dat bij het rechttrekken van de 
Durme gebleven is.  Het meandert rustig door het landschap.





Oude getijdenmolen .  Het rad is een replica.  In 1389 was er reeds sprake van 
deze molen.De Durme was vroeger een getijdenstroom.  Bij hoogwater liep 

een bekken vol waarna het terug de stroom in liep  langs het rad waardoor de 
molen kon draaien. De huidige molen dateert van 1884.







We draaien rechts en komen aan de kaai waar we de Kaaistraat 
indraaien.



Deze gaat over in de Ring



Een smal steegje leidt ons naar het Baantje



Wanneer we achter ons kijken zien we de kapel van het 
Kasteel van Hamme over de kasteelmuur.



We rijden rechts en komen aan het Koning Albertplein.

Oorlogsmonument  ter  ere van gesneuvelden beide oorlogen, 
weggevoerden en opgeeisten.  Op de sokkel geknielde vrouw met staande 
engel die de beelden eronder draperen zijnde een soldaat met degen die 
aanvalt, een vastgebonden man(links)  en een gewonde soldaat(rechts) 

Op de achtergrond het oude stationsgebouw van Hamme.





Daar rijden we deze kasseiweg in.



We komen aan in de Oud Strijderslaan en zien links de 
Molen.



De Grote Napoleon is de enige overgebleven windmolen van 
Hamme.  Zijn naam heeft hij te danken aan het feit dat 

Napoleon hier met zijn gevolg passeerde tijdens de opbouw 
van deze molen;  Een andere versie zegt dat een toenmalige 
eigenaar(1874) ook Napoleon heette en zeer fors gebouwd 

was vandaar de naam Grote Napoleon. Molens kregen immers 
vaak de naam van hun eigenaar.

De oorspronkelijke oliemolen deed na 1900 enkel nog dienst 
als graanmolen.



De mensen die het volledige traject niet zien zitten kunnen 
de oude spoorbedding nemen en verder op onze fietsroute 

aansluiten.



Voor het volledige traject rijden we de Oud Strijderslaan 
richting centrum.











De decenale St Pietersbandenkerk vind zijn oorsprong 
in de 7°eeuw toen hier een houten kerkje stond.  In 

de 9°eeuw werd hier een stenen kerk gebouwd , één 
van de eerste stenen kerken uit de streek. De gevel 

wordt gesierd met beelden van St Paulus en St Petrus. 
Boven de ingang wapenschild van de prelaat van de 

abdij van Lobbes.



Gemeentehuis van Hamme, 
gebouwd in 1833 en later 

uitgebreid.  Vroeger omvatte 
het een waag, twee cellen , 
een herberg op de begane 

grond.  Op de 
bovenverdieping bevond 

zich de gemeentelijke 
administratie. Waar nu de 

fontein staat stond vroeger 
vierschaargebouw uit de 16°

eeuw.


