
Bij het kruisen van de weg gaan we links en net voor we de grote baan oprijden draaien we rechts.



We komen aan op de Zandberg , een groot open plein waar parking is en waar ook de markt 
georganiseerd werd en wordt.



Hier stond vroeger ( vanaf 14° eeuw) een molen. Vandaar ook wel de Meulenberg genoemd. Deze molen werd 
gedurende de eeuwen gemoderniseerd.  Rond de 1° wereldoorlog in onbruik.  In 1929 werd hij onteigend en 
afgebroken. Het plein werd sinds 1714 gebruikt voor de jaarmarkt en als wedstrijdsplaats voor de Sint 
Sebastiaansgilde die tot 1794 eigenaar was van een gedeelte van het plein.



Voormalige brouwerswoning Landuyt later Amelot , van brouwerij de Klok.  Huidig gebouw dateert 
van 1908 maar in oorsprong veel ouder. De brouwerij was 150 jaar actief in Zele(1808-1968)



Langs de Victor van Cauterenstraat rijden we richting centrum. 
Voor ons doemt de toren van de Sint Ludgerduskerk op. Deze 69 
m hoge toren werd ooit ‘De wachter aan de Schelde’ genoemd.



Deze barokke kerk , daterend 1699-1704, 
vervangt een eerdere gothische kerk. Een 

eerste kerk werd gebouwd door de 
monniken van de abdij van Werden rond 

1141. In 1452 brandden de Gentenaars bij 
hun opstand de kerk. Bemerk het portaal 
links.  Deze kwam tot stand doordat de 

boeren van de wijk Veldeken, die gratis met 
paard en kar het bouwmateriaal hadden 
vervoerd niet door de lijkdeur (centraal) 

wilden gaan omdat dat onheil bracht.



Achter de kerk vinden we dit gebouw, de dekenij van de St Ludgerusparochie.  Gebouwd als 
pastorie in 1737 ter vervanging van de oud pastorie , het omwalde Hof den Trul. Voor het 

gebouw werd de hoge straatmuur vervangen door een laag muurtje.



Gemeentehuis van 
Zele , vrij recent -1957-

ontworpen om ook 
dienst te doen als 

vredegerecht, kadaster 
en volledig 

administratief 
centrum.

Het pleintje wordt ook 
wel fonteinhof

genoemd door de 
waterpartijen ( zomer). 
Het gebouw is gelegen 

aan de markt, 
oorspronkelijk het 

hoogste punt van het 
dorp beheerst door de 
kerk met ommuurde 

kerkhof.



We rijden langs het gemeentehuis , rijden naar rechts en passeren het Park Peeters , genoemd naar de 
vroegere eigenaar van de gronden , die door de gemeente waren aangekocht en omgevormd tot 

gemeenschappelijk park na toevoeging van de tuin van de dekenij.



We draaien links , rijden even door een drukke straat .  We steken het spoor over en rijden 
50m verder naar links.  We komen op de fietsroute langs het spoor.



We draaien rechts als we de weg kruisen.



We komen terug op het drukke kruispunt en steken dat over.



We komen aan het Zeelse Wijnveld.  Gans anders dan dat van Sinaai.



Aan dit bord rijden we de grindweg links in.



We volgen de grindweg en komen zo terug op onze route richting Sinaai.



Zo komen we terug aan de Durme.



Hier gaan we naar beneden.  Deze weg is enkel te nemen bij droog weer.  
Anders kan je best terug langs de heenweg.





We rijden nu tussen de plassen.







We rijden het wegje uit , draaien links en steken iets verder de straat over.



En zo rijden we richting Sinaai.



Met Zele hebben we een grote mooie route in de 
benen.

Het dorp heeft me net als andere dorpen aangenaam 
verrast met vele stukken door het groen waar 

verharde wegen door lopen.
Wat me wel opviel is dat Zele met zijn vele gehuchten 

en wijken een dorp is met tamelijk wat 
lintbebouwing.

Tevens staat hier een ongelooflijk aantal kapelletjes.
De rit brengt ons ook een stuk langs de Scheldedijk en 

langs de Gratiebossen wat tevens mooi fietsen is.
De route start in Sinaai , wat tot het begin van Zele 
toch een half uurtje fietsen is.  De route is +60 Km 

maar wie enkel Zele wil aandoen zal met 40 Km 
genoegen moeten nemen.  Ideale start en stop is dan 

het pompgemaal aan de monding van de 
Lokerenbeek.

Ik heb alleszins genoten van deze route.


