
We rijden richting Ankerstraat , draaien rechts mee 
en komen aan op de houtbriel. Op deze plaats werd 

sinds 1540 hout verhandeld.  



Het plein wordt gedomineerd door een groots oorlogsmonument.  Het beeldt een soldaat uit met een gevallen 
wapenbroeder in de arm, hem beschermend kijkt hij naar de vijand .  Bovenop het monument het Heilig Hartbeeld met 
de ene hand beschermend , de andere zegenend.  Aan de voet hun helm en geweer. Links een meisje knielend in gebed 
opkijkend naar het Heilig Hart, recht een vrouw met een bloemenkrans en met één knie geknield kijkend naar de grond .



Sint Antoniuskerk van het College met boven de poort beeld van St Antonius en daarboven wapenschild van de 
oprichter van het klooster, heer van Walburg .  De kerk, daterend uit 1696, werd in 1924 heropgebouwd naar 

oorspronkelijk model na een brand.  Links de gebouwen van het seminarie. Oorspronkelijk een klooster van paters 
Recoletten die zich in 1689 in Sint Niklaas verstigden.  Bij de Franse Revolutie  werd het in beslag genomen , 

verkocht en weer verkocht aan de bisschop, die er een bisschoppelijk college oprichtte in 1808



Voor we naar rechts draaien kijken we naar links en zien de 
monumentale ingang van de  vakschool Sint Antonius.  
Oorspronkelijk herbergde de gebouwen erachter een 

textielfabriek.  De poort dateert uit 1788.



Links woonhuis van de zusters Jozefienen , oorspronkelijk stadskasteeltje , met aanpalend 
kapel.  De aanwezigheid van deze zusters dateert van 1755.  de bedoeling was arme 

weesmeisjes op te vangen en te onderrichten in handwerk en spinnen.  De school Heilige 
Familie wordt door hen beheerd.



We rijden naar links en draaien met het verkeer naar rechts 
mee.  We steken over en rijden links.  We volgend de spoorweg 

en steken hier de brug onder.



We nemen de F4 richting Gent.



Voor deze brug rijden we links in.





Nemen deze tunnel richting 
Waasmunster



We volgen dit fietspad tot we op de Grote Baan komen, draaien 
daar naar rechts en komen na 300m op ons startpunt uit.



Onze fietstocht zit erop.  Zoals ik al gezegd heb is dit een fietstocht door meestal verstedelijkt 
gebied.  De stad herbergt echter enkele interessante gebouwen en aangename parkjes.

Er zijn een aantal plaatsen waar leuke anekdotes of geschiedenis aan vasthangt.  Met die kennis is 
de tocht toch wel interessant.

Met een blik op de Markt nemen we afscheid van deze stad.


