
Één grafsteen trok in het bijzonder mijn 
aandacht.



Met een laatste blik op de parkvijver verlaten 
we de begraafplaats



We rijden verder richting kruispunt 



We steken het kruispunt over en kijken over onze schouder 
naar de afrit Sint-Niklaas West.



We volgen het fietspad, draaien links mee en rijden 
de E17 onder.



Om kort nadien rechts industriepark West 
binnen te rijden.



Eerste straat links draaien we in richting Puitvoet.



We rijden hier het ‘stadsbos’ Puitvoet in.



Puytvoet , stadsbos. Hier kocht aalmoezenier Bruynicnkx
een vaag ten behoeve van de scouts. Met de jaren werd 

het bos beschermd en uitgebreid.







Hier maken we de keuze.  De echte mountainbikers kunnen hier naar 
links , de gewone sportieve fietser rijdt hier rechtdoor.



Hier passen we even op en 
rijden we tussen de twee 

betonblokken.





We komen aan het shopping centrum Waasland aan. Geopend in 
1972 en vernieuwd in 2004; We rijden hier naar links.



Maar volgen hier nog even het andere parcours geschikt 
voor mountainbikers.





Eens rond de vijver , draaien we naar rechts 
en komen zo terug in open terrein.



En volgen deze dreef.



Tot we aan de kapel OLV van Hal komen.  Hier 
stond ooit de oudste kapel van Sint Niklaas. 

Hier was de hulpkerk van Tereken . 



Tereken , een wijk in Sint-Niklaas, was traditioneel een arme wijk voor arbeiders.  In 
1870 werd het een aparte parochie .  Enkele jaren later werd de Sint Jozefkerk 

gebouwd.



We stoppen eens en slenteren over het kerkhof van Tereken.  
Deze begraafplaats uit 1878 is , na twee uitbreidingen , 8 ha groot 
en bevatte ooit 60000 graven. Nu is het een mooi park.  Rechts zie 
je de graven van de verzetsstrijders , gestorven in Belsele( cfr om 

en rond Belsele)



De begraafplaats herbergt nog mooie 
praalgraven;



Hier ligt de bemanning van de Lancaster bommenwerper die op Heimolen neerstortte.




