


We komen aan de Scheldeboorden.



We volgen rechts.  Op dit moment kan je ook niet anders door de Sigmawerken.



We rijden richting de voormalige scheepswerven van Baasrode.



Een pad is aangebracht langs de fabrieksgebouwen.



We komen op de weg en gaan iets verder linksaf.



We blijven dit padje volgen





We komen aan het veer van Baasrode.



Het veer Baasrode-Kastel dat niet het eerste 
Scheldeveer van Kastel zou zijn , wordt al vernoemd in 
1296.  Het was het aanknopingspunt bij de weg naar 
Dendermonde. Het huidige fiets en voetveer dateert 

van 1956.



We komen aan de kerk van Baasrode.



• De kerk bevindt zich aan de rand van het dorp tegen de Scheldekaai.  In 1139 is men 
hier reeds begonnen met de bouw van een kerkje toegewijd aan Maria, onder het 
beheer van de abdij van Affligem.  In 1148 keurde paus Eugenius de oprichting van 
een parochie goed.

• Met de bouw van een nieuwe kerk op dezelfde plaats –rond 1500- is Sint Ursmarus de 
patroonheilige geworden.

• Ursmarus was afkomstig uit Floyon en ontving zijn vorming in de abij van Lobbes.  
Later werd hij daar monnik en zelf abt.  Als bisschop heeft hij het geloof verkondigd in 
het Land van Aalst en Dendermonde.

• De kerk heeft veel te lijden gehad van oorlogen en branden.  Zij is telkens 
heropgebouwd en vergroot wanneer ze te klein was.  In 1914 waren er plannen om 
een nieue kerk te bouwen op het dorpsplein maar er werd gekozen voor een extra 
kerk op de Briel.



Kleurrijke 
voorstelling van de 
Calvarie onder een 

luifel met leien 
dak.  Dit is tevens 
het monument ca 

1930 voor de 
gesneuvelden van 

WO I



We rijden rechts de Sint Ursmarusstraat in en gaan links de Rosstraat in om vervolgens de 
Scheepswerfstraat rechts in te rijden. Hier staat een oorlogsmonument uit 1920.  In 1989 werd het zwaar 
beschadigd door een verkeersongeval.  Sindsdien staat het op een verhoogde sokkel van kasseisteen en is 

het omgeven door een laag smeedijzeren hek.



We komen aan op het Dorpsplein van Baasrode. Dit plein maakt deel uit van een urbanisatieproject uit 
1902 waarbij een nieuwe woonwijk werd aangelegd ten zuidwesten van de oude dorpskerk.  Een 

schenking uit 1910 gaf de impuls aan de kerkfabriek om de starten met de uitwerking van de bouw van 
een nieuwe kerk.  De start van WO I en de uiteindelijke bouw van een kerk op de Briel kelderden dit 

project. We rijden rechts de Palingbotstraat in en gaan vervolgend links de Rosstraat in.



We passeren dit gebouw en even dacht ik dat dit het gemeentehuis was.



Dit is echter het voormalig Godsgasthuis, heden op een uitgebreide 
site met nieuwbouw en in gebruik als rusthuis en dienstencentrum.
De commisie van Openbare Onderstand (OCMW van toen dus) gaf 
toestemming om een Godsgasthuis te bouwen. Doel opvang voor 

kansarmen, alleenstaanden, gehandicapten en bejaarden (30 PAX). 
Mannen en vrouwen werden strikt gescheiden.  Aan het rusthuis was 

een hoeve verbonden.  In het gebouw werd een kapel ingericht en 
van 1945 tot 1965 was er op de bovenverdieping een materniteit.  

Het beheer viel bij de zusters van Sint Vincentius a Paulo uit Beveren.  
Als dank voor hun werk werd in 1947 een beeld van Vincentius gezet.
Sint Vincentius (1581-1660) was een Franse heilige, ordestichter en 

organisator van chariatieve werken. In 1617 stichtte hij een 
vrouwenvereniging die zich wijdde aan de zorg voor armen en 

zieken. In 1619 kreeg hij de taak om als hoofdaalmoezenier te zorgen 
voor de galeislaven.  (ooit was hijzelf als slaaf verkocht door 

Barbarijse zeerovers).  Hij richtte een klooster op (het voormalig 
melaatsenhuis in St Lazare) waar men mensen opleidde die werden 

uitgezonden om het evangelie te prediken in oa China, Brazilië;
Tevens stond hij Lodewijk XIII van Frankrijk bij aan zijn sterfbed.



We rijden links de 
Schuurkouter in en komen 
aan deze kapel. In de 16°

eeuw zou op deze plaats al 
een kapel gestaan hebben  

gewijd aan OLV.   De 
huidige kapel is gebouwd 
in 1759.  Omstreeks 1845 
werd de kapel aangeduid 
met Notre Dame de Bon 
Secour.  Ze werd in 1987 

gerestaureerd.



Aan de kapel rijden we rechts .  Het wegje verandert al gauw in een wegel.



Op het kruisen van wegels gaan we links.



Op de baan gekomen rijden we rechts de Rosstraat in.Wie
het niet ziet zitten om dit wegeltje te nemen kan er voor 

opteren voorbij het Godshuis rechtdoor te rijden.



We rijden links de Smeyskensstraat in .  Wie rechtdoor reed voorbij het Godshuis 
moet dus rechts de Smeysstraat in.



We rijden rechts de Bookmolenstraat in. Hier staat niet de Bookmolen maar de Dokkersmolen of Klein 
Moleken.  Gebouwd in 1855 als boekweit-windmolen.  In 1925 verdwenen de kap en de wieken.  In 

1932 richtte men de molenromp in als electrische graanmaalderij.  Later werden er ronde de 
molenromp verschillende gebouwtjes opgetrokken.  In 1985 werden alle maalactiviteiten stil gelegd.





We passeren het kerkhof met rechts het moderne gedeelte.



We rijden links wanneer we de grote weg opkomen.



Monument op het nieuw gedeelte van het kerkhof ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers 
van zowel WO I als II met de vrouw als symbool voor de burgerslachtoffers, de soldaat de 

militaire slachtoffers en rechts de gevangenen en gedeporteerden.  In het centrum doodt de 
ridder de draak.



Het oude gedeelte van het kerkhof werd in 1837 aangelegd aan t 
Cruysken,  de plaats waar in de ME  de pestlijders werden begraven.
Het pesthuis stond aan de andere kant van de straat.  Dit huis kwam 
tot stand nadat men in de ME tot de constatatie kwam de lepra en 
pestlijders beter konden gecentraliseerd worden.



De Broekkant kapel kent een 
oprichtingsverhaal.  De legende wil 
dat OLV ( met kind op de schoot of 

met dood lichaam van Jezus) 
verscheen op een avond in 1713 aan 
een zekere Saerens.  Als aandenken 
liet de man een houten kapelletje 
aanbrengen aan een boom op die 

plaats.  Later stond de familie grond 
af om op dezelfde plaats een stenen 
kapel op te richten. De bouw begon 

1721. De kapel werd te klein en werd 
vervangen in 1751.  Deze kapel werd 

afgebroken en vervangen in 1860 
door de huidige kapel. Nu is ze 

gewijd aan OLV Van Lourdes die 
volgens de lokale overlevering wordt 

aanroepen tegen de pest en 
rampspoed.



We kunnen ervoor opteren links de Geerstraat in te rijden , wat voor de meeste fietsen aangewezen is.
Fervente MTB’rs kunnen deze straat passeren en een 50 m verder het Heirbaanwegelken in rijden.



Deze wegel versmalt en in de zomen moet je wel door het hogere gras rijden.



Aan deze kapel gaan we links de Smeyskensstraat in.



We slaan de Bookmolenstraat rechts in.



We blijven deze straat volgen tot we de Rosstraat kruisen.  We gaan rechtdoor deze 
wegel in.



Ook hier gaan we rechtdoor.  Bij slecht weer zou het hier wel eens slecht kunnen liggen.


