


• Één van onze buurgemeenten is Moerbeke. 

• De naam zou van Mora(germaans : veenmoeras) en baki (beek) 
afkomstig zijn.

• Deze gemeente blijft verbonden aan de suikerfabriek die jaren het 
beeld van Moerbeke bepaald heeft.

• Ik moet zeggen dat de gemeente me op een aangename manier 
verrast heeft.



We rijden de Moervaart over ter hoogte van 
het Keysershof



We kijken rechts achter ons en zien 
het Keysershof



We rijden het padje af. Het eerste 
stuk ligt er niet zo goed bij.



Na een tijdje wordt de 
wegel beter berijdbaar



De Stekense Vaart mondt hier uit in 
de Moervaart





We rijden verder tot aan de Coudenbormbrug.  We steken 
deze brug over en komen aan de Coudenbormsite.



De coudenbormsite zou een sluisgebouw 
met opslagruimte geweest zijn rond 1200 

en later een hof en herberg. Ze was 
steeds in het bezit van de abdij van 

Boudelo



We rijden terug de 
Coudenbormbrug over en vervolgen 

onze weg oveer een geasfalteerd 
pad tot aan de Dambrug.   



We rijden de Dambrug over en 
slaan onmiddellijk links af.  We 

rijden de Kerchovestraat in.  Iets 
verder aan de linker kant kunt U 

achter een ijzeren poort de 
Mouttoren zien.  Deze toren is het 
enige overblijfsel van de brouwerij 

Haecht.  De toren werd gebruikt 
voor het branden van gerst.  Licht 

gebrand gerst geeft bleek bier , 
zwaarder gebrand geeft donker 

bier



We rijden verder , draaien 
links af en rijden de 

Bevrijdingsstraat rechts in .
We rijden nu langs de kerk 

van Moerbeke



We passeren de kerk , draaien links af en 
komen zo op het Lindenplein , een echt 

gezellig pleintje.  
Standbeeld van August Lippens(1818-

1892)  Vanaf 1847 tot zijn dood 
burgemeester van Moerbeke. Onder zijn 

leiding bracht hij Moerbeke van  een 
verpauperde naar een bloeiende 

gemeente 



Voormalige brouwerij en huizen van 
familie Plasschaert.  De brouwerij 

sloot de deuren in 1940.



Gemeentehuis van 
Moerbeke en 

voormalig kasteel 
Lippens.  Deze 

familie bepaalde 
eeuwenlang het 

leven in Moerbeke 
met oa hun 

participatie in de 
suikerfabriek.



Het kasteel werd gebouwd in opdracht 
vanmevrouw Hippolyte de Kerckhove - D'Exaerde
- Lippens en de heren August en Eugeen Lippens

in 1879;  





De oude kasteeltuin is nu 
een gemeentelijk park





Standbeeld in het park dat 
Stephanie-Marie Lippens 

voorstelt.  Zij stond bekend voor 
haar liefdadigheid en inzet voor de 
armere bevolking. Het standbeeld 

beeldt een vrouw uit met twee 
maisjes waarbij het ene staat voor 

de wetenschap het andere voor 
de liefdadigheid.  Op de 

achterzijde staat de spreuk : faire 
le bien pour le bien , haar geliefde 

spreuk.



We verlaten het park en 
vervolgen onze weg richting 
het voormalig koetshuis en 

paardeknechtwoning van het 
kasteel.



We rijden de straat uit , draaien naar 
links en komen aan het rond punt ter 
hoogte van de oude suikersite.  Hier 
staat dit beeld : het suikerkristal.  In 

1869 werd hier de suikerfabriek 
opgericht.  Deze werd overgenomen 

door de familie Lippens en sloot pas in 
2007



We draaien onmiddellijk mee naar 
rechts en komen aan het oude station 
van Moerbeke aan, nu de bibliotheek. 

Hier kwamen drie spoorlijnen aan, 
naar Zelzate, Stekene en Lokeren .



De figuur , mijnheer Pheip uit de strips 
van Nero is gebaseerd op oud 

burgemeester van Moerbeke, Marien, 
eigenaar van de suikerfabriek.  De ietwat 

kleine opvliegende en niet al te 
snuggere figuur is getrouwd met Mevr
Pheip. Hij staat vereeuwigd voor het 

oude stationsgebouw.



Deze oude diesellocomotief uit 
1954 behoorde aan de 

suikerfabriek en werd gebruikt om 
wagons binnen de fabriek te 

trekken.



We keren terug richting Dambrug
en vervolgen de Moervaart.  Het 
moet hier zalig wonen zijn aan de 

oevers van de vaart.



Watertoren of 
stroomwateroph

ijser was 
gebouwd als 

onderdeel van 
het kasteel 

Lippens.  De 
pompinstallatie 

die er bij hoorde 
is ondertussen 

verdwenen.
Bovenop de 
toren een 

vliegende draak



Iets verder komen we de 
Vapeurbrug over.  Deze 
hefbrug maakte deel uit 

van de spoorlijn naar 
Lokeren en dankt zijn 

naam aan de 
stoomtreinen die hier 
herbevoorraden met 

water uit de ketels die hier 
stonden



Moeder eend vlucht weg met haar 
kleintjes als ik stop om een foto te 

maken



De Moervaart springt hier in en ik verdenk de gewezen 
aanwezigheid van een Spaans Fort aan deze kronkel



Deze dreef , bekroond als mooiste 
dreef van Moerbeke , ligt net voor 
de Terwestbrug en geeft toegang 
tot het domein van Mhr Lippens, 
die de velden hierrond allemaal 

heeft aangeslagen.



Oude ingang van het kasteel 
Wulfsdonk, nu nog gedeeltelijk 

omwald.



Het kasteelpark





Omwalling en gedeelte van de vroegere ommuring van het 
domein



We rijden de Terwestbrug over en draaien 
de eerste straat links in.  We komen zo op de 
Wachtebeekse steenweg en steken die over.



We komen aan bij 
het heidebos en hier 
splitst zich onze route 

naar MTB ready en 
stadsfiets



Met de stadfiets rijden we deze 
oude spoorroute richting Zelzate . 



In het Heidebos tref je Gallowayrunderen aan.  
Deze rundersoort is afkomstig uit Schotland en 

zijn bekend als grote grazers die weinig zorg nodig 
hebben.



We slaan de 
Knokkestraat rechts in 



En slaan deze wegel rechts in, 
de blok in het midden is goed 

zichtbaar









Af en toe zijn er pittige stukjes bij om 
met de fiets te doen.





Wanneer we de gele 
wegen volgen komen 
we op dit wegje uit 

met de MTB



Nadat men ons terug het bos even inleidt 
komen we uit op deze wegel.



We passeren deze 
merkwaardige 

toegangspoort met bizarre 
beeldtenissen.  Deze oprit 

leidt naar het oude fort 
Francipane


