
Dit brugje moeten we over.



We rijden hier door een gebied met weekend verblijven waar de meeste mensen hun eigen 
paradijs gemaakt hebben veelal met een vijver. We houden links de Binnenstraat en later 

eveneens links de Gijven in.



Zo komen we terug op de dijk en volgen we de Schelde.





Door werkzaamheden kozen we de rechterkant van de splitsing ter hoogte van 
het Veer naar St Amands.



Het eerste straatje rijden we rechts en we zien de kerk van Kastel voor ons verschijnen.



Kastel is beschermd tegen wateroverlast door deze dijk.  Daar waar deze 
doorbroken is door een weg zijn schotten voorzien.



We komen aan in Kastel.  De kerk is gebouwd op een verheven stuk 
grond. De inwoners van Kastel waren tot 1874 aangewezen voor 

kerkdiensten op de kerk van Moerzeke.  Er mocht een kerk gebouwd 
worden maar de inwoners moesten die zelf financieren .  Gezien de 

ligging van het dorp is hier geen doorgaand verkeer .  Je kan er rustig 
toeren zonder al te veel verkeer tegen te komen.



We rijden terug richting dijk.



Iets verder rijden we rechts en volgen deze grindweg.



Na een pittig klimmetje rijden we rechts





We rijden de dijk af en komen zo op de baan.  We 
nemen links en passeren deze kapel.

De Sint-Jozefkapel werd 
gebouwd in 1866 door de 

Henri Hornikx, een ingeweken 
schapenboer afkomstig uit 
Stramproy in Nederlands 

Limburg die zich vestigde aan 
de Kasteelstraat te Moerzeke. 

De Limburgers stonden 
bekend als vurige vereerders 
van Sint-Jozef en omdat hier 

te Moerzeke geen enkele 
kapel toewijd aan deze heilige 

werd aangetroffen door de 
ingeweken Limburger was dit 

de aanleiding tot de 
oprichting ervan. De 

gravinnen de Nieulant van het 
kasteel van Moerzeke, gekend 
als christelijke en katholieke 

weldoeners, steunden de 
bouw financieel door drie 

vierde van de kosten op zich 
te nemen



Net voor het binnenrijden van het dorp rijden we rechts de 
Kasteellaan in 



Walgracht rond het kasteel van Moerzeke.  Hier zou in de 13° eeuw reeds een 
kasteel gestaan hebben.  Na vernieling bij de onlusten onder Maximiliaan in 

1448 werd het kasteel later heropgebouwd.





Mensen geinteresseerd in WO II kunnen hier rechts afgaan.

Piloot Floy H  Chesmore werd op 2 Mar 44 bij terugkeer van een 
bombardement op Frankfurt met zijn vliegtuig neergeschoten.  8 

bemanningsleden konden zich redden maar het vliegtuig ontplofte 
boven de Schelde ;  Chesmore en zijn co piloot werden gedood.  Het 

lichaam van de piloot werd hier gevonden.







We rijden de weg uit en draaien naar links.  Op het kruispunt rijden we 
terug rechts en komen zo aan op het marktplein van Moerzeke. De naam 
zou een Gallo Romeinse oorsprong hebben en ‘eigendom van Mauricius’ 

betekent. Mercator tekent het dorp en benoemt het Moeche wat aansluit 
met de volkse naar’ Moes’ zoals lokalen hun dorp noemen.

De kerk is gewijd aan St Martinus . In 1125 wordt deze kerk al vermeld. De 
torenspits werd in 2 keer vervangen waarvan de laatste  keer in 1740.  Heel 
de kerk werd afgebroken en opnieuw opgebouwd in 1767 behalve dan de 

toren.  



Het kerkplein is voorzien van een kiosk.



Het gemeentehuis van Moerzeke dateert van 1756  en verving het oude 
wethuis dat aan de overkant van het dorpsplein lag.  In 1920 werd het 

uitgebreid met oa de trapgevels.



We rijden rechts van de kerk , draaien rechts 
en daarna links.  We komen zo terug aan de 

Schelde;





Iets verder verlaten we de dijk en maken een 
haakse beweging in deze grindweg.



Op de weg rijden we rechts



En draaien iets verder links de Pachtgoedstraat 
in.



We houden rechts aan en draaien verder deze wegel 
in.





Op de baan rijden we rechts.


