


Gemeentepomp van 1739 afgebroken in 1921 bij de aanleg van het nieuwe 
wegdek en later getrouw gerecontrueerd.  De Bak en voetstuk zijn nog 
origineel.



Oud gemeentehuis van 
Sint Gillis daterend uit 

1742 als vervanging 
van een oud 

parochiehuis dat hier 
stond en waarvan 

sprake in 1576; In dat 
oude parochiehuis 

zetelde ook de 
vierschaar. Het gebouw 

deed dienst als 
gemeentehuis tot 1961 

toen de 
gemeentediensten 

verhuisden naar het 
Hof Sanders.



De politie betrok dit gebouw en even werd het Vredegerecht er in onder 
gebracht (1966-1970) Ondanks dat wordt het gebouw nog altijd het oude 

vredegerecht genoemd.



Voormalige pastorij van de parochie. In 1922 verkocht door de gemeente om 
herstellingen aan de kerk te financieren.



Het voormalig gemeentehuis van Sint-Gillis in gebruik van 1961 tot 2018



• Het oud-gemeentehuis ook wel hof Sanders 
genoemd naar de eerste bewoners : de familie 
Sanders waarvan Sanderus een telg was.

• Antonius Sanderus (Toon Sanders) was een Vlaams 
historicus, theoloog en filosoof uit de Lage Landen 
in de 16° eeuw.  Zijn belangrijkste werk is de 
Flandria Illustrata,  een historische beschrijving van 
Vlaamse steden en gemeenten dat rijk geillustreerd
is met tekeningen en gravures.

• Het gebouw wordt ook wel kasteel van Vaulogé
genoemd naar de 19° eeuwse eigenaar van het 
gebouw.

• Tijdens WO I werd het opgeeist door de Duitsers die 
het gelijkvloers gebruikten als woning voor de 
officieren en de bovenverdieping als gevangenis.

• In 1950 werd het onteigend en gerenoveerd olv de 
architect , Hilaire de Boom

• In 1961 in gebruik als gemeentehuis tot 2018.



We kruisen de baan en rijden hier over.



Ook hier is Reinaert de Vos aanwezig , nu met Grimbeert de das.



Iets verder draaien we dit kasseiwegske op.



Het wegje gaat over in enen pad en versmalt na de bocht.



We draaien links in.



En rijden hier rechtdoor.





Wanneer we op de baan komen draaien we links 
af.



We komen zo terug in het centrum.



We draaien rechts .Links van ons het gemeentepark.



Zo komen we aan op het plein en zien we de kerk.



We rijden naar het centrum , duiken dit steegje 
in en komen zo in de wijk waar we rechts aan 
houden.



Deze wijk rijden we door en draaien links af wanneer 
we de wijk uitrijden.



Even op de grotere weg gaan we iets verder rechts en 
rijden de Aststraat in.



We draaien bij het kruisen van de oude spoorroute deze laatste links in.



De eerste straat die we kruisen is de Heerweg en die draaien we rechts in.





Iets verder draaien we links het Heerwegpad in.



Zo komen we in de Klokputweg.


