


Op het kruisen met de Hamerstraat draaien we rechts en onmiddellijk links.



We komen in de Zeshoekstraat en volgen naar links.



We botsen op deze kapel , 
daterend uit 1854 en 
intussen volledig 
ingebouwd.  Deze kapel 
OLV onbevlekt ontvangen 
heeft het opschrift : Maria 
sine labe conceptae
aedificabaar wat zoveel 
wil zeggen als Maria 
zonder zonde onbevlekt 
ontvangen.



We draaien de Tragelstraat in en komen zo aan de Stekense Vaart.







We fietsen de Stekense Vaart af .



Tot aan het pompgemaal in Sinaai.



In de jaren 20 van vorige eeuw overstroomde het gebied rond de Stekense Vaart regelmatig.  Daardoor kwam 
ongeveer 600 ha vruchtbare grond onder water te staan. Er werd een plan gemaakt ( de groote watering van 
Sinay) in 1932 werd een pompgemaal gebouwd.  Heden ten dage wordt nog steeds een groot deel van het water 
van Sinaai, Belsele, Waasmunster en Sint-Niklaas langs hier afgewaterd.  Het gebouw van 1932 (linksonder) werd 
vervangen door het modernere gebouw uit 1973 (rechtsonder)



Een van de zeven Reynaertbanken met originele citaten uit 
het Reynaert-epos.



Van den Vos Reinaarde is een bewerking van 
het Frans dierenepos van de vos Renart.  Het is 
geschreven in de 13°eeuw door Willem die 
Madoc maeckte.
Het boek is een satirisch verhaal over de 
Middeleeuwse samenleving waarbij hij alle 
standen te kijken zet.
De auteur zou een monnik geweest zijn in de 
abdij van Boudelo.
Wat zeker is , is dat het verhaal zich in het 
Waasland afspeelt.  De auteur vermeldt een 
aantal toponiemen als Belsele, 
Kriekeputte(Beveren).



Een zevental beelden van het Reinaertepos zijn hier opgesteld.  We 
herkennen Koning Nobel, Reinaert de Vos,  Bruin de Beer, ….



We volgen dit baantje maar opgepast soms is het wel hobbelig door omhoog 
gekomen boomwortels.



We rijden links de Cadzandstraat in.



Vervolgens rechts de Hondsneststraat in.



We kiezen rechts voor de Neerstraat.





En steken rechtdoor de Zakstraat in.



Met deze foto nemen we afscheid van onze toer  in Koewacht.
Toegegeven een heel gedeelte van deze reportage speelt zich af op de weg naar en van 
Koewacht.
Deze tocht is geen hoogvlieger maar toch een leuk tochtje met een mix van landschappen.
Voor het eerst rijden we Nederland echt binnen.
Zoals in de inleiding aangehaald sluit deze tocht aan op de tochten Stekene en Moerbeke 
waarbij je een kleine lus kan toevoegen aan beide tochten.


