
Hamme



• Met de fietstocht in Hamme trekken we steeds verder weg van Sinaai.

• De route begint en eindigt dan ook aan de Durmebrug. Dit is wel 
grondgebied Waasmunster maar dra zijn we in Hamme.

• Hamme is in oppervlakte een zeer grote gemeente en de vraag rijsde
dan ook of we de route niet in twee moesten splitsen.

• Het beloofde een uitdaging te worden .

• Ik rekende erop dat de tocht ons door het mooie en vele groen zou 
leiden , langs de beide stromen en langs mooi landbouwgebied.



• Hamme dankt zijn naam aan ‘Ham’, een 
gebied dat steeds op het water werd 
herwonnen.

• De gemeente wordt dan ook 
grotendeels begrensd door de Schelde 
en de Durme.

• Het dorp ontstond in de 7° eeuw als 
Frankische nederzetting. 

• Door schenking door Reinhilde van 
Kontich kwam het onder gezag van de 
abdij van Lobbes.

De abdij vroeger en nu.



• Aan die schenking zit een heel verhaal.

• Reinhilde was van hoge komaf en wijdde haar 
jonge leen aan de zorg voor armen en zieken.

• Reinhilde trok naar de abdij van Lobbes om haar 
bezittingen weg te schenken maar kreeg geen 
toegang tot de abdij omdat ze een vrouw was.

• Ze bleef drie dagen bidden en vasten tot de 
deuren van de abdij vanzelf open gingen en de 
klokken bleven luiden zonder menselijke 
tussenkomst.

• Ze vestigde zich in Saintes waar ze een 
teruggetrokken leven leidde.

• Bij een inval van de Hunnen bleef ze bidden terwijl 
de rest van de bevolking gevlucht was.  Ze werd 
onthoofd omwille van haar geloof .

• Vandaar wordt ze vaak afgebeeld met een 
slagzwaard.

• Ze word aanroepen tegen etterende wonden en 
oogziekten.



• De gemeente kwam uiteindelijk onder gezag 
van de Graven van Vlaanderen tot 1560 toen 
het als heerlijkheid werd uitgegeven.

• Onder de godsdiensttwisten had de gemeente 
deftig te lijden temeer dat de bevolking 
protestants was.

• De Spanjaarden namen de schans ‘drij goten’ in 
en zetten het land onder water.

• Tijdens de Franse overheersing kwam de 
bevolking in opstand tegen de conscriptie.

Rechtsboven 
voorbeeld van een 
Spaanse schans, 
rechtsonder het 
Spaans Hof waar 
verdoken missen 
werden gehouden, 
links de conscriptie.



• Vanaf  de 18° eeuw ging men vooral touw produceren uit plaatselijk verbouwd vlas 
en hennep ten voordele van de scheepsbouw

• Door de fusie kwam ook Moerzeke bij de gemeente Hamme.

• De bijnaam voor Hammenaars is ‘Wuyten’(volkse naam voor Vlaamse gaai)

• Deze bijnaam danken ze aan de Vikingen. 

• Een Hammenaar zou een Vlaamse Gaai gevangen hebben en hem leren spreken.

• De Vikingen plunderden het dorp en een Viking nam de Wuiten mee. Hij stopte 
echter met praten.

• Diezelfde vogel kwam enkele jaren later terug en toen hij de kerk  van Hamme zag 
zou hij na jaren van stilzwijgen geroepen hebben ‘ k ein Ham gezien’



Onze tocht begint aan de Durmebrug.  Deze brug is voor mij de scheidslijn tussen Hamme en Waasmunster.  In realiteit 
bevinden we ons echter nog in Waasmunster.



We duiken hier naar beneden dit pad in.



De Durme meandert hier naast ons.







Hier(ter hoogte van twee bankjes) verlaten we de Durme.  



Op de baan gekomen rijden we rechts.  Iets verder gaan we de 
Schoolstraat in.



We nemen deze wegel links.



We kruisen een straatje en rijden verder.



Kort na de bocht rijden we links langs deze bomenrij .





Wanneer het pad uitkomt op deze wegel houden we links.



We rijden terug richting Durmedijk maar gaan rechts.





Aan deze St Jozefkapel draaien we links.

Deze St Jozef kapel gebouwd in 1709 als particuliere 
bidplaats werd volgens een legende gespaard van 

vernieling door de Fransen in ruil voor een kruik jenever.  
De houten sculptuur werd toegevoegd om het 300 jarig 

bestaan van de kapel luister bij te zetten.



Aan het einde van deze weg rijden we rechts de St 
Annastraat in.



Reeds in 1373 stond hier een kapel.  Ondanks op grondgebied van Hamme 
was deze afhankelijk van de parochie Waasmunster.  Dopen en huwelijken 

moesten daar doorgaan. De kapel werd gedurende de eeuwen vergroot 
en voorzien van een toren. Pas in 1834 werd St Anna een onafhankelijke 

parochie.



We rijden iets verder schuin rechts en aan deze kapel rijden 
we links.



We steken de baan over en rijden deze weg in.



Na 20 m gaan we de Heydenwegel links in.



We rijden rechts de Hollandshofwegel in.



Op het einde van die wegel draaien we links het 
Niesstraatje in.



Bij deze kapel rijden we rechts.



Dit tweesporenpad uit gaat het naar links


