
We komen aan het oud brughuis.



Het oud Brughuis is het voormalig brugwachtershuis 
aan de Scheldedijk .  Het werd in 1881-1882 gebouwd 
door de gemeente Berlare.
Als woning voor de brugwachter dienstdoend tot de 
draaibrug vernield werd in 1940 eb vervangen werd 
door de intussen eveneens verdwenen noodbrug;  
Hier wilden de Duitsers de Schelde oversteken. De brug 
was echter vernield door de Belgische Genie. Het lukte 
de Belgen om de Duitsers gedurende 4 dagen tegen te 
houden , voldoende om het veldleger dat in Antwerpen 
zat te laten terugtrekken alvorens ze omsingeld werden.  
Bij de slag lieten 68 Belgische soldaten het leven.

Aan het brughuis vinden we deze 
gerestaureerde lantaarnpaal 

afkomstig van de gedynamiteerde 
brug uit WO I met op de sokkel het 

wapenschild van Berlare en 
onderaan een herdekingsplaket.



We rijden verder langs de dijk.





Ook paarden kom je tegen op het jaagpad.



We bochten mee naar rechts en krijgen een mooi zicht op het broek.



We blijven op de dijk.



Met zicht op de meersen.





Hier duiken we naar beneden maar opgelet beneden voor 
paaltje en sluisje.





We komen op de baan en gaan iets verder rechts deze dreef in.



Uiteindelijk komen we in de Vlietwegel.



We draaien rechts de Heidekasteeldreef in.





Draaien links en het bos in.





We komen op de baan en rijden omzeggens rechtdoor de Leopolddreef in.



Ter hoogte van het kerkhof gaan we mee schuinrechts.



We kunnen nog even rechtdoor en rijden dan het kasteelpark in.  Bij de verkenning 
van deze route stond het kasteel in de stijgers.







Het kasteel van Berlare vind zijn oorsprong in de Middeleeuwen 
wanneer men te maken heeft met een site met walgrachten, 
vermoedelijk een hoeve in het bezit van de heren van Berlare.
In 1570 werd het kasteel beschadigd tijdens de Beeldenstorm 
samen met de kerk.  In 1631 werd het goed gekocht door Diego 
Sanchez de Castro. Zijn nageslacht bleef in Oost-Vlaanderen en 
werden onder meer Heren van Puiveld, Sombeke.  In 1677-78 
werd het kasteel in de as gelegd door Franse troepen.
Het goed werd in 1688 verkocht aan Frans Vanden Meersche , 
Gents lakenfabrikant en raadsheer in de raad van Vlaanderen. 
Omstreeks 1722 werd het kasteel heropgebouwd.  De paralelle
bouwhuizen in rococostijl werden late 18° E aangebouwd.
Het goed wisselde enkele keren van eigenaar tot de gemeente 
Berlare het goed kocht in 2008.



Terug naar de Warande.  We rijden tussen het kerkhof en het kasteelpark.



We rijden rechtdoor de Van Tieghemstraat in en gaan schuinlinks de Heidewegel in.



Waar de wegel stopt als weg gaan we links deze wegel in.



We komen op de baan , gaan naar rechts en slaan links dit kleine steegje in.



Op het T kruispunt draaien we links deze wegel in.



Op de weg gekomen gaan we rechts en even verder links.



Fred de Bruyne (1930-1994) , geboren te Berlare, werd 
in 1947 wielrenner .  Hij won vele klassiekers (Luik-
Bastenaken-Luik, Milaan San Remo, Parijs Nice en Parijs 
Roubaix)  Tevens wond hij 3x Challenge Desgrange
Columbo (voorloper van de Super Prestige)   In 1960 
eindigde zijn carriere door een zwaar verkeersongeval.  
Hij werd sportjournalist bij de BRT televisie van 61 tot 
77. Hij nam ontslag  nadat zijn contract niet werd 
verlengd en werd ploegleider bij verschillende ploegen.



We gaan links de kerkwegel in. Goed opletten want de wegel ligt tussen 2 tuinen.



We komen aan op het kerkplein.  Links daarvan vinden we het gemeentehuis van 
Berlare. Op deze plaats kwam het gemeentebestuur reeds samen voor de bouw 

van het huidige gebouw in 1846. Toen was hier een herberg “de Vliegende Valk”. 
Aanvankelijk was er in het gemeentehuis een woning en een herberg.  Vanaf 1907 

uitsluitend gemeentehuis en een woning van de politiecommisaris.



Schandpaal  , te dateren rond 1676 en 1773, vermoedelijk opgericht door familie van der 
Meersche, die de heerlijkheid Berlare in bezit hadden. In de Franse tijd werd de bekroning 
met de schildhoudende leeuw, halsijzer en kettingen verwijderd als symbool van het ancien 
regime.  In de 19° eeuw werd de paal gebruikt als lantaarnpaal.  Bij de restauratie van  1989 
werd een nieuw heraldisch leeuwtje op de paal geplaatst.



De Sint Martinuskerk , gelegen op de Middeleeuwse kerksite  in een zeer herkenbare woonkern, gekenmerkt door een 3 hoekig centraal plein.  
De oudste vermelding gaan terug tot 1268. Van de oudste kerk zijn geen sporen bewaard  Uit de 15° eeuw dateert de Westpartij en de 

zandstenen toren. In de 18° eeuw werd de middenbeuk vernieuwd.  In 1908 werd ze nogmaals vergroot en vernieuwd.  De kerk is gewijd aan 
Sint Martinus.  Sint Maarten was Romeins soldaat in Gallie.  Hij voelde zich niet thuis in het leger maar wilde God dienen.  Toen hij als Romeins 
officier in Amiens toekwam scheurde hij zijn mantel om een arme verkleumde bedelaar . Hij verliet het leger en ging als kluizenaar leven, werd 
duiveluitdrijver en schopte het tot bisschop. Het woord kapel is trouwens afgeleid van de mantel(cappa)  De ruimte waarin zijn mantel bewaard 

werd ging al gauw kapel heten.



We rijden van de kerk weg en komen op dit driehoekig plein waar de kasteeldreef wordt ingezet.


