


Ook dit is Lokeren, velden zo ver het oog reikt.



We rijden de dreef uit.  In de Beerveldestraat draaien we rechts en iets 
verder naar links de Vispoelstraat.



Op het einde van deze dreef rijden we links en steken de baan over.



Deze kapel OLV Van Bijstand .  Deze werd gebouwd ter vervanging van 
de kapel die in de 16°eeuw verwoest werd door Geuzen.





Smal pad gaat later over in de wegel.



We fietsen nu vlakbij de E17 die hier de grens 
vormt met Zele.



In de verte doemt de kerk van het Heiende.  Dit 
gehucht werd pas een aparte parochie in de 19°

eeuw



Wist je datje : de eerste houten noodkerk was afkomstig 
van de Ruiter in Waasmunster.





We verlaten de bebouwde kom van het “Heiende”. 
Deze baan is breed maar wel rustig.



We rijden rechts de Huisdongenstraat in.  Dit 
kasseiwegje gaat over in een verharde wegel.





Aan dit kapelletje komen we uit.



Rechts zien we de pelgrim, een vrij 
bekend bruin café. Wij gaan echter 
naar links. Natuurlijk kan je hier ook 
eens een verfrissende stop maken.





Iets verder rijden we dit nieuwe wegje in.



We draaien naar links .  Dit grindpad is zoals je ziet vers aangelegd. 
Op het einde van de weg draaien we rechts en volgen de 

fietsroute.


