
Melsele

• Melsele , nu inééngegroeid met Beveren , zou samen met Kallo één van de 
oudste bewoonde plaatsen van het Waasland.

• De parochie is waarschijnlijk gesticht voor 1000.  Een eerste document 
dateert van 1050.

• Initieel behoorde ook Haasdonk, Burcht en Zwijndrecht tot de gemeente.

• Vanaf 1375 begon men met de indijking van de Melselepolder.  
Desalnietemin had men regelmatig af te rekenen met overstromingen

• De bevolking bestond in de vroege Middeleeuwen dan vooral ook uit 
schaapherders .



• De gemeente is nu bekend voor zijn aardbeienteelt. Jaarlijks vinden 
hier de aardbeifeestenplaats met een oa een verkiezing van Miss 
aardbei.



We komen aan de grote baan en steken ter hoogte van de lichten over.





De Romaanse parochiekerk van Melsele, OL Vrouwkerk , bestond reeds in 
1055.  in de 13° eeuw wordt er een toren aan toegevoegd. In 1664 vervangt 
men de gehele beneden kerk en bouwt men de kapel van de zoeten Naam 
Jezus. (de zoete naam Jezus is een feestdag in de heiligenkalender die valt in 
januari , 8 dagen na de geboorte van Jezus wanneer volgens de Joodse 
traditie de naam wordt gegeven) De hoge spits werd in 1878 toegevoegd.



Voormalig ouderlingentehuis of  gesticht Frans Briels(1867-1932) gebouwd in 1672.  Deze 
bewoonde het voormalig kasteel Ysebrant hier.  Briels schonk het goed na zijn dood in 1932 

aan de C.O.O. van Melsele om er een goed ingericht ouderlingen en armentehuis van te 
maken. De oorlog gooide echter roet in het eten en het gebouw werd gebruikt voor opvang 

van vluchtelingen, Belgische, Franse en Engelse soldaten.  Later trokken er Duitse soldaten in. 
In 1949 werd het opengesteld en heden ten dage is er een moderne vleugel aangebouwd.





Het oude gemeentehuis van Melsele
is  met zijn  beschermde gevel 

manifest aanwezig op het kerkplein. 
Het werd na de fusie met Beveren nog 
gebruikt door de wijkagenten en een 

deel van de dienst bevolking maar 
werd in 2007 verkocht omdat het niet 
meer voldeed aan de moderne eisen. 

De gevel is beschermd.



Oorlogsmonument dat niet alleen de slachtoffers van beide 
wereldoorlogen bevat maar ook de slachtoffers van de 
Koreaanse oorlog waaronder de zoon van de burgemeester, 
Alfons van Puymbroek. Later werden er na onderzoek nog 
twee namen aan toegevoegd. 



We steken de Grote baan over en kijken achter ons.



en rijden deze pad in.



We komen in een nieuwe wijk waarin wat groen is aangepland.



Iets verder duiken we dit padje in.







De misvatting bestaat dat dit het oude stationsgebouw is van 
Melsele maar dat lag aan de overkant waar nu de fietsstalling ligt.









Burgershuis ‘den Es’ gedateerd 1812.  Den Es is één van de oudste gehuchten van 
en historische gelegen aan de oude heirbaan. Den Es was vroeger een 

heerlijkheid en bestond al in de 5° eeuw.  Een herberg den ouden Es bestond in 1631.







Tussen de populieren zien we de gevangenis van Beveren, de poort van 
Beveren ;



Deze werd gebouwd van 2012 tot 2014 .  De gevangenis biedt plaats aan 312 
gedetineerden en is gebouwd met de bedoeling deze mensen voor te bereiden op 

hun leven na de celstraf.


