
We komen op de oude heerbaan en 
volgen richting Temse.
Dit Christusbeeld staat er als 
bedanking omdat in december 44 
een V1 richting het Oud Gelaag van 
Tielrode kwam.  De motor viel uit en 
dreigde daar neer te storten.  Om 
een duistere reden veranderde de V1 
plots van koers en viel ze in de polder 
waar ze geen slachtoffers maakte. 
Met dank voor deze info aan Gert 
Hooftman van VZW Ons Streven. 



We duiken rechts het kleine pad in.



Eens uit de wijk draaien we links en beginnen een 
lange gestage klim.



Wanneer we deze tegenkomen 
zit onze beklimming er bijna op.



We draaien links en komen op onze linkerkant de ingang van het Waesmeer
tegen.  Dit weekendverblijvenpark bevat vooral chalets en vast caravans.



Met de fiets kan je gerust het park binnenrijden .  We nemen 
een kijkje aan de waterplas.



HET WAESMEER : 

• In 1889 werd op deze plaats door de familie 
d’Hemptinne, een adelijk geslacht, de Briqueteries
de Stekene et Thielrode opgericht.

• Zij begonnen op deze plaats, waar reeds ten tijde 
van de Romeinen klei ontgonnen werd, een 
kleiput.

• De eerste 30 jaar werd klei gestoken met de 
spade.  Per man stak men per dag ongeveer 10m. 
De jaarproduktie bereikte 40 miljoen stenen.

• In de jaren 60 werd de steenbakkerij stil gelegd.

• Bij de aanleg van de E17 werd het overtollige 
spuitwater in de put gepompt. 



We rijden rechtdoor dit wegeltje in.eens terug op de 
baan rijden we rechts , links en terug links.





We komen aan in het provinciaal 
domein de Roomackers.  Deze 3 

voormalige kleiputten vulden zich 
stilletjes aan met water en zijn heuse 

vijvers geworden.



Uit het pad gekomen draaien we links.



OLVrouwekapel van Appelsvoorde , genoemd 
naar het in 1777 geslecht kasteel.



Iets verder rijden we de Roomackers terug in.







Eens op de weg draaien we rechts en denderen naar 
beneden. We passeren het Kasteel van Tielrode, 

gebouwd in 1808.



Voormalige gemeenteschool daterend uit 1869



Dit gebouw trok mijn aandacht.  Voormalige 
tramhalte.



We rijden de Kerkstraat uit en piepen op het 
einde even naar rechts.



Net voor café St Petrus draaien we in.







Terug op de weg draaien we links en zien deze 
charmante woning.



Achterkant van de mouterij Boel. Gebouwd in 1889 maar reeds in WOI 
ontmanteld.  In 1919-1920 omgebouwd tot lint en singelweverij.



Iets verder rijden we terug de dijk op.





Deze beestjes onderhouden de dijken.





We komen aan de St 
Jozefkapel.  Deze kapel was in 
de 10°eeuw afhankelijk van 
de abdij van Lobbes. Ze werd 
herbouwd in de 18°eeuw en 
was de eerste parochiekerk 
van Tielrode. Ze bleef 
behouden tot 1906 toen de 
Sint Petruskerk gebouwd 
werd. Ze werd gedeeltelijk 
afgebroken.  Enkel de 
middenbeuk werd behouden 
en ze werd herbouwd.



Rond de kapel is een ommegang gewijd aan de 7 smarten 
en 7 vreugden van Jozef


