




Even rechts het Windgat op en iets verder naar links.



Deze witte omgrachte hoeve trekt de aandacht door zijn toegangspoort. Dit is het ‘Rosengoed’ of ‘goed ten 
Rosen’.  Deze voormalige heerlijkheid was een leen van de Sint Pietersabdij.  De eerste vermelding dateert 

van 1297-98 .   In de 13°-14° eeuw stond rechts achter een stenen herenverblijf dat bewoond werd door de 
Gentse  familie Volkers uten Rosen vandaar de naam. Boven uitreksel uit Ferrariskaart uit 1777.



We rijden Pollaersdam in.



We rijden hier rechts.







We rijden links Bommel in.











We rijden rechts de Koedreef in.



Ter hoogte van de nieuwe wijk kunnen we links dit fiets en wandelpad in.



We cruisen door de padjes en komen aan de kerk van Zaffelare aan.



• Zaffelare ontstond in de 12° en 13° eeuw toen onder bestuur van de Sint Pietersabdij in een stukje 
ontgonnen bos een dorp werd gesticht.

• Rond 1240 is er een oorkonde dat Zaffelare een aparte heerlijkheid werd met zijn eigen schepenen en 
een baljuw.

• De gemeente was vrij welvarend doch had veel te lijden van plunderingen en brandschattingen. 

• In de Franse tijd werd de heerlijkheid en parochie een zelfstandige gemeente.

• In 1815 vestigden de Zusters van Liefde hier waar zij zich wijdden aan bejaardenzorg en onderwijs.

• Ook hier vinden we nog restanten van de Hollandstellung uit WOI;

• In 1977 fusioneerde de gemeente met Locristi . Tevens moest het heel wat grondgebied afstaan aan 
Gent ten behoeve van de haven.

• De oorsprong van de naam ligt in ‘laar van Cappe’.  Een laar is een open plek in een bos en Cappe was 
de vertegenwoordiger van de Sint Pietersabdij. Andere bronnen wijzen Zavel aan dus Zaffelare zou 
een bosweide zijn met zavelachtige grond.

• De spotnaam voor mensen uit Zaffelare is Beseboten. 

• Het gemeentewapen bestaat uit een zwart wit veld met een sleutel in .  Deze sleutel is een verwijzing 
naar de Sint Pietersabdij.



Oorlogsmonument van 1919 met de 
namen van de gesneuvelden en 
opgeeisten van WOI .  Ook de namen van 
het gemeentebestuur van 1918 en de 
architect van het monument ,alsmede 
een Westvlaamse banneling die stierf aan 
de Spaanse griep in het klooster.  Tussen 
de namen ook de vermelding ‘Duitse 
barbaarsheid’  Dit werd tijdens WOII 
verwijderd . De slachtoffers van WOII 
werden in 2000 bijgezet.



Iets verder trok een geopende deur mijn aandacht.  De poort verbergt 
de pastorie Onze Lieve Vrouw en Sint Pieterparochie.
In de 13° en 14° eeuw is er hier al melding van een priesteragie.  De 
pastorie behoorde tot de Gentse Sint Pietersabdij. Het goed bevat 
omgrachting met binnen en buitengrachten.  Het gebouw zelf dateert 
uit 1743.  



Iets verder slaan we links af.



We rijden door de Molenstraat.



OLV kapel met bank met opschrift ‘ langs deze weg zet 
geene voet zegt Maria wees gegroet’



We draaien rechts de Oude Veldstraat in.



We rijden links de Hoekskesstraat in.



We gaan verder en rijden het fietspad op.



We rijden de Bosstraat in.



Die leidt tot dit pad.







De Slagmanstraat , niet echt gezellig fietsen.



Hoewel een bordje verderop zegt prive weg kan je hier zonder probleem door.  Het 
gaat trouwens maar over 50m.



We draaien rechts de Kapelstraat in.



We komen op de weg naar Zaffelare dorp maar net voor het dorp 
zul je zien dat we een bezienswaardigheid zien.



Op de baan zien we enkele mooie woningen waaronder deze bloemistenwoning van 1900



En dit voormalig natorishuis, later bloemistenhui.  Het herenhuis met omringend park werd 
gebouwd door notaris Haverbeke in 1884.     Later verkocht aan notaris Van Goethem en later aan A 

Van Hecke die in 1893 een tuinbouwbegon in de Kerkstraaat.


