
Fietsen rond en om 
Sombeke-Elversele



• Na Sint-Niklaas trekken we terug het groen in. 

• Sombeke , gehucht van Waasmunster en Elversele , deelgemeente 
van Temse worden hier in samen bijeen gefietst. We doorkruisen 
Elversele echter tot aan de N70. 

• Zij liggen allebei op de weg van Waasmunster naar Temse.

• Onze fietstocht begint weer in Sinaai.



• Sombeke was reeds in 1448 een heerlijkheid.

• Het kasteel , gelegen aan de benedendries , bestond reeds in de 12°
eeuw.

• In de 17° eeuw werd het vervallen kasteel vervangen en aangepast 
aan de recente noden.



Sombeke dorp ontstond rond de bovendries
die al snel de naam Sombekedries kreeg.
Op de plaats van de oude windmolen werd in 
1629 een kapel opgericht , gewijd aan St 
Rochus.
Rochus is één van de pestheiligen



Rochus van Montpellier gaf al zijn 
bezittingen weg aan de armen en vertrok 
op zijn 20ste te voet naar Rome.  Op die 
weg verzorgde hij veel zieken waaronder 
veel pestleiders.  Sommigen zou hij 
genezen hebben door het maken van een 
kruisteken.  Op de terugweg kreeg hij zelf 
de pest. Daarom wordt hij vaak uitgebeeld 
met één open been.  Bij zijn terugkeer werd 
hij gevangen gezet door zijn oom wegens 
verraad. Bij zijn dood zou er een engel 
verschenen zijn in hel licht die zou verklaart 
hebben dat allen die St Rochus aanriepen 
genezen zouden worden van de pest.



• In 1123 is er reeds sprake van Elversele , toen 
Helversele .

• De naam verwijst naar een grote woning bestaande 
uit 1 zaal en eigendom van Elfred (Halifrith Sali)

• Evenals Sombeke ligt het op de weg van 
Waasmunster naar Temse.



We cruisen door de velden van Sinaai.





Aan 1000 Appels volgend we de fietsroute 
richting Sint-Niklaas tot we aan de oude 

spoorwegbedding komen.



We rijden rechtdoor , onder de brug en rijden 
Waterschoot in.



We rijden links en zo de autotrade over, links houden 
. Hier kiezen we rechts .  





Op het kruispunt nemen we het smalle pad , schuin 
links.



Terug op de baan nemen we rechts en iets verder schuin links.



We komen in deze kasseiwegel uit.



Die uitloopt in een wegel.





Rechtdoor steken 





Even oppassen, we komen op de oude 
spoorwegbedding, die deel uitmaakt van enkele 

fietsroutes.  In de duik gaan we naar links.





Geoefende fietsers rijden hier omhoog maar 
eerlijk niet makkelijk.



We dalen het Durmedal in.



En steken hier de straat over



Een 200 m verder draaien we links in en volgen 
het smalle pad.



We draaien links





Het padje uit gaan we links .  Aan de linker kant heb je een mooi 
beeld van de glooiing van het terrein.






