
We rijden het straatje tegenover de ingang van het park in en gaan op het 
eerste kruispunt naar rechts.



We verlaten stilletjes aan de bebouwde kom en blijven rechtdoor 
rijden.



We rijden links de Ertbuerhoek in.



We draaien de Moststraat rechts in.





Putten ontstaan door zandwinning door het bedrijf  Meganck – Callewaert.



We komen terug op een hoofdbaan , de Heirweg.



We gaan de Reigerstraat rechts in.



Hier hebben we twee opties.  Links afdraaien ( zo voorzien volgens de route) of rechts 
inslaan (is rustig fietsen  maar dan moet je de Brandstraat volgen en daarna de Hoogstraat 

links nemen)



We blijven de Brandstraat volgen tot we terug op de Steenweg komen , gaan naar rechts en 
iets verder rechts de Hoogstraat in.













Wanneer  we het spoor overrijden en rechts rijden kunnen we het restant zien van de 
kazerne van Destelbergen waar een Medische eenheid gestationeerd was.



Uit vervlogen tijden ,  in de statie Lochristi estaminet



Terug op de route : we slaan voor het spoor naar rechts en blijven de F4 volgen.



Bij de eerste overweg steken we het spoor over.



Het fietspad is mooi gescheiden van de baan.



We gaan in de bocht dit wegje links 
in.





En komen zo in een wijk.



Iets verder komen we deze kapel met ommegang tegen.



De kapel OLV 7 weeen van Lobos met 7 statieen is een oude 
bedevaartsplaats dat afhing van het kasteel Roseleer. De devotie hier voor 

Maria heeft waarschijnlijk een voorchristelijke oorsprong. Wel was hier in de 
14° eeuw reeds een miraculeus Mariabeeldje , gehangen aan een oude eik ,  

waarvan de verering ter genezing van bepaalde ziektes toenam. In 1607 
werd door bisschop Pieter Damant hier een kapel te bouwen. De 

ommagang werd later bijgevoegd in 1621-57 onder bisschop Triest ( zie 
fietsen om en rond Beveren)

In 1808 werd de kapel afgebroken doch in 
1895 werd ze opnieuw gebouwd door de 

eigenares van het kasteel Roseleer.



We vervolgen onze weg.



Ook in deze dreef blijven we rechtdoor gaan.





We komen zo aan kasteel Roseleer.





• het oorspronkelijk kasteeldomein was een 
stichting van de Sint Baafsabdij. Het kasteel was 
een omwalde waterburcht die gebruikt werd als 
residentie van de abten van de abdij.

• In 1553 werd de Sint Baafsabdij opgeheven en 
kwam het goed in bezit van de bisschoppen van 
Gent.

• Het kasteel werd tijdens de Franse invallen 
(Devolutieoorlog) in 1678 geplunderd en in 
brand gestoken en nadien hersteld.



• Ferdinand Marie de Lobkowicz , bisschop 
van Gent , liet het herstellen, vergroten 
en verfraaien in 1782 . Hij liet 
paardenstallen en twee oranjerieën 
optrekken die later in het nieuwe kasteel 
geïntegreerd werden.

• In 1783 werd het kasteel in brand 
gestoken en vernietigd.

• In 1797 werd het goed aangeslagen en 
als domaniaal goed verkocht.

• In 1806 werd het domein gekocht door 
de familie LaCroix die het verder liet 
slopen. Enkel de onder kelderde 
versterkte poort van de waterburcht 
bleef nog gespaard.


