
Lebbeke



• Voor ons ( in Sinaai) is Lebbeke een passage als je binnendoor naar 
Brussel rijdt .  Ik ken de gemeente omdat ik er enkele keren 
doorgereden ben .  

• Enkele van mijn collega’s op het werk waren ook van Lebbeke .

• Verder was de gemeente een grote onbekende. 

• Dat Denderbelle en Wieze in de buurt lagen , wist ik maar dat het 
deelgemeenten waren, had ik geen idee van.

• Ik had een vermoeden dat de gemeente niet veel groen huisveste.

• De route start en stopt in Lebbeke zelf.  De verkenningen heb ik 
telkens gedaan vanuit Sinaai.



• Lebbeke wordt het eerst vermeld in 988 
als ‘Lietbeca’ toen het patronaatsrecht 
terug bij de abdij van Sint Baafs terecht 
kwam.

• Waarschijnlijk bezat Lebbeke reeds een 
kerk in de 9° eeuw.

• Het gold als het centrum van de 
vlasteelt.

• Er liepen drie heerbanen door de 
gemeente : die van Asse naar 
Dendermonde, van Dendermonde naar 
Mechelen en die van Aalst naar de 
Schelde.

• In 1788 werd de steenweg op Brussel 
aangelegd.

• In 1879 werd het station Lebbeke op de 
spoorlijn Dendermonde-Brussel 
ingehuldigd.



• Van 1850 tot 1963 bestond hier 
de fabriek van PJ De Naeyer die 
lompen tot kunstwol verwerkten.

• In 1900 werkten hier 900 
mensen zodat Lebbeke het 
centrum van de lompenhandel 
werd.

• Bij de gemeentelijke herindeling 
van 1977 werden Wieze en 
Denderbelle bij de gemeente 
gevoegd.



• Bekende mensen uit Lebbeke zijn Lieven 
Maesschalck, Raeymond Mommens, Frank 
Van Den Broucke.  Ook JM Pfaff is  
geboren in Lebbeke.

• Gezien het verleden met de 
lompenfabriek is het ook niet 
verwonderlijk dat de spotnaam van de 
mensen uit Lebbeke de ‘voddemannen’ 
was.

• Het gemeentewapen bestaat uit een  
gouden OLV beeld met in de rechterhand 
een scepter en op de linkerhand het kind 
Jezus in een azuur veld.



We starten onze tocht in de Ziekhuisveldbaan.  Hier is een parking waar mensen met de 
auto zich in alle rust kunnen parkeren.



We rijden richting de Dendermondsesteenweg en gaan daar naar rechts.



Aan de overkant van de straat zien we deze kapel .  Het is één van 
de zeven ommegangskapelletjes opgericht ter ere van de 7 weeën 
van Maria.  Ze zou al bestaan van in de 16° eeuw.  Binnen deze 
ommegang is het de 6° kapel met de afdoening van het kruis als 
thema.  Op het gevelsteentje staat anno 1776  en ze is volgens 
litaratuur hersteld in 1806 en 1958.

We steken over en rijden de Kapellekensbaan in.





Ter hoogte van deze kleine parking gaan we rechts.



Kapel uit 1879 , gebouwd in de 
tuin van de familie Philipkin
(Grote Plaats). Ook deze kapel 
behoort tot de ommegang 
kapelletjes.  De kapel werd in 
2017 aan de gemeente 
geschonken.
Deze kapel bevat een beeld van 
de OLV Van Lourdes en de 
heilige Bernadette( het meisje 
dat aan de oorsprong ligt van 
het ontstaan van Lourdes als 
bedevaartsplaats).



We steken hier terug door naar de Dendermondsesteenweg en gaan naar links.



We komen aan de Grote Plaats.



De Grote Plaats is het centrale marktplein van de gemeente en werd 
gevormdd in 1869-1870 .  Door de sloop van een aantal huizen werd 
ruimte vrijgemaakt voor een nieuw gemeentehuis en een weekmarkt te 
houden.  Ook in 1872 werd nog onteigend.  In 1890 werd het kerkhof 
van de kerk ontruimd waardoor deze ruimte ook bij de Grote Plaats 
werd gevoegd.
De Grote Plaats is erkend als beschermd dorpsgezicht .  Met recht en 
rede volgens mij. Het gebouw dateert uit 1870 en is opgetrokken in de 
neo classisistische stijl .  Het is volledig symmetrisch en aan beide kanten 
waren twee  identieke herbergen aangebouwd .



Aan de Grote Plaats vinden we ook 
de parochiekerk , de OLV 

Geboortekerk.  We rijden links van 
de kerk en gaan vervolgens rechtsaf 

maar eerst wat uitleg over de 
gebouwen.



Onze Lieve Vrouwparochiekerk en bedevaartsoord van OLV , 
troosteres der bedrukten, staat aan de oostzijde van de Grote 
Plaats en werd oorspronkelijk ommuurd door een ovaal kerkhof.
Volgens een legende werd de kerk gebouwd door tussenkomst van 
OLV  die met een zijden draad en plaats en afmetingen van de kerk 
bepaalde.
Volgens de legende waren de 12 geslachten, bezitters van 12 
omwalde hoeven , de stichters van de kerk.  Zij kregen de 
toestemming om in 1108 van de bisschop van Kamerijk een kerk te 
bouwen.
De kerk werd gedurende zijn bestaan uitgebreid en vernieuwd .  
Het Romaans bouwwerk veranderde dan ook gaandeweg van 
uitzicht.  Zo werd de toren in 1651 vervangen door een nieuwe die 
echter 11 jaar later instortte.  De nieuwe toren werd gebouw in 
1671.  



Aan die Grote Plaats ook het oorlogsmonument en 
de dekenij van de parochie.



• Het oude pastoriegebouw is vanouds ingeplant ten Noorden van de 
kerk in een grote ommuurde tuin.    In 1825 was de pastorie in slechte 
staat .  Daarenboven was er binnen de bestaande pastorie geen 
ruimte voor een noodzakelijke onderpastoor.  Bij gebrek aan geld 
werd geopteerd de bestaande pastorie voor het vergroten van het 
gebouw en een bovenverdieping te voorzien.  In 1906 werd vooral 
aan het interieur gewerkt.  De bepleistering die aangebracht werd in 
de 19° eeuw werd in de jaren 50 verwijderd.

• Het oorlogsmonument werd in 1921 ingehuldigd en heeft het 
opschrift ‘de gemeente Lebbeke aan haar zonen gestorven voor het 
vaderland’met de namen van de slachtoffers 14-18 .  Later werden de 
namen van SO van WO II toegevoegd.



Dit tuintje, het hofje van 7 weeën , werd aangelegd in 1905 ter 
gelegendheid van de jubelfeesten van 1908 .  Toen vierde men het 800 
jarig bestaan van de kerk.De kapelletjes van deze ommegang werden 
geschonken door enkele Lebbeekse families  en twee onbekenden.  
Het OLV beeld werd in 1908 toegevoegd maar werd vernietigd tijdens 
WO I.  Het huidige beeld werd in 1933 geplaatst.





Dit gebouw aan de kerk trekt direct da aandacht.



Dit gebouw werd gebouwd in 1880 door 
de kerkfabriek als privé-school op de 
plaats van het in 1858 gebouwd 
zondagschooltje. De aanpalende woning 
deed dienst als onderpastorie.
In 1889 werd hier onder patronaat van de 
heilige Aloysius Gongaza , de Confrerie der 
Jongeren opgericht.  Later deed het 
gebouw ook dienst als bibliotheek, 
catechismuszaal en in 1975 werd er een 
taverne in ondergebracht.



Ook dit huis valt direct op.  Het 
is de villa Hofman , gebouwd 
door die familie in 1907.  De 

familie Hofman-Segers waren 
welstellende nijveraars en 
eigenaars van de melkerij.



We rijden door de Kerkstraat.



We nemen dit smalle pad tussen de huizen en gaan vervolgens rechts de 
Poststraat in.



Voormalige Broederschool, vandaag Heilige Maagdcollege.  In 1897 werd onder impuls van de pastoor een 
overeenkomst gesloten met de broeders van OLV van Lourdes Oostakker voor de oprichting van een lagere 

school. De school met 6 klassen en schoolhuis werd datzelfde jaar geopend .  In 1900 werd parallel achteraan een 
vleugel aangebouwd als klooster.  De broeders verlieten in 1980 Lebbeke.  Het gebouw staat te verkommeren.



Op onze linkerkant in de Laurierstraat vinden we de gemeentelijke 
begraafplaats.  Ik vind het wel de moeite om hier eens te stoppen.  Hier ook 

een oorlogsmonument met opmerkelijk de rechter tablet.  



• Op 4 september 1914 rukten de Duitsers van Opwijk op naar 
Dendermonde .  Ze  trokken door Lebbeke.

• Ze werden beschoten, vermoedelijk door Belgische soldaten die 
ingekwartierd waren bij burgers.  Een Duitse officier werd 
gedood en er vielen ook gewonden.

• De Duitsers beschuldigden de burgers en namen wraak.  De 
inboedel van enkele huizen thv de huidige Colruyt werd 
stukgeslagen.

• De uhlanen sleepten verschillende jonge mannen de huizen uit.  
Ze lieten 13 jonge mannen hun eigen graf graven en 
executeerden ze.  Daarna trokken ze verder naar Dendermonde 
en dreven een aantal Lebbekenaars als levend schild voor zich 
uit.

Dendermonde is één van de 
martelarensteden uit WO I. Na de val van de 
stad werd deze grotendeels vernield door de 

Duitsers. (foto boven)  Die wreedheden 
werden gebruikt om de rekrutering in 

Engeland te promoten(rechts).  Links Ulanen,, 
bereden lichtbewapende soldaten die vaak 
verkennings- en bliksemacties uitvoerden.



De Calvarieberg bestaat uit een bak en hardstenen constructie op een zevenzijdige plattegrond met 
zeven nissen waarin de zeven weeen van OLV wordt voorgesteld.   Op de booglijst de naam van de 

familie van grafkelder voor de nis.  Alle 6 belangrijke families uit Lebbeke .  De 7° is voorzien voor de 
geestelijkheid van de parochie.( links 1°smart van Maria  de lijdensvoorzegging bij het opdragen van 

Jezus in de tempel.



We rijden verder door de Opwijkstraat en gaan links de Bakkerstraat in waar we in de bocht naar links , 
rechts deze wegel in gaan.



We rijden hier links de Langestraat in om vervolgens rechts mee te draaien.



We gaan iets verder links . Wie wil kan echter ook rechtdoor .  We komen 
op hetzelfde punt uit.





We rijden richting het spoor.



Dit cafeetje lijkt me ook nog een goed oud bruin café.  We rijden rechtdoor.


