


Aan de Overledebrug gaan we links af, wat wel wat een drukke baan is.



Het eerste straatje gaan we rechts af.



Veld met zonnebloemen.



De baan maakt een scherpe bocht naar links.



En weer kruisen we de Zuidlede.



Mendonk : 

• We komen aan in Mendonk.

• Mendonk is een deelgemeente van Gent en was een zelfstandige 
gemeente tot de gemeentelijke herindeling van 1965.

• Mendonk heeft een heel lange geschiedenis.  De naam wijst op een 
Merovingische oorsprong die in 694 als Medmedung wordt vermeld.

• Die naam is een samentrekking van het Germaanse ‘miduma’ wat 
middelste betekent en ‘dunga’ dat staat voor zanderige hoogt nabij 
een moeras.

• Tot de 16° eeuw behoorde het tot de bezittingen van de Sint 
Baafsabdij, later tot het bisdom Gent.  

• De spotnaam voor mensen uit Mendonk is palingstropers wat gezien 
de aanwezigheid van de Zuidlede en de Moervaart niet moeilijk te 
verstaan is.

Boven restanten van de Sint Baafsabdij
te Gent, onder oude foto van de 

dorpsstraat van Mendonk.



Wanneer we het dorp binnenrijden valt deze schandpaal links 
op.  Deze werd naast de kerk opgegraven in 1868.  in de 
achthoekige granieten pijler op arduinen voet staat het 
wapenschild van Monseigneur  Van Eersel , bisschop van Gent 
van 1772 tot 1778;

Afbeelding  van 
bisschop van Eersel.



De Sint Bavo kerk werd gesticht in 694 door 
kloosterlinge Childela opgedragen aan Sint Bavo. In 
1688 heropgebouwd en bijna 200 jaar later in 1870 
totaal wederopgebouwd. In 1944 zwaar beschadigd 

door Duits artillerievuur.



Bavo : 

• Bavo, geboren rond 589 in een adellijke familie in Haspengau als 
Allowin, huwde en kreeg 2 kinderen . Totdat hij de heilige 
Amandus ontmoette, nadat zijn vrouw overleed,  was hij een 
woesteling.  

• Hij schonk al zijn bezittingen weg en trok naar Gent als 
boeteling in de Sint Pietersabdij.  Nog later zocht hij de 
eenzaamheid van een holle boom op om als kluizenaar zijn 
leven geheel aan de Heer te wijden.

• Talloze mensen kwamen bij hem te rade .  Hij troostte ze , genas 
ze en wekte zelf een dode tot leven.  

• Volgens de overlevering zou Bavo een deel van zijn leven in 
Mendonk geleefd hebben.  In de kerk ligt een steen waarop hij 
met zijn hoofd zou hebben geslapen.

• Bavo is de patroon van Gent.  Hij is de patroon van de valkeniers 
en wordt vaak afgebeeld met zwaard en valk, wat zijn adelijke
afkomst moet duiden.

• Volgens de legende zou hij hier gestorven zijn maar werd zijn 
lichaam nadien overgebracht naar Gent.



We rijden verder en kruisen 
deMoervaart door over een voor 
mij zeer bekende Bailey brug te 

rijden.



De Baileybrug : 
• Voor de meeste mensen is dit gewoon een brug maar voor mij heeft dit type 

brug een diepere betekenis.

• Deze brug is een militaire brug die modulair wordt gebouwd.  Dit type brug 
wordt nog steeds gebruikt in militaire en civiele toepassingen.

• De brug is ontworpen door de Brit Donald Bailey(zie foto onder) die als burger 
werkzaam was bij het ministerie van Defensie.

• Hij bouwde modellen van bruggen als hobby en toonde het ontwerp ervan 
aan zijn superieuren.

• In 1943 werd voor het eerst zijn ontwerp in gebruik genomen.

• Het voordeel van deze brug is dat ze met weinig manschappen en zonder 
kranen kan worden gebouwd.





We bollen van de brug en houden links aan, we rijden langs de havenclub maar blijven de 
wegel volgen.





We komen terug langs de Moervaart , die hier al deftig breder is.







We nemen links de Buyzewegel. Enige stuurvastheid is hier wel 
aangewezen.



Uiteindelijk verbreedt het spoor naar een gewone wegel.



We komen aan in het centrum van Sint-Kruis-winkel.
Hoewel reeds bewoning tijdens steentijdperk en de Romeinse 
periode werd Winkel (hoek) reeds vernoemd in 1150. De 
toevoeging Sint Kruis werd gemaakt om het te onderscheiden van 
van Sint Elooiswinkel (W-Vl) en Oostwinkel (Meetjesland)
De parochie ontstaat door heideontginning van de 12° en 13°
eeuw.
Raar maar waar behoorde het tot het bisdom van Utrecht en pas in 
1559 tot het nieuwe bisdom Gent dat door paus Paulus IV werd 
opgericht.
De gemeente behoorde tot het Asseneder ambacht. Door het 
graven van de Sassevaart raakte het min of meer gescheiden van 
zijn ambacht  Samen met Wachtebeke kregen zij toestemming om 
de vierschaar van Wachtebeke op te richten.
In 1649 gaf Filips IV het aan de familie Della Faille.
In de onafhankelijke staat België werd de gemeente in 1830 een 
volwaardige gemeente. Dat bleef het tot 1965 toen het 
geannexeerd werd door Gent ten behoeve van de uitbreiding van 
de haven.
Één van de bedrijven die zich hier kwam vestigen was 
Sidmar(Sidérurgie Maritime) dat nu deel uitmaakt van Arcelor
Mittal.
Spotnaam voor Winkelaars is Savooistekken.



Van links naar rechts : Paus Paulus IV die in 1559  die met zijn bul Super Universas de indeling van de nieuwe 
bisdommen deed waarbij het bisdom Gent ontstond, in het midden Louis Andre Ghislain della Faille de eerste 

burgemeester van Winkel, Rechts kasteel van Mechelynck verdwenen door de havenuitbreiding van Gent.



Parochiekerk, Heilig Kruiskerk.  Oudste 
vermelding van 1629 maar daterend van 

eerder.



Volgens route you niet befietsbaar maar toch maar doen maar eerst eens langs het 
kerkhof;



Alle oud strijders liggen hier samen ongeacht waneer ze gestorven zijn.



We rijden rechtdoor door dit wegje.





Op de baan gekomen rijden we links.



Rustig fietsen misschien wel door de wegenwerken.



We rijden even paralel met de R4.



We vervolgen onze weg.



We gaan hier naar rechts.



We fietsen langs het water.





Over dit brugje gaan we.


