
Effe nostalgie, tot 2019 hebben wij 
hiermee rond gereden, onze 

volkswagen LT



We rijden het brugje over en draaien links.  Het 
tweede brugje ga je terug over .   Verder rijden 

kan met zich meebrengen dat je gezelschap krijgt 
van de hond van de boerderij (en ik denk niet 

dat hij zot is van fietsers)





We draaien de derde straat 
links in



Op de baan gekomen draaien we 
rechts en hup het eerste straatje 

rechts, de oude tramroute in.



Een eind voorbij de fietssas draaien 
we links in



We draaien een bredere 
baan rechts in maar even 

verder nemen we links 
deze dreef



Voor de aandachtige fietser is 
er deze kabouter die zich links 

in de berm van de weg zich 
schuilhoudt in zijn huisje.  Bij 

nazicht blijkt dit een geo cache 
te zijn.  Het deurtje van zijn 

huisje is normaal dicht.



We hebben twee opties en ik vind ze 
beiden mooi.  Optie a leidt ons naar 

links optie b rechtdoor



De eerste optie slingert het wegje door de 
velden



Dit gedeelte heet Molenweg en of Molenstraat.  Toen ik een 
oudere dame daarover aansprak kreeg ik een hele uitleg over 

de molen die rees lang afgebroken was maar die door de 
Duitsers in WO I gebruikt werd als uitkijktoren en dat de 
knecht doodgeschoten werd omdat hij een revolver had.



Hier zijn we al bij optie B, we 
blijven de ze richting volgen ook 

na de s bocht





Bijna op het einde van het straatje moeten we 
even omdraaien voor dit leuk hoevetje



Uit dit straatje komen we en draaien links af .  
Achter ons zien we de kapel van St Wivina .  Deze 
van oorsprong Gentse heilige stichtte een abdij in 

Bijgaarden.



Bij het eerste straatje slaan we links in 
en komen op dit zalig landweggetje uit





Afhankelijk van welke optie dat je neemt draai je deze 
straat in en volgt deze



We steken de straat practisch recht 
over en komen op het parcours 

van de MTB uit maar draaien naar 
rechts



De weg gaat over in een grindweg en bocht 
af .  Daar nemen we links en rijden tot aan 

het brugje.( zie MTB)



En komen de oude spoorweg tegen die 
we rustig afrijden en waar we net voor 
Spletteren brug naar beneden rijden of 

voor de mindere durvers hier links 
direct beneden rijden



We rijden de dreef in en 
rijden die rustig uit 





De wegel gaat over in de betonbaantje 
Op het einde rijden we rechts en komen 
zo in Eksaarde centrum alwaar we weer 

rechts draaien



Eerste straatje rechts en zo richting 
Pilaveir





.

Hier was eertijds het Pieter Heydensveer, ofte 
Pilaveir of Pierlaveir.  Deze veerdienst werd 
oorspronkelijk verpacht door de abdij van 

Boudeloo;  het einde van het veer was rond de 
jaren80







Op de weg draaien we linkd en voor de 
Moervaart terug de fietsweg in tot we op 

de dijk komen



We rijden de 
Moervaart verder af 
tot aan de brug van 
het Keyzershof en 
staan nog even stil 
bij Tom 
Waterschoot, 
voetballer bij FC 
Herleving Sinaai



En rijden Sinaai terug 
binnen


