


Op onze rechterkant zien we een grenspaal.  We 
rijden vanaf daar langs de grens.  Links van de weg 

(zie pijl) staat nog een grenspaal die dateert vanuit de 
Oostenrijkse periode.



Wanneer we hier rechts zouden rijden , bollen we 
Nederland binnen.  We houden natuurlijk links.



De weg slingert zich door de bossen en 
ware het niet dat het hier zo vlak was, 

wanen we ons in de Ardennen



Het landschap kenmerkt zich door bos met 
hier en daar enkele weiden of akkers tussen



Deze zwanen waken over een zandwinningsput





We duiken hier naar beneden en 
kruisen de E34



We gaan nu echter onder de E34;









Na het open landschap komen we terug in 
bosrijk gebied





Kasteel Ter Eiken, een mooi optrekje.  Gerenoveerd in 2013-
2018 maar dateert van 1893.  het werd gebouwd op last van 
Albert Haus.  Deze Duitser , werd bij gebrek aan professoren 

aan de universiteit van Gent hoogleraar en later rector van de 
universiteit.  Als professor criminologie en rechten leverde hij 

een aanzienlijke bijdrage aan  de herziening van ons strafrecht.  
Het kasteel deed dienst als zomerverblijf.



De kerk van Klein Sinaai gewijd aan OLV 
onbevlekt ontvangen met ommuurde 

kerkhof.  Let op kapelletje ingebouwd .  
Maakt deel uit van een beeweg van 7 

kapelletjes.
De kerk , werd gebouwd in 1853 ter 
vervanging van een kapel (zie later)



Aan de kerk vinden we de grot van OLV DER FIETSERS.  Deze grot 
sluit aan bij traditie uit Frankrijk  Hier vind elk jaar een 

fietswijding plaats.  De grot werd gewijd in 1996;



Wielrenners als Tom Steels, Filip 
Gilbert ,….. Gaven hier hun truitje 



We passeren een gedenkmonument aan de abdij van 
abdij werd gesticht in de 1197 door Boudewijn van Boeckel

monnikken speelden een grote rol in de ontwikkeling van de streek.
De abdij werd door de Gentse Calvinisten vernietigd in 1578 en daarna 

niet meer opgebouwd.



Het hoofdelement stelt een 
fragment van de kerkmuur 

voor . Het monument is 
gebouwd op de plaats waar 

eertijds de kloostermuur 
was.



Onderaan een voorstelling hoe de abdij er destijds 
uitzag


