
We komen aan een T kruispunt en gaan rechts de Kuipstraat in.



We komen in de Beukenstraat en gaan links





Waar de Beukenstraat rechts afbocht gaan we rechtdoor de Oude Beukenstraat in.



We gaan links de Lijnselbossen in  , hoewel bos hier niet aanwezig is.



Tot we de Hopveldweg rechts in rijden.



We kruisen de Brandstraat en gaan de Begijneweg in.



Op het einde van deze straat gaan we links af.



We rijden nu langs het spoort.



Ter hoogte van Baasrode Zuid station gaan we rechts af.



Het eerste stuk fietspad kan genomineerd worden voor ‘slechtste fietspad in België’ maar 
verbeterd na een 200 m.





We rijden hier het spoor over en rijden de Theodoor Vermijlenstraat in.  
We bevinden ons nu op de fietsroute om en rond Baasrode.



We rijden rechts het Hof ten Rode in.



Iets voorbij de bocht naar links kunnen we de Kouterwegel rechts in.



We kruisen de Steenkaaistraat



Het wegeltje wordt smaller.



Op het eind van de wegel gaan we de Holledreef in naar rechts





We komen aan de Reihagenstraat waar we links gaan.  Het staat hier vol oude 
treinwagons. We bevinden ons aan het STOOMTREIN Dendermonde Puurs waar men 

beschikt over een collectie oude diesel en stoomtreinen.



We rijden richting overweg maar slaan vlak voor het spoor het pad links in;





We komen aan Briel en gaan naar links en vervolgens naar rechts.



We rijden langs de Schelde en het lijkt alsof we op fabrieksterreinen rijden maar dit is echt 
openbare weg.







Op de rechterkant dit milieu parkje.  Spijtig dat bepaalde mensen altijd zaken 
moeten beschadigen.  Zo zijn er tegeltjes die gewoon stukgeslaan zijn.



We blijven volgen.



We rijden rechts de Otto de Maeyerstraat in.



• Deze straat heette vroeger de 
Fabrieksstraat naar de site van ‘het fabriek 
van Otto De Maeyer’ waar later Alvat op 
kwam.  Otto de Maeyer woonde hier in 
een herenhuis en bezat een 
katoenweverij.

• Hij werd in het begin van WO II opgepakt 
en gefusilleerd in 1942. 

• Zijn laatste brief aan zijn echtgenote 
begon met de woorden ‘Dezen avond 
word ik gefusilleerd’

• Hij ligt begraven op het kerkhof dat we net 
passeerden op de Scheldeoever.



We rijden rechts het smalle Brielwegje in.



En komen zo op ons eindpunt van de route.



Onze route in Buggenhout zit er op.
Ook deze gemeente heeft me aangenaam verrast.
Samen met zijn deelgemeenten vind ik deze route zeer mooi 
met stukken langs het water, door het bos en veld.

• De route bedraagt 34 km .  Ik heb ze zelf vanuit Sinaai gereden 
maar dat is toch wel de limiet.

• Bij mijn opzoekwerk heb ik gemerkt dat ik niet alles kunnen zien 
heb maar ik meen wel te weten dat de gemeente niet 
gigantisch veel geheimen meer huisvest.

• Al bij al , zeker een route om in te kaderen. 

• Op mijn verkenning kwam ik in Buggenhout-bos een ouder 
koppel tegen waar ik mee aan de praat geraakt ben.  

• Het was een zeer aangename ontmoeting die ik wellicht niet zal 
vergeten. De mensen woonden op de Dries in Opdorp en 
ondanks hun gezgende leeftijd ging hij elke morgen nog fietsen 
en wandelden ze in de namiddag samen.


