
Meerdonk-Beveren boven 
E34



• In de reeks fietsen om en rond fietsen we in deze toer boven de 
Expressweg.  Meerdonk wordt hier samen befietst met de Beverse 
gemeenten die boven deze autoweg liggen.

• De toer vanuit Sinaai is weliswaar een 80-tal Km maar kan serieus 
gereduceerd worden door hem te starten in De Klinge ter hoogte van 
het Stropersbos.  Zo kom je aan een kleine 50 Km hoofdzakelijk vlakke 
rit.

• We zullen door poldergebied rijden in een aantal kleinere gemeenten 
dus het historisch kader is hier iets kleiner.



Onze fotoreeks begint in het Stropersbos.



Het bos is eigenlijk het laatste restant van ‘s Koningsforeest , het oerbos dat het 
Waasland vormde.



Stukken bos met daartussen , heide en poelen.





We rijden hier tussen de gele paaltjes.



Op de baan van Sint Gillis naar De Klinge gaan we naar links.



En draaien het eerste straatje rechts in.



Op het eind van dit wegje gaan we linksaf



Voor de gebouwen rechts kunnen we naar rechts





We kruisen het parcours om en rond Sint Gillis hier.





We draaien rechtsaf en kijken rechts.  Poelen en beekjes genoeg.



Ter hoogte van de bomenrij voor ons rijden we omhoog de dijk 
op.



Op de dijk volgen we.



Hoewel het weer miezerig was , heb je toch een mooi zicht op de polder.



We naderen Meerdonk.  Voor ons doemt de kerk op.



Meerdonk :

• De naam Meerdonk betekent zandige verhoging.

• De heerlijkheid Merdonck wordt omschreven als Moer ende Woestine.

• De belangrijkste activiteit was de turfwinning. Turf werd gebruikt als brandstof en 
voor de zoutwinning.

• De Farnèse overstroming zette de Meerdonkse polders onder water in 1584.

• Door de herinpoldering in de 17° eeuw kon de gemeente zich verder ontwikkelen.

• De gemeente behoorde tot Vrasene tot 1807.  In 1845 werd het een 
onafhankelijke gemeente en dit tot 1977 toen het bij Sint-Gillis Waas werd 
gevoegd.

• Spotnaam voor Meerdonkenaars is Kletskop( bij een haarziekte schoren de 
inwoners zich op doktersadvies kaal) of Stuifbollen ( verwijzing naar het zanderig 
gebied in Meerdonk)



Het oorlogsmonument van Meerdonk, 
werd opgericht kort na WO I en bevat de 
namen van de gesneuvelden met tijd en 
plaats overlijden.  Het werd recent 
gerenoveerd en zoals je ziet nu gebruikt 
om fietsen tegen te stallen.





In 1682-83 werd hier een kapel gebouwd.  
Deze werd gedurende de Franse Revolutie 
verbeurd verklaard maar ze werd nooit 
vernietigd.  In 1807 werd ze verheven tot 
parochiekerk. In 1834 werd ze vergroot en 
kreeg het een nieuwe gevel. Het torentje 
werd een tiental jaar later aangebracht.
Cornelius werd de 21°paus in 251.  hij 
stamde uit een welgestelde familie in 
Rome.  Toen de keizer de vervolging van 
de Christenen aanscherpte werd hij 
gevangen genomen en verbannen.  In zijn 
banoord werd hij gedood, waarschijnlijk 
onthoofd.  Hij wordt dan ook vaak 
afgebeeld met een zwaard. Officieeel
stierf hij door de ontberingen tijdens zijn 
ballingschap. Ook wordt hij vaak 
afgebeeld met een hoorn wat verwijst 
naar zijn naam (Cornelius betekent sterk 
als een hoorn)
Hij is de beschermheilige van het rundvee 

(inzonderheid hoorn en kleinvee)



Eens in het dorp verlaten we de hoofdweg naar rechts.  We komen in deze wijk en houden links aan.  
We volgen een stukje de hoofdweg , volgen rechts en slaan aan de kapel rechts af.



Langs dit bord verlaten we het dorp. Op het T kruispunt gaan we links



We volgen dit straatje en gaan iets verder naar links.



Zo komen we terug in de polder



Kapel OLV Van de polder.  Mensen uit Meerdonk gingen vroeger tijdens de kruisdagen biddend en 
zingend tot hier. Vroeger stond hier een beeld gehakt uit wilgenhout . Dit werd vervangen door dit 

stenen kapelletje.



Aan het kapelletje rijden we rechts en verder door links.  We rijden Kieldrecht binnen.









We gaan even naar rechts en praktisch onmiddellijk naar links.



Bij het rijden van de route , rook dit baantje nog naar verse asfalt.



We rijden de dijk rechts op. Deze dijk is niet opgericht als bescherming tegen 
natuurlijke overstromingen maar na de Tachtigjarige Oorlog omdat men dacht dat 

bij toekomstige onlusten de Hollanders het gebied gingen onderwater zetten.


