
Op onze linkerkant zien we de kerk van Overmere.



We rijden recht op de pastorie van de OLV Hemelvaartparochie. Dit gebouw werd gebouwd in  
1857 op de plaats van de oude pastoorswoning.  Volgens documenten gebouwd met geriefstallen 

, een washuis en aan de oostzijde plaats voor kerkgerief.



We rijden richting de kerk.



Maar duiken net voor de kerk langs dit poortje het  Boerenkrijgpark in. Het 
gebouw is het Groot Huys  en had in oorsprong de functie van een 

afspanning.  Later geëvolueerd naar een landhuis en uiteindelijk gebruikt als 
gemeentehuis.  



We blijven dit pad volgen en draaien rechts mee als we niet verder kunnen;



We komen  langs de sporthal en kunnen dit padje volgen.  Een leuk heuvelachtig ritje 
zeker met de MTB maar kan ook met de gewone fiets.



We rijden dit pad op en draaien links richting voetbalvelden.



We rijden links de Duivendreef in.



We gaan rechts deze verharde wegel in





We rijden rechtdoor en komen in de Molenstraat , hoewel straat een grote naam is.  Maar belangrijkst is 
autoluw rijden.



We rijden rechts de Brugveldstraat 



We draaien vervolgens links de Schoorminnestraat in.





De straat gaat over in de Blokstraat en dat is grondgebied Wichelen als enclave op de 
rechteroever van de Schelde.  We zien het omdat de betonbaan verandert in een 

grindweg.



We komen uit aan de oude Scheldearm. Hier slingerde de rivier zich zeewaarts.  In de 19 °
eeuw trok men de Schelde hier recht.  De afgesneden meander werd grotendeels gedempt.  
Met de werken van het Sigmaplan werd de Oude Schelde gedeeltelijk open gemaakt.  Het 

is nu een paaigebied voor heel wat vissoorten.



Voorbij de uitkijktoren gaan we links dit pad in.



De wegel gaat over in een betonbaantje .  We gaan links en komen op de dijk.



Echte MTB’ers rijden naast het trapje omhoog maar gewone fietsers nemen de trap met de 
fiets aan de hand.



Zicht op de Kalkense Meersen.



We komen op ‘Den Aard’.  Dit gehucht maakt deel uit van Schellebelle maar ligt geïsoleerd op de 
rechteroever van de Schelde , dit door het rechttrekken van de Schelde.  Hier was echter reeds 

een veer dat teruggaat tot de 13° eeuw.



We rijden verder langs de Schelde.







Wanneer we de kerk van Wetteren aan onze linkerkant zien kunnen we 
hier naar beneden rijden.





We komen in de Kasterstraat en gaan naar links.



Iets verder gaan we dit smal pad rechts in.  Het is even opletten want je bent er zo voorbij.



Het pad uit en we gaan naar links. We rijden nu in de Hoogkasterstraat.



We rijden rechts de Gereedstraat in en gaan ter hoogte van de beukenhaag het pad 
links in.



Wanneer we deze wegel uitrijden blijven we rechtdoor rijden de Tramstraat in.



Café Terminus of taverne ‘t boeferke.  Zou de cafebaas een ex militair zijn? De naam 
terminus en Tramstraat doet me vermoeden dat hier ooit een tramlijn gelegen heeft.



We draaien naar links



En volgen de weg.  We zien de kerk van Wetteren aan de overkant van de Schelde



Het is leuk even de fiets en voetgangersbrug op te rijden.


