
Zalig , zonder auto’s en mooi fietspad.







Recht voor ons de brug van Schoonaarde.



• Schoonaarde is een deelgemeente van Dendermonde 
waartoe het behoort sinds de gemeentelijke herindeling 
van 1977.

• Historisch gezien behoorde Schoonaarde tot Wichelen 
welke eigenlijk tot het land van Aalst behoort.

• In 1019-1030 spreekt men van Sconarda. Het was een 
goede (schone) oeverwal die nooit overstroomde en dus 
geschikt was voor bewoning.  

• Schoonaarde was een belangrijk centrum voor veehandel.

• In de 15° eeuw stond hier reeds een kapel , toegewijd aan 
OLV der 7 Weeën.  In het midden van de 18° eeuw werd in 
Wichelen een tweede onderpastoor aangesteld die zijn 
woonst had bij die kapel.

• In 1873 werd Schoonaarde van Wichelen afgesplitst  en 
werd het een zelfstandige gemeente.

• In 1896 werd hier een chemiebedrijf opgericht .  De 
fabriek was verbonden met het BASF concern.  Het kreeg 
de naam USINES ET PRODUITS CHIMIQEU DE 
SCHOONAARDE;  in 1911 kwam de anilinefabriek tot stand.  
Tijdens de slag om Schoonaarde werd het zwaar 
beschadigd.  Na de oorlog werden de activiteiten  verder 
gezet.  Vanaf de jaren 60 ging het bergafwaarts door 
verouderde infra.  Nu is er een chemiebedrijf dat coatings 
maakt.

• In Schoonaarde was ook een veer naar Berlare , het 
Konkelveer.

• In WO I vond hier de slag om Schoonaarde ( ook wel slag 
bij Berlare) plaats.  De brug in Schoonaarde was wel 
gedynamiteerd door de Belgen en beschadigd .  Toch niet 
volledig vernield.  De gevechten vonden plaats toen de 
Duitsers de Schelde wilden oversteken langs die brug.  De 
Duitse artillerie slaagde erin de Belgen te verjagen door 
massale beschietingen.

• De spotnaam voor mensen uit Schoonaarde is ‘plekker’ en 
dat zou met het klompenambacht te maken hebben.





We rijden onder de brug en gaan vervolgens links.



We komen aan het station van Schoonaarde. 
Dit lag op de lijn Gent Dendermonde. Het 

werd opgericht in 1879-1880.



Dit gebouw trok mijn aandacht .  Het bleek een gesloten 
hoeve te zijn dat dateert uit de 19° eeuw.



Links van het station is de fietsstalling.    We nemen het pad tussen de fietsstalling en dit huis.



We kunnen zo langs dit smalle pad langs het spoor rijden.



Op de baan gekomen draaien we naar links en komen we bij de kerk.





De kerk van Schoonaarde heeft een lange geschiedenis.  Reeds in de 15°eeuw stond hier reeds een kapel die toegewijd was aan 
OLV van 7 Weeën.  Deze kapel werd bediend door een kapelaan die meestal ook onderpastoor was in Wichelen, van wie 

Schoonaarde de parochie was.  In de 18°eeuw verzochten de wethouders van Eegene ( een heerlijkheid binnen Schoonaarde) 
om een priester die nabij de kapel kon verblijven.  Dit werd toegestaan en de onderpastoor moest zijn woonst betrekken nabij 
de kapel.  Door de toenemende belangrijkheid van de wijk Schoonaarde werd de kapel te klein ;  in 1827 werd een grotere kerk 
ontworpen. In 1857 werd de kerk uitgebreid en voorzien van een toren.  In 1961 werd de torenspits afgenomen en vervangen 

door de huidige in 1980.



Achter de kerk , een beetje verstopt achter bomen de pastorie van de parochie.  Deze dateert 
van 1841. We gaan verder het kerkhof op en daar vallen een aantal graven op.



Opvallend de Calvarieberg opzij van de kerk met 
kleurige figuren.  Dat deze kleuren nog zo fel zijn is 
te wijten aan het feit dat de restauratie ervan 
dateert van 1998 en vrij recent is.



Opvallend op het kerkhof deze 4 identieke graven die vrij groot 
zijn.  Het betreft familiegraven.



Ook hier een 
gedeelte voorzien 
voor oud strijders.  
Voorzien met een 
foto toch altijd een 
eye catcher.



We komen op de Schoonaardebaan en rijden naar rechts.



Net voorbij ‘den Aldi’ gaan we schuinrechts.



Op onze linkerkant komen we Hinkie Pinkie tegen , een retro snoepwinkeltje met roos als thema kleur.



We rijden de Heerlijkheidstraat verder in.



Deze dame dacht dat ik verloren was gereden toen ze hoorde dat ik van Sinaai was.  Uiteindelijk leuke 
babbel gehad.  De dame in kwestie was afkomstig van Doorslaar (dus voor mij bij de deur).  7 jaar geleden 
haar man verloren , verhuisd naar Waasmunster en na een drietal jaar naar hier.  Altijd veel sport gedaan ( 

lopen en fietsen)



We rijden verder tot aan het spoor .



Gaan erover en draaien rechts.



Iets verder gaan we naar links. De weg is niet zo schitterend. Niet MTB’rs kunnen ook aan 
het spoor rechtdoor rijden de Opstalstraat in , aan de OLV Van Lourdes kapel mee rechts 

draaien en komen zo ook in de Klinkaertstraat op hetzelfde punt uit.



Uit de dreef gekomen draaien we naar rechts de Klinckaertstraat in.



We kruisen de weg en rijden verder de Jozef de Troetselstraat in.



We gaan iets verder rechts deze wegel in.



Kapel OLV Van Fatima vinden we aan 
onze linkerkant en is vrij recent met een 

authentieke steek  en een bronzen 
medaille van Fatima van Portugal.



Wanneer ik Fatima hoor denk ik 
steeds aan een meisjesnaam 
voor een moslima.  Fatima is 
echter een stadje in Portugal.  In 
1917 verscheen een engel aan 3 
herderskinderen, Lucia, Francisco 
en Jacinta. Hij herhaalde dit nog 
2x.  Op 13 mei 1917 verscheen 
Maria waarbij ze de kinderen 
opriep om boete te doen en 
offers te brengen met het doel 
lijdende zielen uit het vagevuur 
te helpen.  Ze zagen daarom af 
van eten en drinken op bijzonder 
warme dagen en droegen een 
touw om hun middel.  Ook droeg 
Maria hen op om elke dag de 
rozenkrans te bidden voor vrede. 
2 Van de 3 stierven later aan de 
Spaanse Griep.  Het 3° kind ging 
in een klooster in. Maria 
verkondigde ook 3 geheimen(de 
verschrikking van de hel, oproep 
aangaande Rusland (kort daarna 
breekt daar de revolutie uit) , het 
derde geheim voorspelt de 
aanslag op paus Johannes II)



De dreef verandert in een asfaltweg.  We gaan hier naar links.



We rijden de Molenkouterstraat door . 



Er zijn hier wel wat tuinbouwbedrijven.


