
Tussen de huizen rijden we dit smal pad links in.





We rijden door een vrij recente verkaveling.



Gaan uiteindelijk naar rechts deze baan op.



Kalvariekapel Pijphoek. Op de oude foto , die dateert van voor WO I nog in zijn oude vorm;  In 1949  herbouwt en ingewijd.







• We komen aan in het centrum van Oostakker. 
De eerste woonkernen situeerden zich elders.

• Er was  reeds eerder bewoning was in 
Achtene (zuiden van het dorp) in de pre 
historie en bij Sloten (aan bedevaartsoord) in 
de vroege Middeleeuwen.

• Het behoorde aan de Sint Baafsabdij aan 
dewelke het ook zijn naam te danken heeft.  
De plaatsnaam werd voor het eerst vermeld in 
de 11° eeuw als oostelijke akkers van de abdij.

• De huidige wijken Meulestede en Sint 
Amandsberg behoorden ook tot deze 
parochie;



• De oerparochie was de parochie van de Heilige 
Kerst.  In 1578 werd de parochie autonoom.  Toch 
duurde het tot 1800 dat Oostakker een 
zelfstandige gemeente werd.

• In 1872 werd Sint Amandsberg, dat toen reeds 
meer inwoners telde dan Oostakker , afgesplitst.

• Tijdens  WO II werd Oostakker op bevel van de 
Duitse bezetter een deelgemeente van Groot 
Gent.  Na de oorlog werd dit terug gedraaid maar 
in 1977 hield het op te bestaan als onafhankelijke 
gemeente.

• Geboren in Oostakker is oa Raymond Tollenaere, 
een Belgisch nationaalsocialistisch politicus en 
collaborateur.  Hij stierf aan het Oostfront als lid 
van de waffen SS.



Zicht op de driehoekige Dries van Oostakker met zijn kiosk. Deze kiosk dateert van 1808 .  De stad heeft 330000 
EUR vrijgemaakt om de kiosk te restaureren in 2022.



Gemeentehuis van de gemeente daterend van 1905.  Toen de gemeente onafhankelijk werd ging de eerste 
gemeenteraad door ten huize van de burgemeester.  De gemeenteraad verhuisde dat jaar nog naar de herberg van 

Emmanuel van de Cotte .  In 1853 werd de woning van dokter Charles Devisscher gekocht en verbouwd.   Wegens te 
groot werd het deels verhuurd vanaf 1873.  Het nieuwe gemeentehuis werd ook deels verhuurd en dit tot 1944.

Het gebouw raakte in 1940 beschadigd door beschietingen tijdens de oorlog.



Ook hier kan een 
oorlogsmonument niet 

ontbreken. De 
vredesboom achter het 

monument werd 
aangeplant in 1920.



We rijden het parkje door.





We cruisen door het groen dat in de wijk aangelegd is.



Moeilijk zichtbaar rijden we het graspad op.



We steken hier door naar de Domien Geerstraat



Daar rijden we het eerste kruispunt rechts de Meerhoutstraat in.







We gaan rechts de Eikstraat in en zien links van ons de autostrade



We gaan rechts deze straat in.



En gaan in de tweede bocht naar links , dit smalle pad rechts in.



Het pad uit gaan we naar rechts



We gaan de brug links op en zien deze verkeerswisselaar waar de Kennedylaan , de Eisenhouwerlaan
en de R 4 samenkomen.



We gaan de brug af en rijden de baan over om het bos in te duiken.



Aan onze linkerkant zien we deze ingangspoort van het Hof ter Sloten.  Dit is de tweede oudste 
nederzetting van Oostakker en de  bewoningsresten zouden opklimmen tot de 6° eeuw.  Het 

wordt in de 9° eeuw de meierij van de Sint Baafsheerlijkheid en vanaf de 14° eeuw abdijhoeve.  
De hoevegebouwen, gediend tot 1901, werden vervangen door een bakstenen villa.



We rijden verder en zien de torens van het bedevaartsoord links van ons opdoemen.



Het bedevaartsoord kwam er op initiatief van Markiezin de 
Courtebourne de Nedonchel, die toen op het kasteel 
Slotendries woonde. 
Zoals vele adel uit die tijd liet zij in haar tuin een kunstmatige 
grot bouwen in 1873. Op aanraden van pastoor Moreels laat zij 
een nis voorzien om een Maria beeld in te plaatsen. .  Na de 
inzegening van het beeld vroegen omwonenden om te mogen 
komen bidden aan de grot.  Toen een jaar later Pieter De 
Rudder aan de grot miracleus genas van een open beenbreuk 
kwam er een toeloop van gelovigen.
Om de bedevaarders te kunnen opvangen bouwde men in 
1876 een kerk.  Bij het 50 jarig bestaan werd ze verheven tot 
basiliek; 
Door toedoen van diezelfde markiezin werd Oostakker Lourdes 
ook de bakermat van een indrukwekkende onderwijscampus.



Links boven , hoogdagen van de bedevaart, links 
onder , pastoor Moreels  ( de man die aan de 
markiezin suggereert om in de grot een nis te 
voorzien voor een Maria beeld te plaatsen en die 
bij de wijding van dat beeld met 2000 
parochianen in processie naar het kasteelpark 
komt) onder de grot in vorige eeuw.





We rijden de olv straat in en gaan links de St Jozefstraat in.



Voor de school een standbeeld van EH Glorieux.



• Markiezin Courtebourne vroeg de broeders van Ronse in 1887 om een jongensschool te 
beginnen in de wijk Slotendries in Oostakker.  Ze stelde 3ha grond ter beschikking achter de 
grot van Lourdes om er een school met 3 klassen te bouwen.

• Het algemeen bestuur der broeders vond de locatie zo geschikt dat ze ook vroegen om een 
groot weeshuis te mogen bouwen op die grond.  De broeders verhuisden naar hier en 
namen de naam aan ‘broeders van OLV van Lourdes’ aan.

• Deze wending vormde de start van de opbouw van het Glorieux instituut.

• De naam verwijst naar de stichter van de congregatie , Stephanus Modestus Glorieux(1802-
1872)  Deze priester bekommerde zich om de armen.  Hij was ervan overtuigd dat 
materiele en geestelijke armoede hand in hand gingen.  Dit overtuigde hem om die 
mensen te onderwijzen. In 1835 stichtte hij als onderpastoor van Ronse  de broeders Van 
Goede werken op.  Deze broeders richtten zich vooral op volksonderwijs.

• De bedoeling was om mensen te onderwijzen opdat zij zelf zouden kunnen les geven.

• In 1936 werd een nieuwe Normaalschool gebouwd.

• Met de jaren daalde het aantal werkzame broeders en in 1983 werd een afzonderlijk 
Broederhuis gebouwd. Ondertussen werd dit huis ook al overgedragen aan een WZC;



Het is hier de ene school na de andere.



Ter hoogte van de brug nemen we dit pad , rechts van die brug.



We houden rechts aan.







We komen aan dit hof aan.



De baan wordt breder maar het blijft hier rustig.





We draaien links de Emelia dutrystraat en kunnen we de brug over.



We kruisen de R4.  Volvo is hier alom tegenwoordig.


