
Waasmunster



Wanneer ik Waasmunster hoor denk ik aan de Durme, de Heide 
met zijn rijke mensen en de Kouterschool, waar ik mijn lagere 
school uitdeed. De Durme heeft in het ontstaan van de gemeente 
een heel grote rol gespeeld.



Deze hoeve, de Pontraeve hoeve , dankt zijn naam aan de 
Vicus Pontraeve.  Deze nederzetting,gevestigd aan de 

Durme,  groeide uit tot één van de belangrijkste Romeinse   
van het Waasland in de 1° en 2° eeuw na C. Het goed was in 
de Middeleeuwen een heerlijkheid die omwald was. In de 

buurt van deze vicus ontstond Waasmunster.



Bij de kerstening van het Waasland 
vestigde Amandus zich hier en richtte er 
een kerk op. Rondom die kerk onstond

een geloofsgemeenschap van 
geestelijken. Deze gemeenschap 

ontleende  dan ook zijn naam aan 
Waasmunster( monestarium verwijst naar 
een klooster(munster) dus klooster in het 
land van Waas ).  In de  Op deze kaart zie 

je de abdij met rechts de kerk van 
Waasmunster.  De Durme ligt links.



De abdij werd enkele malen verwoest 
maar telkens heropgebouwd.  De Franse 

revolutie betekende het einde van de 
abdij. Ze werd eerst nog gebruikt als 

kazerne.  In 1797 werd ze afgebroken. 



Rond deze dries , ontstond het Dorp.  Hier zetelde  
in de Middeleeuwen de vierschaar. Een vierschaar 
was in de ME een rechtbank aangesteld door de 

graaf.  De beschuldigde stond in het midden 
tussen 4 banken die in het vierkant opgesteld 

waren .  Daarop zaten , hier in Waasmunster , 7 
schepenen die hun oordeel moestn vellen.



Onze fietstocht begint hier langs de 
spoorlijn Antwerpen-Gent.



De weg gaat over in een verharde 
dreef. Op het einde ervan draaien we 

naar links.



We kruisen de oude baan 
en volgen de fietsweg aan 
de overkant.  We steken 

daarna de baan over en aan 
het eerste kruispunt slaan 
we links af.  We komen via 

de Oude Heirweg ( deze 
weg heeft Romeinse 

oorsprong) zo aan de Ruiter.
Rechts standbeeld  

refererend naar de legende 
van de Zwarte Ruiter . Deze 
mysterieuze ruiter zou hier 
‘s nachts rondgezworven 

hebben. Deze legende was 
reeds in de 18° eeuw in 

omgang.  Naar deze 
legende was een herberg 
genoemd , gelegen op de 

kruising van de heerweg en 
een andere straat. We 

rijden richting kerk



Voormalige 
meisjesschool met 

kloosterhuis 

De parochiekerk ontstond op initiatief 
van de onderpastoor van 

Waasmunster en door financiële 
steun van de familie Vermeulen, 

eigenaars van het kasteel Ortegat. De 
patroonheilige heeft dezelfde naam 

als de sponsor eertijds 

Pastorie van de Ruiter.  Naast de 
deur beeld van Sint Jan Baptist, de 
patroonheilige van de parochie . 



We rijden voorbij de kerk links in, houden links aan 
en komen zo terug op de baan, waar we rechts 

draaien.





We komen op de baan, draaien naar links onder de brug van de E17 door 
en passeren deze grote plas.  De E17 snijdt de gemeente door.



We draaien terug naar rechts en komen aan een paralelweg van de E17.  Ondanks het geluid 
van de auto’s , is het hier rustig fietsen.



Daar waar we op de dijk rijden draaien we 
links omhoog.  De Durme loopt hier in 

Waasmunster .  Veel rivier is er niet te zien.



We volgen de Durme langs deze pad.





Hier liggen vele putten, waarschijnlijk gegraven voor het 
ophogen van de E17.  Ze zijn nu prachtige vijvers.



De pad slingert verder en de Durme wordt stilletjes aan terug een rivier.





We komen aan de tweede hindernis maar 
kunnen die ook vlot nemen. Wanneer we aan 

de linkerkant volkstuintjes zien verlaten we 
links het pad en draaien op de baan links.



We komen aan op het kerkhof en ontwaren 
4 identieke graven. Deze 4 Britten stortten 
met hun vliegtuig neer in de omgeving van 

de Neerstraat toen zij op weg waren om 
Keulen te bombarderen.



Gigantisch familiegraf van Fam Lovinfosse. Deze familie 
vestigde zich hier met de oprichting van de Manta in de 

gemeente.



We komen aan de Durmebrug die nog dateert van 
voor WO II.  Rechts de voorganger die in 1932 

afgebroken. Deze ‘nieuwe brug’ wordt eerstdaags 
afgebroken.



We duiken het wegje in 
naar beneden.  Even 

verder een inham aan 
de Durme.



Zicht op de Durme meersen.



We verlaten de 
Durmeboorden en volgen 
deze grindpad.  Wanneer 

deze eindigt draaen we naar 
rechts en bij de eerste 

scherpe bocht rechtdoor 
zodat we in deze wegel 

uitkomen.



We draaien hier rechts in 
, komen op de straat 

,waar we terug rechts 
ingaan.  We nemen de 

Wareslagerdreef waar we 
deze St Antoniuskapel uit 
1901 tegen komen. Let op 

de tekst voor de 
offerblok.



We rijden  rechts en draaien links de Hollandsemolenwijk in;  
Deze wijk is een naoorlogse sociale wijk , genoemd naar een 

molen die hier stond (1769).  Dit kapelletje staat aan de ingang 
van deze wijk.



Deze voetweg , bulk  genoemd ,is een beschermd pad 
dat het landschapsdomein van het kasteel Ortegat

doorsnijdt.
Onder :vijver van het domein



Kasteel Ortegat: dit domein, dat oorspronkelijk deel 
uitmaakte van de abdij van Rosenberg,  werd gekocht in 

1797 door Albert Livinus Vermeulen uit Lokeren .  Hij 
bouwde dit landhuis dat eigenlijk diende als zomerverblijf.  

Het domein ging over naar Jean Baptist Vermeulen , die 
ook de aanbouw van de kerk op de Ruiter sponserde. De 
Gentse familie Ortegat kwam in het bezit van dit landhuis 

begin 20° eeuw.  Het domein is bij de locals bekend als “de 
wal”



Boswachterswoning , die ook deel 
uitmaakt van het domein.



De Vierschaar, centrum van de gemeente.



Deze beelden symboliseren de taken die het gemeentebestuur verricht met rechts op de 
achtergrond Huis ten toren , waarvan de oudste delen dateren uit begin 17° eeuw



Van links naar rechts  : oorlogsmonument op de Vierschaar, aaneenschakeling van historische panden in de 
Kerkstraat en rechts het Marollenstraatje. Dit straatje is de oude verbindingsweg tussen de abdij en de 

dorpskern.



De kerk van Waasmunster 
met praalgraf Famile

Ortegat.



Het dorpszicht van Waasmunster is een beschermd monument.



We rijden tegenover de kerk het wegje in richting school 
en komen zo in de kasteeltuin van kasteel Blauwendael



Het kasteel van Blauwendael werd gebouwd in 1889-1890 door Ridder 
Emile de Neve Roden en zijn vrouw.  Hiervoor stond in dit park een 

herenhuis met omwalling uit 1607-1608.  Dit werd ‘t Huys in ‘t midden 
van ‘t durp genoemd en werd gebouwd door Pieter de Neve, 

hoogbaljuw van ‘t land van Waas.  In 1940 werd het gekocht door de 
eigenaar van de Manta fabriek.  In 1980 kocht de gemeente dit goed.


