
Hier stond ooit het Fort Verboom.  Daar is nu niets meer van te merken.



Fort Verboom :

• In 1701 werd hier een Spaans Fort opgericht .  Het 
kreeg de naam van Zuid Nederlands officier en 
ingenieur , George Prosper Verboom. Hij schopte 
het tot ingenieur generaal van de koninklijke legers.  
Hij lag aan de basis van de oprichting van het Genie 
wapen.

• Het fort was driehoeking met de punt richting 
Nederland (de punt ligt nog in Nederland) Het was 
vrij groot .  De punten van de Bastions lagen 250 m 
van elkaar verwijderd.

• Het werd door de Staatsen veroverd in 1703 maar 
verloor zijn belang na de Spaanse 
Succesieoorlogen.



Eens in de bebouwde kom gaan we dit padje in naar links.



We komen aan de kerk van Nieuw Namen; Nieuw Namen is een Nederlandse 
gemeente die eigenlijk overgaat in Kieldrecht aan Belgische zijde van de grens.



In de grensstraat gaan we tussen 2 huizen deze wegel in. We zijn nu in Kieldrecht
dorp.



Kieldrecht : 
• Sedert 1156 bevond zich in het gebied de priorij en de kapel van Hulsterlo. Hulsterlo is een 

verdwenen plaats daar waar Nieuw Namen zich nu bevind.  Het wordt genoemd als plaats in 
het Vos Reinaert epos.

• Het werd eerst genoemd bij een schenking van Diederik van Vlaanderen aan de Norbertijner 
Abdij van Saleghem ( Sint Gillis Waas)  Die werd later ondergeschikt aan die van Drongen.

• De kapel werd vernietigd tijdens de godsdiensttwisten.

• In 1238 was er sprake van Kieldrecht.

• Het gebied had in de 14° en 15° eeuw te kampen met overstromingen.

• Gedurende het einde van de Tachtigjarige Oorlog werden herindijkingen uitgevoerd.  Zo 
ontstond de Sint Annapolder (1649), de Kieldrechtpolder (1653), Oud Arenbergpolder(1688), 
Nieuw Arenbergpolder (1783) en Prosperpolder (1846)

• In Kieldrecht was er in het verleden een haven waar een vissersvloot aktief was.



Na de bevrijding vielen hier enkele V1 en V2s die hun doel , de haven van Antwerpen, waren voorbij gevlogen met meerdere 
doden als gevolg.
De St Ignatiusvloed van 1953 zorgde hier ook voor veel schade.
Het wapen van de gemeente bestaat uit een vissersschip ( verwijzend naar de visserij hier) met twee franse lelies en de K om 
het verschil te maken met het wapen van Doel.
De bijnaam van mensen uit Kieldrecht is ‘koutermollen’



De route loopt wel door het centrum maar we zoeken de 
rustige straatjes op;





We nemen dit dreeftej en gaan naar rechts.



We draaien rechtsaf en volgen deze fietswegel.





• Vanaf 1614 was Kieldrecht samen met 
Doel verenigd onder 1 schepenbank. 
Vanaf de 19° eeuw was het gemeentehuis 
gevestigd in het ‘geel huis’, een 
afspanning-logement met annex privé 
schooltje.

• In 1893 werd het huidige gebouwd .  Dit 
gebouw werd in WO II getroffen door een 
vliegende bom.  De herstellingen 
gebeurden in 1948;

• Oorspronkelijk waren er 3 ingangen, één 
voor de pompierspomp, een gewone 
ingang en een ere ingang.  Enkel de laatste 
is gebleven.



We komen aan het kerkplein dat Kieldrecht in mijn ogen echt typeert.



• De oudste vermelding van de kerk dateert van 1238. Door 
oorlogsdreiging en overstroming raakte de kerk vaak in verval.  

• Tijdens de Tachtigjarige Oorlog gebruikten de Nederlanders de kerk als 
schans.

• In 1711 werd hier een nieuwe eenbeukige kerk gebouwd; In 1788 kreeg 
de kerk , na een eerdere uitbreiding een nieuwe toren.  In 1854 werd de 
kerk met uitzondering van die toren vervangen.

• De kerk is gewijd aan St Michiels. St Michael is een engel , beschermer 
van het Israelische volk .  Hij komt in de bijbel veelvuldig voor .  Hij wordt 
vaak afgebeeld met een zwaard terwijl hij de draak verslaat.  St Michael 
versloeg de draak die de hemel wilde binnendringen met allerlei slechte 
geesten.

• Hij is de patroon van alle wapendragers en vanwege zijn weegschaal ook 
van de bakkers, apothekers, weegmeesters, kruideniers, bankiers,…





De oude pastorie , gedateerd 1897



We rijden voor de pastorie rechts in en draaien links mee.



We komen aan de dijk uit en rijden onderaan de dijk verder.





Een eind verder kunnen we de dijk langs hier oprijden.  We kruisen de dijk.



En komen terug in de polder.  De twee giganten in de verte blijven al een hele tijd in ons 
gezichtsveld.





Op het T kruispunt gaan we naar links en rijden we licht 
omhoog.



We volgen dit straatje.



En kruisen de grens met Nederland.



Moet er nog polder zijn.



We naderen Prosperpolder , het gehucht.



We draaien naar rechts en rijden pal op de kerk.
Voor 1846 was dit gebied nog een slikken en 
schorrengebied
In dat jaar liet de hertog Prosper Lodewijk van 
Arenberg (1785-1861) het gebied inpolderen.
De streek werd bestuurd door 4 hofsteden die 
beheerd werden door een kastelein met de 
bedoeling zoveel mogelijk op te brengen voor de 
hertog.
In 1895-1905 werden een 20-tal pachters 
aangetrokken.  Zij kregen 14 ha in pacht met de 
belofte tot uitbreiding met de aanleg van de 
hertogin Hedwigepolder.  
In 1907 breidde de bevolking zeer uit en werd een 
noodkerk gebouwd. In 1910 begon men met de 
bouw van de Sint Engelbertuskerk.

Boven 
hertog 

Prosper, 
onder 

hertogin 
Hedwige, 

links cast van 
de reeks 



• Het gehucht werd gebruikt voor de 
opnames van de reeks ‘Den elfde van de 
elfde’ , over een carnavalvereniging met 
enkele ronkende namen als Jan Decleir, 
Peter Van de Begin, Alice Reijs,…

• De hertogen van Arenberg waren 
oorspronkelijk Duits.  Zo diende 
Engelbert in het Duitse leger gedurende 
WO I;

• Zijn gebieden werden na WO I  onder 
sekwester geplaatst. Zo ook de 
Prosperpolder en de Hertogin 
Hedwigepolder.



Sint Engelbert :

• Deze kerk werd gebouwd in opdracht van 
hertog Engelbert-Marie van Arenberg.

• In 1904 had die reeds een machinekamer 
laten ombouwen tot kapel en de melkerij 
ter beschikking gesteld van de pastoor.

• In 1907 ontstond de nieuwe parochie.  De 
kerk werd in 1911 gewijd.

• Sint Engelbert (1185-1225)was een Duits 
bisschop die na zijn onstuimige jeugd zeer 
wijs was .  Hij werd gedood toen hij in een 
dispuut niet de kant van de adel koos , wat 
in die tijd ongebruikelijk was.



Het centrum van het gehucht.



We laten de kerk achter ons.



We rijden links de polder terug in.



En rijden langs de dijk mee.


