
We blijven rechtdoor rijden.



Op de rechterkant liggen enkele kleine kreekjes.





We komen op de dijk die we volgen.



Op de eerste kruising draaien we links af.



We komen op de benedendries en zien het koetshuis van het kasteel.



Van het kasteel is geen glimp op te vangen.



Poortgebouw van het kasteel .  



We nemen het wegeltje aan de overkant van de dries.





We komen aan Sombekedries



De Sint parochiekerk met beeldtenissen van Sint Rochus (boven) en 
beeldtenissen van het heilig hart van Jezus (links) en Maria( rechts)  

Origineel gebouwd als kapel in 1629;  In 1642 werd ze reeds uitgebreid.
In 1888 werd ze verheven tot parochiekerk.



We verlaten even de Dries richting Smoorstraat die de verbindingsstraat is tussen de 2 
Driesen.  Aan deze woning staat een schandpaal uit 1696-1712.  Origineel stond hij op de 

Dries recht tegenover de Sint Rochus kapel.  Rechts van die kapel was destijds een 
woning waar de schepenen en de vierschaar vergaderden.



Terug naar de Dries en dan maar rechts omhoog.



Op de linkerzijde zien we deze beelden .



We rijden op dit klein kapelletje waar tegenover deze mooie residentie staat.



We blijven klimmen.



En komen uit het Durmedal.



Achter de laatste woning slaan we over dit bruggetje deze wegel in.  
We donderen naar beneden.



Eens terug op de baan draaien we rechts en rijden iets 
verder links dit wegeltje in.





Museumherberg De Swaene gaat achter deze poort schuil en dateert uit 
de 17° eeuw.  Nu zetel van de oudheidkundige kring van Elversele.



De Sint Margarethakerk dateert uit de 15° eeuw en werd tijdens de 
godsdienstoorlogen zwaar beschadigd.  Ze is gewijd aan Margaretha van 

Antiochië .  Ze is de patrones van verpleegsters , vroedvrouwen. Vaak afgebeeld 
met een draak.  Ze zou zijn opgeslokt door deze(Satan dus) maar die braakte haar 

uit omdat het kruis wat ze droeg zijn ingewanden irriteerden.



We rijden naar beneden en zoeken ons een weg langs padjes 
naar links.







Op onze rechterkant ligt een pareltje.  Hier vInden we de OLV Der 7 weeën kapel. 
Gesitcht in 1889 ter vervanging van een kapel aan de overkant van de Pontweg en 
ingericht als bedevaartsoord.  Rond de kapel  zijn de 7 smarten in een ommegang 

uitgebeeld als bedeweg.





Deze smarten zijn voorgesteld met prachtige beelden.



Hier uitbeelding van de ‘vlucht naar  Egypte’ waarbij Jozef en Maria 
samen met hun pasgeboren kind vluchten voor de kindermoord in 

Bethlehem.  


