
Sint Kruis-Winkel en 
Mendonk.



• Na Lochristi trekken we verder richting Gent en komen zo in de kanaalzone.

• Sint Kruiswinkel , woonplaats van mijn militaire peter , was voordat ik deze 
leerde kennen voor mij onbekend.

• Mendonk klinkt in mijn oren als dichterbij maar beide dorpen liggen vlak 
bij elkaar.

• Hoewel ze beide klein zijn in oppervlakte heb ik de fietstocht laten starten 
vanuit Sinaai zodat we een volwaardige fietsroute konden voorleggen.

• Het begin en einde van de route zijn dus reeds besproken in fietsen om en 
rond Eksaarde, Moerbeke en Wachtebeke.



We verlaten Sinaai via de Sinaaibrug over de Moervaart.



We rijden de Nieuwe Baan op richting Eksaarde.



Na een paar honderd meter draaien we rechts deze wegel in.



We draaien op het einde van de wegel links mee.



We nemen deze wegel rechts.



De wegel splitst zich en we volgen het smalle pad links.



De Kruisapel komt in zicht.



De Kruiskapel is gebouwd in 1632 op de plaats waar volgens de legende in 1317 twee miraculeuze kruisbeelden worden gevonden. 
gemetselde put in de nabijheid van de Kruiskapel geeft de exacte plaats aan waar een zekere Boudewijn met de Negen Ponden de 
kruisen opgraaft. Opeens stoot zijn spade op een hard voorwerp: een kruis, en wanneer hij het uit de grond trekt, vloeit er bloed uit. 
Boudewijn vindt nog een tweede kruis, twee Romeinse schalen en een speer. Terwijl hij die mysterieuze voorwerpen naar huis breng
beginnen spontaan alle klokken van de kerk van Eksaarde te luiden. De wonderlijke gebeurtenissen en ook het samenblijven van de 
beide kruisen worden toegeschreven aan bovennatuurlijke krachten.



We blijven de Liniewegel volgen. Deze wegel volgt het tracé van de Franse 
verdedigingslinie uit 1702.





Wanneer de wegel verbreedt houden we rechts aan.



Hier één van mijn favoriete plaatskes.



We volgen het pad .  Let op het middenste spoor is breedst maar het niveauverschil met 
het gras is groot.





We komen aan de voetbalterreinen van FC Eksaarde.





We steken de oude spoorlijn over en rijden verder.



Op de baan draaien we rechts.  We passeren Mieke Smet , een gerenomeerd
palingrestaurant.



Voorbij de horecazaken gaan we links in.



Iets verder gaan we naar links richting het bruggetje.



De Zuidlede, splitst af van de Moervaart in Mendonk en komt er terug mee samen in Daknam.  De 
rivier was vroeger een deel van de natuurlijke middenloop van de Durme terwijl de Noordlede

gekanaliseerd werd tot de Moervaart.



Bij de afdaling slalommen we tussen de paaltjes en het brugje naar links.



We houden rechts aan en gaan ter hoogte van het sluiswachtershuisje naar links.



We volgen het pad tot we naar rechts deze baan oprijden.



En kruisen de Zuidlede weer.



De baan gaat over in een kasseibaan, waar we wel even over doorhobbelen.



De fietsstroken liggen er niet beter bij.



Het voormalige kasteel Wulfsdonk is nu eigendom van de Graaf Lippens. De 
Curts Wulfsdonk is opgericht door de Sint Baafsabdij na een schenking van de 

Graaf Van Vlaanderen.



Wulfsdonk : 

• De oorspronkelijke hoeve kreeg een 
private kapel die uitgroeide tot een 
proosdij. Het 13°eeuwse kasteel werd 
in 1554-55 herbouwd na verwoesting.

• In 1559 kwam het toe aan het bisdom 
Gent en met de Franse revolutie 
aangeslagen en verkocht.

• Mevr Zaman sloopte het kasteel en 
bouwde in 1864 een neo classisistisch
kasteel dat een kleine honderd jaar 
later werd afgebroken en vervangen 
door de huidige woning;



Dit dreefje werd ooit gekroond tot mooiste dreef van het dorp.



We komen aan de Moervaart waar we links draaien.



Terwijl de Moervaart links van ons ligt, 



Liggen de velden links.


