


• Het krekengebied is ook ontstaan tijdens de Tachtigjarige Oorlog toen men het gebied onder water gezet heeft ter 
verdediging van Antwerpen.

• Zo kregen eb en vloed vrij spel in het gebied tot 1609

• De kreken vormen een kronkelig snoer van kleine en grote plassen, rietkragen , wilgebosjes en moerassen.

• Van links naar rechts , Willem van Oranje ( kwam in opstand tegen Filips , de Spaanse vorst), Marnix van Sint 
Aldegonde( burgemeester van Antwerpen), de onderwaterzetting rond Antwerpen en de Hertog van Parma ( die het 
beleg van Antwerpen organiseerde)



Gedenksteen voor 3 gesneuvelde 
Meerdonkenaren die in een 

vuurgevecht tussen Poolse en Duitse 
soldaten in september 1944 betrokken 

raakten nadat ze door de Duitsers 
verplicht waren om de weg tussen Sint 
Gillis en Meerdonk te helpen mijnen. 

Sint Gillis was enkele dagen eerder 
bevrijd door de 1° Poolse 

pantserdivisie.



We rijden rechts en blijven de weg volgen.





Hier rijden we onderaan de dijk.





We kruisen de baan en zijn eigenlijk bijna op ons startpunt.







• We kunnen terugkijken op een mooie fietstocht die vooral door de 
polder loopt.  

• We flirten met de grens met Nederland, gaan daar soms eens over, 
rijden op dijken, langs slikken en schorren en de haven van 
Antwerpen.

• De torens van de kerncentrale blijven vaak in ons gezichtsveld.

• De rit loopt vooral langs kleine baantjes en paadjes die verhard zijn 
dus een tochtje om zeker te kunnen doen met een gewone fiets. Wat 
opvalt is dat er op al die wegjes weinig verkeer zit.


