
We gaan rechts de Meivisstraat in.





We rijden links de Aertstraat in.



Die loopt uit op een wegel langs de Dender.







Ter hoogte van de brug gaan we de weg op.  Daarna gaan we links de Disgenaatdreef
in .





We rijden richting centrum Wieze.





• We komen aan in het centrum van 
Wieze.

• Wieze is via een oude rivierarm met 
de Dender verbonden.

• Het dorp kende gallo-romeinse 
bewoning en wordt vermeld in de 
Salische Wet (samengesteld door 
Clovis) als strategische belangrijke 
plaats.

• In 1108 werd het dorp samen met 
Moorsel vermeld bij een schenking 
door Robrecht I van 
Vlaanderen(Robrecht de Fries)



• De heerlijkheid Wieze was achtereenvolgens in het bezit van 
verschillende adelijke families waarvan de familie Kerckhove
d’Exaerde van na 1795 tot 1950. Deze adelijke familie vind zijn 
oorsprong als heren van Eksaarde en heeft connecties met onze 
huidige koningin.

• In 1977 werd het bij de gemeentelijke herindeling bij Lebbeke 
gevoegd.





• Over het ontstaan van de parochie en de bouwgeschiedenis van de kerk is weinig onderzoek gedaan.

• Salvator wijst op een zeer hoge ouderdom en men schat dat die terug gaat tot het begin van de kerstening.

• In de ‘Vita Gudula’(levensbeschrijving heilige Gudula of Goedele-644-712) spreekt men dat de heilige kwam bidden 
op 2 mijl van haar woning (kasteel Hamme-Herdersem).  Men denkt dat het hier over de kerk van Wieze gaat.

• Odo van Kamerijk  de kerk in 1105 draagt de kerk over aan de abdij. van Affligem

• Het huidige kerkgebouw dateert uit de 14°-15°eeuw.

• Ook hier passeerden en vernielden de geuzen in 1578 de kerk.

• Met financiele steun van de dorpsheer, de baljuw en de abdij van Affligem werd de kerk hersteld doch 1667 terug 
door de Fransen vernield en in brand gestoken, nadat zij moesten vluchten na de aanval op Dendermonde en 
waarbij Lodewijk XIV bijna het leven liet.

• De kerk werd gaandeweg hersteld en uitgebreid.

• Het huidig uitzicht verkreeg de kerk in 1869-1872.





Herberg ‘t oud gemeentehuis en muzieklokaal voorheen ‘het wapen van de Heere was een herberg met 
vergaderzaal van de Vierschaar van de heerlijkheid Wieze-Aalst.  De bouw dateert van 1783 , de bouwheer de Heer 

van Wieze. In 1839 werd het nog uitgebreid met vijf traveeen rechts. In 1847 werd het verdeeld in twee huizen 
waarbij de herberg dienst deed als gemeentehuis tot 1871. Nu is er een brasserie in ondergebracht.



Dit cafeetje is nog ouder en dateert van 1750 en staat bekend als ‘den bierkelder’.  



Burgerhuis met oudere kern dateert van het eerste kwart van de 20°
eeuw en behoorde tot de koster.  Het gebouw ervoor werd later 

aangebouwd en diende als paardenstallen.



We rijden iets verder en komen aan de Oktoberhallen van Wieze.



• De Oktoberhallen gebouwd als feesthalle door de brouwerij ‘Van Roy’ in 
1957 voor de Wieze Oktoberfeesten. Dit evenement gaf aan Wieze 
internationale bekendheid en ging hier door tot 1986.  nu is het gewoon 
een evenementenhal.

• Recentelijk werd de draad opgepikt door Radar Events Het bier komt van 
brouwerij De Brandere.

• Aanleiding was de organisatie door de familie ‘Van Roy’, zonen van 
brouwer en oud burgemeester Raymond Van Roy met wie ze een 
belangstelling voor Beieren deelden.  Deze festiviteit , gekoppeld aan de 
lokale kermis werd ingericht naar voorbeeld van het Oktoberfest.

• De brouwerij Van Roy werd opgericht in 1866 en werd gesloten in 1997.  
De brouwerij waar ooit 370 mensen werkten , ging een eerste maal failliet 
in 1994.  

• Het Oktoberfeest duurde 16 dagen en was geschoeid op Duits model.  Elke 
feestavond werd ingezet met een orkest uit Oberbayern.

• Het eerste feest vond plaats in een tent van 100 op 20 m.  Door het grote 
succes werd het jaar nadien hal A(80*60) opgericht ;  Het was een 
moderne infrastructuur zonder één binnenpeiler, met twee vaste podia en 
vooral met onderaardse leidingen die het bier vanuit de brouwerij 
rechtstreeks aanvoerden.  In 1965 werd hal B (42*70m) en het jaar nadien 
hal C.



We fietsen de Nieuwstraat in en gaan daar naar links.



Dit pad leidt ons richting domein ‘Kasteel van Wieze’



• Het kasteel van Wieze is van 
oudsher de zetel van de 
heerlijkheid Wieze.  Het bestond 
vroeger uit een dubbel omwald 
waterkasteel.

• In het begin van de 19° eeuw liet 
men het kasteel afbreken en 
bouwde men er een 
zomerverblijf.

• Het domein is niet toegankelijk



We blijven dit pad volgen.



We houden links aan .



We gaan tussen de paaltjes.







We rijden langs de Dender.





We komen op ons pad de oude Wiezebrug tegen. Deze brug lag vroeger aan het Sas van Wieze dat werd 
gebouwd in 1768-1769. De brug zelf dateert van 1866 en werd hier naar verplaatst toen de nieuwe 

Wiezebrug gelegd werd in 1976.



We komen op de baan , draaien links en beginnen aan het klimmetje .



We steken de Dender over.



We rijden naar beneden en draaien daar rechts af.



We volgen het pad langs de Dender.


