
Appels-0udegem



• Appels-Oudegem is binnen het land van Dendermonde over de Schelde 
onze 4° fietstocht.

• Wat we zouden verwachten wist ik niet.  Bij de opmaak van de route zag ik 
dat er toch wel wat groen aanwezig was en door  het feit dat we langs de 
Schelde konden rijden , zag het er wel bemoedigend uit.

• Eigenlijk moet ik Schoonaarde ook in de titel toevoegen want ook deze 
gemeente werd aangedaan.

• Ons start en eindpunt ligt in Dendermonde aan de Noordlaan.  Daar is een 
parking waar men kan starten.  Dit punt ligt ook net over de brug van 
Grembergen, is gemakkelijk te bereiken en gratis( tot hier toe)

• De geschiedenis van elke gemeente lichten we toe op het moment dat we 
het centrum binnen rijden.



Zoals gezegd vertrekt de tocht aan de De Bruynkaai aan de Noordlaan.



We rijden de dijk op .



Aan onze rechterkant stroomt de Schelde.



Aan de niveau van de oudere huizen kan je zien dat het niveau van 
de dijk in de loop der jaren verhoogd is.



Hier stroomt de Dender in de Schelde.  Hieraan dankt Dendermonde dan ook zijn 
naam. De Dender ontspringt bij Aat en mondt hier uit na een loop van 65 Km. Ze 

ontstaat waar de Westelijke en Oostelijke Dender samenkomen .  De eerste van deze 
twee heeft  eigenlijk geen bron maar ontstaat waar twee beken samenkomen.



We rijden richting Tijsluis.  Deze sluis werd gebouwd om de waterhuishouding te 
controleren .  Door deze sluis is de Dender niet meer onderhevig aan het getij op de 
Schelde.  Bij hoogwater kan er zo geen Scheldewater het Denderbekken inlopen.  Bij 

laagtij kan men het water van de Dender gecontroleerd laten wegstromen.



Je kan als fietser op twee manieren het water over;  Via de voetgangersbrug en je fiets in de goot mee leiden.  Maar 
zoals je ziet is dat geen sinecure.  Deze man heb ik geholpen .  Met een elektrische fiets met bagage is het echt niet te 

doen.  De man in kwestie was een Nederlander van rond de 70.  Hij had zijn auto in Breskens gezet ,fietste de kustlijn af, 
reed naar Oudenaarde ,was nu onderweg naar Antwerpen en vandaar terug naar Breskens.  Overnachten deed hij in 

hotels.



Voordeel van de voetgangersbrug  is dat je boven  een mooi zicht hebt op de sluis.



Of je neemt de fietsstrook aan de lichten.



Waar  je weliswaar ook een goed zicht hebt op die sluis.



Hoe dan ook , van de sluis gekomen gaan we naar rechts.



Achter de hoek kunnen we dit pad op of nemen we gewoon de straat.  Het wegdek op de 
laatste is wel beter.



We genieten van enkele authentieke huizen met dito tuin.



We verlaten de dijk en rijden nu op de baan.



Het landschap is doorspekt met kleine waterlopen en plassen.





Waar de baan terug omhoog gaat komt de dijk ook uit .  Wie wil kan dus 
gerust de dijk ook volgen.



De naam Sint Onolfsdijk is eigenlijk genoemd naar Sint Odolfus , waarvan het 
afgeleid is.



Op onze linkerkant komen we deze vrij grote kapel tegen.

Van de Sint Adolfuskapel is al sprake in 1328.  Tijdens de Godsdiensttwisten beschadigd ,heropgebouwd in 1623. Tussen 
1975 en 79 gerestaureerd. De kapel is gewijd aan Sint Odolfus , een Frankische geestelijke (9°eeuw) die vooral missiewerk 

bij de Friezen verrichtte.



We rijden haaks op de dijk het binnenland in.







We rijden rechts de Maaistraat in.





We rijden de Rebbroekstraat in.



We rijden links de Hoofdstraat in.  Hier hebben we de keuze : Ofwel rijden we de 
dijk op ofwel blijven we onderaan de dijk.





Wie onderaan blijft moet bij deze woning toch omhoog rijden.



Wanneer we de dijk oprijden zien we de Schelde rechts van ons.



We komen aan het Appelsveer.  Dit Veer maakt de verbinding met Berlare. Ter hoogte van het veer 
snijden we naar binnen en rijden we de Hoofdstraat in .



Het veer hier bestond reeds in 1253 toen Gwijde van Dampiere , graaf van 
Vlaanderen het overdroeg aan Gregorius , heer van Appels. Het veer maakte 

deel uit van de verbindingsweg de Heerweg Gent- Dendermonde. Vroeger was 
de dorpskern van Appels hier aan de Schelde gelegen .  Het werd  meer 

Oostwaarts verplaatst nadat de kerk van de oude dorpskern verwoest werd. 



Het herenhuis De Rijcke , genoemd naar de familie die dit pand, gelegen naast het Appelsveer midden 18° eeuw 
kocht en er gedurende 7 generaties lang woonden.  De familie hield zich bezig met groothandel. Hier rechtover 

liep de Scheldemeander , die door de rechttrekking van de Schelde niet meer met die rivier verbonden is, alwaar 
een loskaai gevestigd was;



Rechts in het landschap zien we nog de oude Scheldemeander.


