
We gaan naar rechts en rijden recht op de kerk af.



Voormalig brouwershuis Dubois met ommuurde tuin en voormalig koetshuis en stallen.  De woning 
werd gebouwd in 1880-1892 .  De familie baatte sinds 1840 een brouwerij uit die meer dan een eeuw 
bleef bestaan .  De naam veranderde telkens een nieuwe bedrijfsleider werd aangesteld.  In de jaren 
50-60 staakte men de brouwactiviteiten en werd de brouwerij een depot van de brouwerij Alken.  De 

NV werd in 1979 ontbonden.
We rijden hier rechts



Voormalig gemeentehuis van Oudegem gebouwd in 1870.  Op de gelijkvloerse verdieping was een lokaal voorzien voor 
de veldwachters en de herberg en woning van de concierge.





Deze kerk vind zijn oorsprong in de 2° helft van de 13°eeuw.    
Ze werd gaandeweg hersteld zeker na een beschieting in 1678. 
Door de sterke bevolkingstoename in de 18° eeuw werd beslist 
om ze uit te breiden.  In diezelfde periode krijgt ze ook een 
nieuwe Westgevel .  Ook in WO I werd de kerk beschoten en 
wel op 26 september 1914.



Half weggestopt achter een muurtje en een haag de oude pastorie van de parochie.  De oude pastorie werd 
vernield eind 16° eeuw .  In 1608 naam Justus de Harduwijn hier zijn intrek in de nieuwe pastorie.  In de 18°

eeuw werd ze nog uitgebreid.



Op het einde van het ‘pastoriemuurtje’ gaan we dit smalle pad links  in.







We draaien links de Mevrouw de Courtmanstraat in, genoemd naar Johanna Courtmans 
Berchmans.  Deze vrouw , geboren als dochter van de burgemeester van Mespelare , was 
onderwijzeres , schooldirectrice en maatschappelijk geëngageerd schrijfster,één van de 

belangrijkste vrouwelijke auteurs in de 19° eeuw.



We gaan rechts de Lambroeckstraat in.



En gaan rechts ( ook de Lambroeckstraat) in.



En terug links ( Ook Lambroeckstraat)



We duiken dit smal pad in .  Toelichting echt smal.



We zijn dan ook blij als we het Bleienpark doorkruisen.



We rijden links tussen de hagen.





Na een vijftigtal meter gaan we rechts. 





Hier is het even schrikken .  Het lijkt alsof we iets zonevreemd induiken.



We komen aan het spoor en volgen naar rechts.  



We steken het spoor over en gaan naar rechts.



Tot de fietsroute splitst.  Wij rijden naar beneden.



En houden vervolgens rechts aan.



We komen aan de Dender uit.





Hier gaan we links en verlaten we voor de tweede maal de Denderdijk.





We duiken bij het kruisen van de Kerkhofweg dit pad schuinrechts in.



We komen op de Steenweg van 
Aalst en gaan daar naar rechts.  Iets 
verder op de rechterkant komen we 
deze kapel tegen. Zij maakt deel uit 
van het kasteeldomein Denderhof.





Het is bekend als het voormalig buitenverblijf van de Dendermondse familie De Bruyn.  Julien De Bruyn, zoon van 
burgemeester en later minister Leon de Bruyn( foto) was samen met zijn broer zaakvoerder van de olieslagerij De Bruyn.  

Na het overlijden van zijn vader in 1908 kocht hij deze villa en verbouwde die tot kasteeltje.  
Tijdens WO I werd de olieslagerij in Dendermonde vernield en week de familie uit naar Engeland.  Het Denderhof deed 
dienst als post van het Rode Kruis en bood onderdak aan twee families.  In 1924 werd het goed verkocht aan nijveraar 
Beeckman.  Diens dochter trouwde met Olivier van Assche en bewoonden het goed bijna 50 jaar.  Het stond dan ook 

bekend als Hof van Beeckman of kasteel van Assche.



We verlaten deze veel te drukke weg en rijden naar rechts.



We komen aan de stedelijke begraafplaats van Dendermonde.  



• Bij de verordering van Jozef II werd 
bepaald dat het begraven binnen 
bedehuizen verboden werd en dat 
nieuwe begraafplaatsen buiten de 
stadsmuren moesten gemaakt worden.

• Voor Dendermonde werd de OLV kerk, 
de St Gillis kerk en Zwijveke bepaald dat 
men één begraafplaats ging maken. 

• In 1881 besloot men vanuit het 
Dendermondse stadsbestuur om een 
kerkhof aan te leggen op de grens met 
Appels.

• Dit kerkhof heeft een aantal 
monumentale graven.


