
Overal vind je overblijfselen van het smalspoor dat door de militairen 
hier gelegd werd;  hier lag 115 Km van dat spoor , gebruikt om troepen 

en Mat te transporteren.



We rijden het pad uit , komen op de weg .  We draaien rechts en 
zien de kazerne.  Let op het vierkantnet van de  oudere gebouwen



We  draaien  terug het bos in.



Daar waar wegels kruisen houden we links aan 
en komen zo op de baan , al waar we rechts 

rijden.





We gaan het tweede straatje links in en komen op dit monument.  Het Tacambaro
monument herdenkt de gesneuvelden van de burgeroorlog in Mexico.  Belgie

stuurde deze soldaten naar ginds zonder medeweten van het Parlement. Keizerin 
Charlotte was immers de dochter van Koning Leopold.

Rechts , het oude militair hospitaal van het Kamp.  De oudste gebouwen dateren 
van 1850.  Gedurende WO I en II namen de Duitsers het in bezit.  De Duitse 

dokters en patiënten bleven hier tot 1948



We volgen de weg maar draaien rechts af, steken iets verder over .Zo 
komen we aan het mooie gemeentehuis van Leopoldsburg met 

monumen.  Let op de Oekrainse vlag die uithangt(2022). Het stelt de 
Belgisch leeuw voor die uit het puin herrijst.





Beeldtenis van Leopold en Louise Marie.



Dit beeld staat voor ‘de marketenster’. Destijds was het toegestaan dat één 
marketenster een compagnie volgde.  Zij moest getrouwd zijn met een militair 

beneden de rang van Ooffr en diende als wasvrouw.  Het was haar ook 
toegestaan choco-drank te verkopen en na de diensturen genever.  De dame 

staat dan ook afgebeeld met een houten tonnetje. De laatste marketenster rijdt 
nu nog rond en is niet minder dan ‘Mie Tet’ We rijden richting station.



Stationsgebouw daterend uit 1878.  De aanwezigheid van 
militairen eiste een goede verbinding via het spoor .  De 
gemeente kreeg een bevoorrechte positie.  Boven oude 

stationsgebouw. We draaien links mee en gaan iets verder 
weer naar links.



Leopoldsburg werd bevrijd door de brigade Piron.  Tegenover 
het station in cinema Splendid werd het order gegeven door 

generaal Horrocks voor de operatie ‘Market Garden’ Dit 
monument gedenkt dit gegeven.  



Voormalige parochiekerk van Leopoldsburg daterend uit 1843.  Na de bouw 
van de huidige kerk werd het gebruikt als pakhuis. In 1924 werd het 

gebruikt als kapel van het Karmelitessenklooster, dat door Priester Poppe 
werd gesticht.  Deze Temsenaar werd in 1922 leider van het Centre d’ 

instruction de Brancardiers Infirmiers, bedoeld om geestelijken op te leiden 
die hun dienstplicht deden. In 2012 sloot het klooster.  We draaien naar 

rechts richting kerk.



Postgebouw daterend uit begin vorige eeuw.



Brede lanen in vierkant typeren de gemeente.  



Parochiekerk omrings door bomen.We rijden voorbij de kerk en 
komen zo aan op ons beginpunt. Wie wil kan de hoofdbaan 

volgen en na de scherpe bocht het derde straatje rechts nemen



Het vroeger cavaleriekamp, ooit interneringskamp 
ofte de oude K blokken bij de oud militairen zijn 
deels afgebroken.  Twee blokjes staan nog recht.



De rest is afgebroken en de natuur neemt alles terug 
in.  Op de achtergrond de manege.



Met dit beeld van het schietterrein van Leopoldsburg nemen we afscheid van onze fietstocht 



Deze fietstocht is precies geworden wat ik er van verwacht heb.
Leopoldsburg is ontstaan rond het Militair kamp en overal op onze route vinden we sporen 

terug van deze militaire aanwezighied.

We doorkruisen de gemeente langs vele baantjes waar zeer weinig verkeer op zit.  We rijden 
langs het Militair schietveld .   Het spijtige is dat we op een gegeven moment langs dat 

schietveld moeten blijven rijden , terwijl parallel kleine baantjes in het schietveld ons verder 
konden leiden.

De fervente mountainbikers kunnen op regelmatige tijdstippen paden kiezen door de bossen 
om zo terug op het parcours te komen

Al bij al een leuke fietstocht.


