
We stuiten op deze barrière  en schieten tussen de 
paaltjes rechtdoor





Iets verder ter hoogte van deze hoeve , rijden we 
rechts



Die na de paaltjes versmalt



We houden links aan tot we op de baan komen



En steken hier het spoor over.



We komen zo op de grote invalsweg naar Leopoldsburg.  We 
rijden richting het centrum en steken iets verder de baan 

over.   We nemen het linker straatje



De baan klimt langzaam omhoog .  We draaien hier links in.



Een paar honderd meter verder draaien 
we links in en komen uiteindelijk op dit 

kruispunt aan.  We steken dit over.



En snijden hier rechts in.



Dit pad is autovrij.  We blijven rechtdoor rijden



We kruisen enkele straten maar rechtdoor is de 
richting



Gedenksteen Sgt Louis Goetz die hier tijdens 
een patrouille in 44 neergeschoten werd door 

een Duitse scherpschutter. Net voor dit 
gedenkteken slaan we rechts af



Voor het spoor terug naar rechts



Bij de volgende kruising links afslaan.



We komen zo aan het kanaal van Beverlo Dit kanaal is 
één van de zeven Kempische kanalen en werd 

gegraven op 3 jaar (1854-57) om militaire redenen. 
Zwaar Maat kon op die manier snel bevoorraad 

worden



Het kanaal loopt dood op de havenkom.  We 
rijden rond deze kom.



En volgen het jaagpad langs het kanaal.



Aan deze campingplaats gaan we rechts



De Kampagnestraat is een lange rechte 
autoluwe straat.  Kort voorbij Oosthoek  

rijden we rechts en onmiddellijk links





We steken de baan over en komen in dit straatje .



Het militair schietterrein , hier links , gebied ons deze weg 
even te volgen. Indien het knallen U niet weerhoudt staan 
er voldoende waarschuwingsborden langs de weg in het 

bos;



Wanneer we het centrum binnenrijden , slaan we 
links in en komen op deze baan.



De baan wordt gedwarst door een andere 
identieke weg maar we rijden daar het bos in.


