
De linkse kapel werd geschonken door 
niemand minder dan Paus Pius X;



Links , de voormalige meisjesschool 
waarvan sprake in de inleiding.  Rechts een 
beeld van de straatjes in het centrum met 
de St Petruskerk.





Huis Pilaet, gebouwd tweede helft 19°eeuw ter 
vervanging van 18° eeuws landhuis.  Het exotisch 
aandoend torentje werd rond 1920 bij gebouwd.  Achter 
het huis ligt een park met een vijftigtal statige bomen van 
wel 300 jaar oud.
We draaien echter voor het huis Pilaet naar links en 
daarna naar rechts.









Eens dit pad uit draaien we naar rechts, op de legen 
heirweg naar links en even nadien rijden we omhoog 

naar rechts.



Iets verder gaan we naar links.



We houden links aan.





We steken de hoofdbaan over en rijden naar 
rechts om dit wegje links  in te rijden .





De weg verbreed en we houden nu rechts aan. 
We rijden naar links parallel aan de rijksweg ;





En komen op ons vertrekpunt aan.


