
Fietsen in Eksaarde



Eksaarde,
Na Daknam de eerste gemeente die ik met de fiets 

doorkruiste.

Deze gemeente heeft me aangenaam verrast met 
zijn prachtige liniewegel, zijn kruiskapel,zijn
bunkers en   leuke baantjes die tot fietsen 

uitnodigen.



We verlaten Sinaai over de 
Moervaart en rijden 

Eksaarde binnen



Na een 300m draaien we rechts 
deze dreef in



Op het einde genieten we van de 
kleurenpracht van de lente



Op het einde van de dreef links 
afslaan en iets verder naar rechts . Al 

gauw zien we de contoeren van de 
kruiskapel



De Kruiskapel is gebouwd in 1632 op de plaats waar volgens de legende in 1317 twee miraculeuze kruisbeelden worden gevonden. 
gemetselde put in de nabijheid van de Kruiskapel geeft de exacte plaats aan waar een zekere Boudewijn met de Negen Ponden de 
kruisen opgraaft. Opeens stoot zijn spade op een hard voorwerp: een kruis, en wanneer hij het uit de grond trekt, vloeit er bloed uit. 
Boudewijn vindt nog een tweede kruis, twee Romeinse schalen en een speer. Terwijl hij die mysterieuze voorwerpen naar huis breng
beginnen spontaan alle klokken van de kerk van Eksaarde te luiden. De wonderlijke gebeurtenissen en ook het samenblijven van de 
beide kruisen worden toegeschreven aan bovennatuurlijke krachten.



We rijden verder de liniewegel in.  Deze wegel loopt langswaar in 1702 
de Fransen een verdedigingslinie bouwden tegen de Hollanders;

















.
We naderen het centrum wanneer we links 

de kerk zien en de kerkhofmuur.  We 
kruisen de oude spoorwegroute , de 

velden van FC Eksaarde en de terreinen 
van de sporthal



Aan de liniewegel kan je net voor de 
velden van FC Eksaarde even naar rechts.  
Hier heeft ooit het kasteel van Eksaarde

gestaan.  Er rest enkel nog de 
schapenstal.  Zelf het bordje met uitleg 

over het kasteel is in slechte staat



We passeren Miek Smet en den 
Triphon en slaan dan links in



We draaien even mee links en rijden het brugje 
op.  We zien het terras aan de  achterzijde van 
Mieke Smet
We draaien even mee links en rijden 

het brugje op.  We zien het terras 
aan de  achterzijde van Mieke Smet

Hier splitsen we de route naar 
MTB ready en stadsfiets.

Stadsfietsers rijden dit brugje 
over . MTBrs volgen op de 

volgende slides en komen hier 
terug .



We keren met de MTB terug en vervolgen 
onze weg. We kiezen het smal pad langs 
het water.  Niet het allerbeste weggetje 

maar toch te doen.  Deze route neemt je 
mee door prachtig natuurgebied



.
We verlaten het smalle pad en komen in een 

verharde dreef uit



Op het brugje houden we even halt



.

We nemen dit smal obstakel en zetten 
onze weg verder



En genieten van het landschap



Het laatste 
stuk isin deze 
periode van 
het jaar 
echter alleen 
geschikt voor 
de betere 
mountainbike
r



We moeten even van 
de fiets maar even 
verder kunnen we 
toch weer rijden



We komen terug in de bewoonde wereld 



Voor de mensen die vroeger met school regelmatig 
naar het provinciaal domein reden is dit wegje een 

oude bekende



We blijven links want de eerste dreef moeten we in.  Deze slingert 
zich door het landschap.  We volgen rechts en daarna links



We draaien links een dreef in



Deze gaat over in een wegje.  Rechts zie je een bunker. Je zult er op regelmatige tijdstippen nog 
tegenkomen



De bunkers maken deel uit van de Hollandstellung, 
die de Duitsers in WO I bouwden omdat ze een 

gealliëerde aanval verwachtten vanuit Nederland.

De bunkers hebben allen dezelfde vorm met een 
ingang voor personeel achteraan, twee trappen 
die toegang geven tot een platform van waaruit 

een vuurbasis kan worden ingericht.



We vervolgen onze weg die langs een beek mee slingert



Aan dit rustiek hoevetje over het brugje 
draaien we rechts af richting Eksaarde



We volgen dit straatje terug de 
bewoonde wereld in of rijden iets 
verder en slaan rechts de dreef in.



Om dan schuin links de baan over te steken en dit weggetje te 
nemen of bij het nemen van de wegel op vorige slide, schuin 

rechts de baan oversteken



Dit mooie hoevetje trok onmiddellijk mijn 
aandacht maar bemerk één foutje



We komen op de baan naar Lokeren, draaien 
naar links en na een 200mr naar rechts



We volgen rechts mee en draaien 
na enige tijd deze dreef in



En draaien links dit weggetje op 
voor het water



Dit bruggetje gaan we over en 
op aan de oude 

spoorwegbedding draaien we 
naar links en volgen tot we terug 
aan de terreinen van Eksaarde

waar we rechts terug op de 
route komen



We volgen direct rechts 
mee , op de veeroosters rij 

je best rechts



We draaien links het 
eerste wegeltje in



Op de baan draaien we rechts 
en het eerste straatje terug 

rechts


