
Sint Pauwels-Kemzeke.



• Deze fietstocht neemt jullie mee rond de deelgemeenten Sint-
Pauwels , dat van Sint Gillis Waas afhangt en Kemzeke dat dan weer 
tot Stekene behoort.

• De tocht start en komt aan in Sinaai.

• De twee gemeenten zijn vrij verstedelijkt gebied met toch nog wel 
wat groen.



• Sint-Pauwels ontstaan als gehucht van Kemzeke heette toen Clapdorp.

• Het was pas in 1234 dat het een onafhankelijke parochie werd gewijd aan Sint Paulus.

• Paulus wordt gezien als één van de grondleggers van het Christendom.

• Aanvankelijk vervolgde hij de Christenen maar op weg werd hij neergebliksemd en 
hoorde hij een stem in een fel licht : Saul , waarom vervolg je mij?  Daarna bekeerde hij 
zich

• Een deel van het Nieuwe Testament komt van zijn hand.

• Sint-Pauwels komt terug in één van de strips van ‘de Rode Ridder’



Onze trip start te Sinaai. We rijden de Hulstbaan af en rijden richting Dries.  Op onze linkerkant zien we Villa 
Aimée, een alleenstaand kasteeltje uit 1902. Onder het ronde venster links staat de naam.



We laten de Dries achter ons.



Waar de baan op Stenemuur bocht naar rechts gaan wij rechtdoor.



We rijden de Waterstraat in.



Over de Molenbeek rijden we dit fietspad rechts in.





Ter hoogte van de Kwade Plas rijden we rechtdoor en komen dit wegje in.



De historici onder jullie kunnen rechtdoor blijven rijden tot ze aan het Hof Ter 
Voorde komen.



In 1263 liet Hector Van de Voorde hier een kasteel 
met 9 torens bouwen. Het kasteel werd verbeurd 
verklaard door de Graaf van Vlaanderen omdat

toen de kasteelheer de kant koos van de 
Bruggelingen tegen Graaf. De Hulstenaars 

verwoesten het kasteel in 1453. In 1511 werd het 
herbouwd, in 1542 verfraaid door de 

hoofdschepen van het Land Van Waas,  Jan De 
Neve.

In 1679 was het verlaten, werden de wallen 
gedempt en de stenen van het puin gebruikt voor 

oa bouw van het Kasteel van Blauwendaal te 
Waasmunster.  Het puin werd in 1788 vervangen 

door het huidige gebouw.
Linksonder het kasteel zoals het er zou uitgezien 

hebben in 1283, linksboven een prent uit de 
vorige eeuw.



We keren terug en slaan links af of voor de anderen rijden we gewoon voor de 
traktorsluis naar rechts.



We kruisen de Gentstraat en de Provinciale weg en volgen dit tweesporenpad.



We rijden links de Weynstraat in.



We rijden verder links de Sterrenwegel in.  Vergis U niet de wegel staat 
aangegeven.





We steken de baan over en rijden de Mgr Bermijnstraat in.De straat verwijst naar Mgr
Bermijn , een missionaris, geboren in Sint-Pauwels, die  rond 1900 in Mongolië tot 

bisschop schopte.



Hof ter Vierschaar, dateert uit de 17° eeuw



De Dries van Sint-Pauwels



Parochiekerk Sint-Paulus.  De kerk werd gedurende de eeuwen uitgebreid.  De 
bouw van deze kerk ving aan in de 15°eeuw.



Twee monumentjes aan de 
kerk, het linkse gedenkt de 
boerenkrijg , het rechtse de 
slachtoffers van beide WO.

We wijken even van ons pad 
af en rijden iets verder 

richting Kemzeke.



Standbeeld van de Rode Ridder ingehuldigd voor de 50°
verjaardag van de stripheld , 1 jaar na het uitkomen van 

de strip ‘de vedelaar van Sint Pauwels’.  In deze strip 
wordt een legende uit Sint Pauwels behandeld.  Deze 

spreekt van een onderaardse gang die het hof Ter Voorde 
via een onderaardse gang verbond met de kerk.



De Roomanmolen is de hoogste stenen windmolen 
in Vlaanderen met een totale hoogte van 24 meter, 
een diameter aan de grond van 12 meter en een 
houten gaanderij op 11 meter hoogte.
Deze molen is gebouwd in 1847 door P.P. Persoon-
Rollier.  Ze is echter genoemd naar de eigenaars van 
1895 tot 1968.
De molen is recentelijk gerestaureerd en weer 
maalvaardig gemaakt.

We keren terug naar de kerk en 
maken een ommetje naar de 

Roomanmolen die achter de kerk 
staat.  We keren terug op onze 

stappen en rijden de 
Pastoriestraat.



We paseren de omwalde pastorij van de parochie.
Hoewel het huidig gebouw dateert uit de 
19° eeuw maar oorspronkelijk stond hier 

rond 1500 reeds een pastorij.  Het 
poortgebouw en de wal zouden uit die 

periode dateren.



We zien de St Jozefkapel voor ons.  Deze kapel werd 
opgericht door de pastoor en zijn zus uit dankbaarheid 

voor de uitslag van de verkiezingen.  Bij die verkiezingen 
wonnen de katholieken van de Liberalen in volle 

schoolstrijd.

We draaien achter de kapel de 
wegel in.







De wegel uit draaien we links de 
Grauwesteenstraat in.



We draaien links de Vinderhoutweg in die we volgen tot de grote weg waar we 
rechts draaien.



We steken over en rijden de Colmanstraat in.



De eerste brede wegel laten we voor wat hij is maar we 
nemen het Bagoniestraatje op de rechterkant.


